Technische fiche voor theatervoorstelling Het Ego

Duur: 1 uur 20 minuten (80 minuten)

Aantal acteurs op podium: 2

Techniek: graag 1 technieker voorzien door de venue.

Techniek programma: alles geprogrammeerd via Showfile Q-
lab (we hebben een USB die de technieker kan gebruiken
waarop alle lichtstanden, video’ s, foto’ s, muziek en

overgangen geprogrammeerd staan) + de technieker ontvangt
een eigen script van de voorstelling met cues. Het script
van de voorstelling zit hieronder in bijlage.

l.Link voorstelling: https://youtu. be/zGu85d0u0Es

Geluid: 2 versterkers/geluidsboxen naar het publiek
gericht & 2 monitors naar de acteurs gericht.

Podiumlicht: Podium volledig uitgelicht (front en tegen,
graag met dimmers zodat we dit in de lichtcheck kunnen
uittesten en aanpassen naargelang de zaal). Open white

licht (dat gedempt kan worden), moest dit te koud zijn,
graag L152 in front voorzien. Als dit te warm zou zijn,
graag L203.

Het projectiescherm, graag met zaallicht uit, voor het
videofragment aan het begin en einde van de voorstelling.

Zaallicht: Dimbaar voorzien, zodat het publiek zichtbaar
blijft.

Nagesprek: (optioneel) Na de voorstelling kan er een

nagesprek voorzien worden, om de voorstelling te omkaderen


https://youtu.be/zGu85d0u0Es

en vragen uit de zaal te beantwoorden. Eventueel 2
micro’ s voorzien (een voor op podium, een voor het

publiek).

Laatkomers: In de eerste 5 minuten van de voorstelling

mogen laatkomers binnenkomen, daarna niet meer.

Specificatie voor de techniek: Graag op voorhand een

geluid— en lichtcheck op de dag van het optreden, bij
voorkeur rond de middag indien de voorstelling om 20u
plaatsvindt, ten laatste 4uur voor aanvang van de
voorstelling. Indien mogelijk: een repetitie een dag voor
het optreden plaatsvindt in aanwezigheid van de technieker
van de venue.

Extra benodigdheden: een projectiescherm als

podiumachtergrond die in aansluiting staat met de beamer,
2 stoelen en 2 tafels (of 1 grote tafel).

Script voorstelling: zie hieronder.
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PRE-PROLOOG

Indien de zaal ongenummerde kaarten verkoopt,
delen Anemone en Verona aan de deur nummertjes uit aan het publiek.
Ze vragen het publiek om deze nummers goed bij te houden.
Via die nummers zal Anemone mensen uitkiezen
om Verona punten te geven na elke scene, behalve #metoo scéne 3 (monddood).
Wanneer iedereen een nummer heeft, nemen Anemone en Verona plaats aan de tafel. Anemone
zZit links, Verona rechts (vanaf het podium gezien).

Wanneer iedereen zit, dimt de techniek het zaallicht.
Verandering lichtstand.
Verona staat recht en doet een kleine intro.

Goeienavond iedereen, welkom.

Dit is Anemone en ik ben Verona.

Wij hebben een stuk gemaakt over het ego,
genaamd “Het Ego”.

Het idee van de voorstelling is ontstaan in 2020,
toen ik een break-down had

na een geschapte filmscene.

lets waar u zodadelijk de gevolgen van kan zien.
Enjoy.

Verandering lichtstand.
De video over de afwijzing van de vliegtuigscéne wordt geprojecteerd.

PROLOOG
1) Afwijzing (+ BEELD vliegtuigen)
Anemone en Verona zitten op stoelen en kijken/luisteren naar het fragment.
Op het einde van het fragment, verandering lichtstand.
2) Ego

Verona: “Toen wij gisteren aan het repeteren waren,
stelde Anemone voor om mij nog eens aan het publiek voor te stellen.
Behalve mijn familieleden weet waarschijnlijk niemand wie ik ben.
Dus Bob (naam technieker), zou jij mijn Wikipedia-pagina willen bovenhalen?

Zelfgemaakt, trouwens, om mezelf wat geloofwaardigheid te geven.

De technieker projecteert het Wikipedia-pagina-filmpje van Verona.



Voila, je ziet het:

De Warme Winkel, Wunderbaum, Romeo Castellucci, een foto van 8 jaar geleden...
Anemone: “Amai, mijn Wikipedia is niet zo uitgebreid hoor.”

Verona: “Heb je hem ook zelf gemaakt?”

Anemone: “Natuurlijk niet.”

Verona: “Wie heeft dat dan gemaakt?”

Anemone: “Een stalker ofzo. Plots was dat daar.”

Verona: “lk weet natuurlijk meer over mezelf dan dat je stalker over jou weet.
Anyway...

Misschien moeten we uitleggen waarom we deze voorstelling gemaakt hebben.
Anemone, zou jij misschien een timer van 5 minuten willen zetten?

”

Anemone neemt de gsm op de tafel en zet de timer op 5 minuten.

Ik heb ooit een quote gehoord van Alan Watts: ‘the ego, the personality, is everything everyone
has ever said to you about you. But you’re not that.’

Wat enorm confronterend was, want ik heb mijn leven zo geleid:

ik dacht dat ik alleen maar bestond door de opvattingen van anderen over mij,
zeker als actrice.

Ik weet nog wie wat tegen mij heeft gezegd, in 2005, in 2014, in 2022.

Dat een fotograaf ooit eens zei dat ik geen push-up bh mocht aandoen,

omdat ik de regisseur anders zou misleiden.

Dat een regisseur ooit grapte dat ik te lelijk was om mee te doen in een scéne.
Dat een castingdirector zei dat ik niet de hele tijd zo verleidelijk moet acteren.
Onlangs was ik in Cuba en ik had een vriendin leren kennen, Ming.

En toen ik zei dat ik actrice was, vroeg ze mij:

“Oei, waarom eet je dan brood?”

Zo van die dingen.

Ik weet al die futiele uitspraken nog.

Omdat het allemaal zo kwetsend, belangrijk en emotioneel was.

Anemone: (vertelt over de twee soorten ego, het dikke nek-ego en het ego dat dient om het
kleine, naakte, kwetsbare wezentje te beschermen waaruit we allemaal bestaan met allemaal
laagjes errond, het kleine mannetje, over haar idee van het ego —teveel is niet goed maar te
weinig ook niet, ideeén over het fragment)

Of ben ik teveel aan het zeggen?

Verona: Nee, nee, helemaal niet, het is interessant om dat vanuit een ander standpunt te zien,
maar dat doet mij eraan denken.

Ik moet nog uitleggen waarom ik Anemone heb gevraagd om mee te doen in dit stuk.

Omdat Marjan (De Schutter) niet kon.

Die zat met een dubbele boeking.



Maar ook, omdat het belangrijk voor mij was om een actrice te vragen die meer gedaan heeft
dan ik, die meer naamsbekendheid heeft, die meer bereikt heeft én om haar dan mijn assistent
te laten zijn. Ja, daar kan ik dus enorm van genieten.

Anemone: Dat boost dus ook mijn ego, want ik vind dat totaal niet, dat ik meer dan jou heb
gedaan. Jouw Wikipedia is veel uitgebreider.

Verona: Ook al is dat niet waar, boost dat dus weer mijn ego,
zien jullie waarom ik Anemone gevraagd heb?

Maar om dus verder te gaan op het vorige, als je zo’n fragiel ego hebt,
of althans,

als je zoveel (levens)bevestiging haalt uit je beroep,

of veel bevestiging nodig hebt

en dat enkel en alleen uit je job haalt,

dan gaan mensen daar misbruik van maken.

Want andere mensen, met grote ego’s of niet,

die voelen ook aan of jij een zelfzeker persoon bent

of teveel van je ego laat afhangen van anderen

en het artistiek werk dat zij met zich meebrengen.

En dat stuk misbruik of die kwetsbaarheid daarvan wouden we ook aankaarten in dit stuk.
Of moet ik dat beter schetsen?

Anemone, misschien kan jij dat beter uitleggen.

Anemone legt ev. de metoo-kant/intimiteitskant van de voorstelling uit.
De wekker gaat af.
Anemone en Verona worden uit hun flow gehaald.

De lichtstand verandert.

Verona: We gingen normaal vragen of iemand anders nog ideeén had over het ego,
maar de wekker is afgegaan.

Anemone: Dus dan is het niet meer nodig.

Verona: Voila. Dan beginnen we aan de volgende scene.



EPISODE
3) Anti-muze
Verona begint een monoloog.

Ik heb een probleem met “de muze”

Het concept van “de muze”

Niet als het is om de regisseur of de kunstenaar te inspireren

Maar wel wanneer het gaat

Om de “gratuit” versie

Waarin een zwijgzame schoonheid het ideaal van de kunstenaar ondergaat
En zijn visie op haar projecteert

Waardoor ze gereduceerd wordt

Tot alleen maar datgene

Waaruit zijn verbeelding kan bestaan.

Ik heb daar normaal gesproken niet zo’n last van.

Maar die ene keer,

met dat project in Brussel,

was het zover.

Ik voelde dat die regisseur een onalledaagse fascinatie voor mij had.
Hij wou zelfs het beroep van mijn ouders weten.

Waarschijnlijk om op Freudiaanse wijze te achterhalen

waar mijn doodgezwegen trauma’s vandaan kwamen.

Maar dus,

Ik zit in de wagen naar Brussel.
En onderweg is het file.

En onderweg moet ik echt...
Naar toilet.

Dus eens aangekomen,

Wil ik naar toilet gaan.

Ik zoek het toilet.

Maar ik vind er geen.

Ik vraag aan de make-up artiest waar het toilet is.
Op’t tweede.

Ik naar het tweede.

Er staat een man naast het toilet.

Dat is dus geen avance.

Dus ik terug naar’t vierde.

Er is een toilet naast de make-up.

Dat wil zeggen dat je daar niet zomaar kan gaan kakken



Of iedereen weet dat jij je daar niet hebt kunnen inhouden.

En nog erger

Dat jij je nieuw verkregen titel als muze

Onwaardig bent.

Want ik ken de callsheet vanbuiten.

Binnen 10 minuten staat die regisseur op set.

En hoop ik dat er tegen dan al een laag fond-de-teint op mijn wangen uitgesmeerd werd.

Maar ik kan niet anders.

Ik kak.

En terwijl die massa daar in het water ligt te verdrinken,

duw ik op de toiletknop.

Er borrelt wat water op en neer, maar verder gebeurt er niets.
Er drijft kak van de muze in het toilet.

Dus worden de zware middelen ingezet.

Ik graai door de vuilniszak.

Een papieren koffiebeker.

Good enough.

Ik schep mijn kak in de papieren koffiebeker uit het toilet.
De kak in de vuilbak.

20 seconden handen wassen.

Het heeft er nog dagen gestonken.

In dat zogezegde toilet zonder waterkracht.
Maar mijn imago werd hooggehouden.

De muze.

Die regisseur stuurt me nog steeds berichten
Om af te spreken

En als dat niet lukt

Om cameramateriaal naar Brussel te verslepen
En als dat niet lukt

Om cadeaus naar mijn adres te sturen.

En ik vraag mij af

Of hij dat ook allemaal zou vragen

Aan de mannelijke collega’s van op set
Of zij zich ook zouden schamen

Voor de inhoud van hun ingewanden

Ik betwijfel het.

Verandering lichtstand.



Verona: En dan komen we nu aan bij het gedeelte waarbij de nummers van belang zijn!

Anemone: Zo dadelijk ga ik met mijn “onschuldige” hand een nummer trekken
en die persoon mag Verona punten op 10 geven.

Anemone roffelt haar hand door de nummers.
Nummer 4, hoe heet jij? Hoeveel geef jij Verona op 10 voor schrijfkwaliteit?
Nummer 4: een 6.

Anemone: Een 6, wordt genoteerd. Dank u voor uw inbreng!

Verandering lichtstand.



4) Fuck
(Scéne voorgelezen door Anemone in Russisch Engels accent, Verona staat naast haar)

Verona,

you are such a beautiful, talented, young girl,

you really have everything.

I’m really proud of how you opened up during this course.

You just have to make sure to keep your belly and chest open.

You are so tiny otherwise, you’re like a small bird.

It's very important that you keep doing physical things to stay open.
It’s maybe through your education

but otherwise it stays at the neck and head.

The belly is a very important area for you

because it’s where your instinct comes from.

I've tried to avoid the sexual stuff (of Jan Fabre),

but we have an exercise,

the fuck-exercise

and it activates your instinct

it’s like fucking for 20 minutes straight, in different positions, fucking an imaginary person and it
really becomes gym after a while.

So start fucking!

Verandering lichtstand

Techniek start The Subs — Music is the new religion.

Verona stretched haar rechter- en linkerbeen en begint aan de fuck-oefening.
Einde nummer.

Verandering lichtstand

Anemone: Zal ik nog eens nummertjes trekken?

Verona: (uitgeput) Nog eens nummertjes trekken.

Anemone roffelt haar hand door de nummers.

Nummer 4, hoe heet jij? Hoeveel geef jij Verona op 10 voor lichamelijkheid?

Nummer 4: een 7.

Anemone: Een 7, wordt genoteerd. Dank u voor uw inbreng!



Verandering lichtstand.

5) #MeToo 1: Paard

Publieksparticipatie. Aantal personages: 2
(Verteller: Anemone)

(James: Anemone)

(Verona: Verona)

(Ruth: ?)

(Tanguy: ?)

Verona: Voor de volgende scene hebben we nog 2 personen uit het publiek nodig om Ruth en
Tanguy te spelen. Voel je zeker niet verplicht, anders kan Anemone ze ook spelen, maar het zou
misschien wel fijn zijn.

Er worden twee mensen uit het publiek gevonden. Ze krijgen elk een script van de voorstelling.
Anemone: Wie wil Ruth en wie wil Tanguy spelen?
De scéne vangt aan.

(Verteller)

We zijn het jaar 2005.

De moeder van Verona heeft haar kinderen ingeschreven in een musical-club.
Er moet auditie gedaan worden.

Verona heeft haar zus proberen omkopen om het niet te doen.

Die tactiek heeft niet gewerkt.

De zus van Verona wordt geselecteerd voor de musical-club.

Verona niet.

De zus van Verona zegt dat ze niet meedoet als haar zus niet mag meedoen.
Daarna mag Verona wel meedoen.

We zijn 4 maanden later.

Ondertussen is Verona 12 jaar en wordt ze door de drama-leerkracht James opgehemeld als
nieuw komisch talent.

(James)

Verona, ik heb een act voor jou geschreven...

Nu ja, ik heb hem op het internet gevonden...

Ik wil dat je deze act voorbereid.

Op het einde van de les gaan we hem aan iedereen tonen.
(Geeft briefje af aan Verona)

(Verteller)



Het is het einde van de les.
Ondertussen heeft Verona hard geoefend om de act voor te bereiden.

(James)
Verona, laat eens zien wat jij hebt voorbereid voor het optreden deze zomer!

(Verteller)
Verona maakt zich klaar.

(Verona)
(Gaat in het midden van het podium staan, biddende positie, ogen gesloten)

“God,

ik moet het zeker weten,
God.

Of je daar nu bent

Of niet.

Dus als je daar bent,
Geef me een teken.

(Verona staat kwaad op)
Ik wist wel dat er niemand was!

(James)

Ja, en dan regelen we dat later wel dat de techniek het licht laat flikkeren.
Zodat God toch bestaat.

Goed...

Wie kan mij zeggen wat Verona fout doet?

(Ruth steekt haar hand op)

(James)
ja, Ruth!

(Ruth)
Ik vond het goed, maar ze keek wel nogal veel naar beneden.

(James)
Nee, dat is het niet.

(Tanguy)
Ze moet luider praten, vanachter versta ik haar amper.

(James)



Nee, Tanguy, dat is het ook niet.

Ik zal jullie zeggen wat Verona verkeerd doet.
De grote fout van Verona...

Is dat ze praat...

alsof ze een paard pijpt.

Verandering lichtstand.
Anemone: Applaus voor (Ruth) ... en (Tanguy) ...!

Anemone roffelt haar hand door de nummers.
Nummer 4, hoe heet jij? Hoeveel geef jij Verona op 10 voor uitspraak?
Nummer 4: een 6.

Anemone: Een 6, wordt genoteerd. Dank u voor uw inbreng!

Verandering lichtstand.



6) #MeToo 2: Cateringtafel

Publieksparticipatie. Aantal personages: 1
(Hoofdacteur)

(Verona: Verona)

(Moeder Verona op set: ?)

(Verteller: Anemone)

Verona: Voor de volgende scéne hebben we nog een persoon uit het publiek nodig om de
moeder te spelen.

Anemone: De moeder op set, niet de echte moeder.

Verona: Voel je zeker niet verplicht, anders kan Anemone haar ook spelen, maar het zou
misschien wel fijn zijn.

Er wordt iemand uit het publiek gevonden. Deze persoon krijgt een script van de voorstelling.
Anemone: En je komt op van links. En er is ook een hoofdacteur, maar die is niet nodig.
De scene vangt aan.

(Verteller)

Verona is 16 jaar oud.

Haar eerste echte filmrol.

Ze is naar de directeur van haar school moeten gaan om permissie te vragen om deze rol te
mogen vertolken.

De directeur speelt poppentheater, dus hij laat haar volmondig gaan.

De verwachtingen zijn hooggespannen.

Na een eerdere lezing, is het de eerste dag op set voor Verona.

Ze speelt een gothic die haar vader heeft vermoord.

Maar voorlopig staat ze nog bij de cateringtafel.

Allerhande snacks liggen op tafel: Milky ways, lotus speculaas, lotus zebra-koeken, frangipanes,
noem maar op.

Verona heeft nog nooit zo’n variéteit aan koeken gezien.

Met grote ogen kijkt ze naar de voedselvariantie.

Ze wil namelijk een doordachte keuze maken

En het lekkerste koekje eruit halen.

Verona stelt zich in het midden van het podium, doet alsof ze naar koeken op de tafel kijkt.
De hoofdacteur — met stijve penis- komt achter haar staan.

Hij zegt niets.

Hij leunt zijn bovenlichaam naar achter en duwt haar een paar keer tegen de cateringtafel.
Verona is in shock.



De moeder van Verona in het verhaal ziet het. Ze loopt meteen naar de cateringtafel.

(Moeder Verona op set, AN gesproken)
En, Verona, heb je al eens nagedacht of je later naar de toneelschool wil gaan?

(Verteller)

De moeder van Verona op set negeert de hoofdacteur compleet.

De hoofdacteur heeft door dat hij betrapt werd.

Hij druipt af.

Anemone: Nu mogen jullie hoofden zo wegdraaien, alsof de hoofdacteur wegloopt.
Verona: Is hij weg?

Anemone: Ja.

(Verona)
Oh, daar heb ik nog geen idee van, eerst zien dat ik mijn Latijn afmaak.

(Verteller)

Het is pas jaren later dat Verona effectief doorheeft

Wat voor een moed en zelfopoffering haar moeder uit de serie opnam

Om het meisje tegen de stijve penis van de hoofdacteur te beschermen

Die bijna 4x zo oud was als het meisje.

En telkens wanneer Verona de stem van haar set-moeder hoort op de reclame
Denkt ze terug aan die moedige vrouw.

Verona: “Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.”
Verandering lichtstand.
Applaus voor de participant.
Anemone roffelt haar hand door de nummers.
Nummer 84, hoe heet jij? Hoeveel geef jij Verona op 10 voor zangtalent?

Nummer 4: een 8.

Anemone: Een 8, wordt genoteerd. Dank u voor uw inbreng!

Verandering lichtstand.



7) MeToo #3 : Monddood

Verona: Anemone, wil jij het volgende dagboekfragment voorlezen?
Ik heb geen zin meer om het slachtoffer te zijn.

Anemone neemt haar stoel (midden van het podium) en leest het dagboekfragment voor.

Vandaag. Maandag. 16 augustus.

OMG.

Vandaag was Isabelle boos

omdat ik vroeg om vandaag niet verkracht te worden,

Ik weet wel dat het voor de lol is, dat het een spel is,

maar ik wil haar kutflappen niet de hele tijd tegen me voelen aanrijden.
Ook al heeft ze kleren aan, ik voel ze gewoon.

Het is vies.

Ze killde me bijna toen ik dat zei.

Haar dikke worstenvingers knepen mijn strot dicht

terwijl ze me bereed op dat bed in de living,

terwijl Freddy en Chris vrolijk tennis op de Wii zaten te spelen.

Hun kan het allemaal niets schelen, zij vinden het grappig.

Ik ook eigenlijk.

Telkens als ze mij “verkracht” moet ik superhard lachen,

maar echt de slappe lach en ik kan geen kant op.

Ik denk dat het een manier is van mijn lichaam om te ontsnappen aan de gedachten die haar
agressie oproepen.

Ik ben echt geen zwak persoon

maar door de slappe lach

en dat ze mijn keel bleef dichtnijpen,

voelde ik dat mijn lichaam zich na een tijd aan haar dominantie overgaf.
Ik voelde het leven uit mijn aders trekken.

Ik probeerde eerst nog te schreeuwen, maar erna kon ik niet meer.

Ik voelde mij leeglopen.

De regisseur zag wat er gebeurde en neep dan met zijn hand mijn wangen dicht.
Dan kon ik zeker niets meer zeggen.
Hij lachte en zei: “dat zal haar leren.”

Erna voelde ik mijn ogen terugrollen in mijn oogkassen en lieten ze los.

Ik was zo kwaad.

Zo fucking kwaad en ik kon zelfs niet schreeuwen, want ik voelde dat mijn keel gewoon kapot
was. Ik wou hun zo fucking graag uitschelden. Of gewoon “fuck you” schreeuwen. Maar ik kon
niets doen.

Ik heb mij op bed gelegd.



Ik wou al vroeger in m’n dagboek schrijven maar ik had schrik dat ze het zouden ontdekken, ik
schrijf nu stiekem, ’s nachts, 2u.
Slaapwel, Verona
Verandering lichtstand.
8) Maurice (+ BEELD)

Het videofragment van Documentary Now! wordt afgespeeld waarbij Maurice en Verona
kussen.

Verandering lichtstand.
Verona begint te vertellen.

Ik heb 3 jaar geen seks gehad.

Wel, het is eigenlijk nog erger.

Ik heb drie jaar niets gedaan.

Zelfs niemand gekust

Zo erg was het.

Ik had er geen nood aan.

Het voelde alsof ik even helemaal op de reset-button moest duwen.
En wellicht was ik ook gewoon depressief.

Maar ik ben nu uit dat gat gekropen.

En ik stel me langzaam terug open voor mensen.

En onlangs vond ik iemand leuk.

En ik zei dat, dat ik 3 jaar niets had gedaan.

En we lachten daar wat over

En dan vroeg die:

“En moet je soms niet voor je werk kussen met mensen?
Mensen die je misschien niet aantrekkelijk vind?

Of oud zijn?” zei hij.

En plots besefte ik

Dat ok, ik dan wel in mijn privéleven niemand had gekust
Maar dat dus

Maurice

De enige persoon was die ik in die 3 jaar had gekust.
Maurice,

Die van niets weet en verder een hele vriendelijke man is.
En die mij op voorhand vroeg

Met nogal rode wangen

Om het hem te zeggen

Wanneer ik me oncomfortabel voelde

En ik heb mij op geen enkel moment oncomfortabel gevoeld

Behalve wanneer ik die beelden terug moet bekijken



Dus met alles wat ik jullie nu heb gezegd
Gaan we de beelden nog eens afspelen.

Verandering lichtstand. De beelden worden nogmaals afgespeeld.
Ja, dat geeft toch een ander gevoel hé?

Verandering lichtstand.
Anemone roffelt haar hand door de nummers.

Nummer 66, hoe heet jij? Hoeveel geef jij Verona op 10 voor seksuele uitstraling?
Nummer 66: een 9.

Anemone: Een 9, wordt genoteerd. Dank u voor uw inbreng!



9) Intimiteit (+ MUZIEK)
Anemone en Verona zitten op hun stoelen.

Verona: “Anemone,
hebben ze je ooit geleerd op het conservatorium
hoe je met intimiteit op set of op scéne moet omgaan?”

Anemone: (nog verder aan te vullen) (denkt na) “Nee, dat is mij nooit specifiek geleerd.
Ik ben naar het KASK in Gent gegaan,

wat een zeer fysieke opleiding is,

waardoor die factor van intimiteit er heel snel is.

Zeker in de improvisaties van Jan Steen,

waarbij we echt op elkaar lagen

of je bijna het speeksel van iemand anders proeft, bij wijze van spreken, was dat er heel snel.
Er is wel één improvisatie die ik mij herinner waar het eerste en tweede jaar,

ik zat dan in het eerste,

werden samen gezet

en goede vrienden van mij mij de hele tijd wouden verkrachten.

En dat zijn nog steeds hele goede vrienden van mij, eigenlijk.

Maar ze wouden mij de hele tijd verkrachten

en ik liep de hele tijd weg,

omdat ik dat niet wou,

wat het hele punt is van verkrachten, natuurlijk.

Dat je dat niet wil.

Maar dus, pas onlangs hebben mijn vrienden zich daarvoor geéxcuseerd.

Verona: “Maar je hebt dat gedaan, die verkrachting? Of niet?”
Anemone: “Ah nee, he, ik wou dat niet.”

Verona: “Maar er was wel steeds een leerkracht bij die improvisaties?”
Anemone: “Ja.”

Verona: “lk weet nog dat er ooit een project was op het conservatorium waar er geen
dramaleerkracht was voor dat project,

omdat er geen geld was,

dus dat voelde heel erg Lord of the Flies-achtig, zo enkel studenten onderling.

En in dat project moest ik iemand kussen

en zijn lief zat ook in onze klas

en ik wou hem ook helemaal niet kussen,

maar goed, we doen dus die kusscene.

En plots legt hij heel de doorloop stil,



wordt hij kwaad

en zegt hij:

“Stop met te doen alsof ik u verkracht!”

Het voelde echt alsof ik niet meer kon doen dat wat ik al deed.

Maar ik moest hem dus gepassioneerder kussen volgens hem.

En tot op de dag van vandaag geeft dat gedacht mij een vies gevoel, dat is iets...
dat ik nooit ga vergeten.

Maar ik heb het gedaan.

(korte pauze) Verona: Anemone, ik heb een perverse vraag...
Anemone: Ja...?

Verona: Misschien moeten we elkaar leren
hoe we met intimiteit moeten omgaan op het podium?

Anemone: Ok...?

Verona: Ok, ga jij dan maar in die hoek staan, dan ga ik daar gaan staan.
Ik ga waarschijnlijk wel moeten blijten.

Beide actrices gaan aan een uiteinde van het podium staan.
Verandering lichtstand.
José Gonzales — Heartbeats wordt opgezet.
De twee actrices stappen langzaam langs de wanden van het podium
en dan naar het midden van het podium.
(impro) Wat komt laten de actrices komen: Anemone is the rock, Verona is aan het blijten.

Aan het eind van het lied kijken de actrices naar elkaar van: “What just happened?”
Verandering lichtstand.

Verona: (in een poging haar eigen tranen, gevoelens en emoties te negeren)
“Allé, die scene is alweer sneller voorbij dan gedacht!

Laat ons nog eens nummertjes trekken.”

Anemone: Ik moet daar ook nog even van bekomen. Dat komt altijd later bij mij.

Anemone roffelt haar hand door de nummers.

Anemone: (nog aangedaan) Ik haat dat eigenlijk, zo van die participatieve voorstellingen.
Verona: Ik ook. Ik gruwel daarvan.

Nummer 23, hoe heet jij? Hoeveel geef jij Verona op 10 voor kwetsbaarheid?



Nummer 23: een 8.

Anemone: Een 8, wordt genoteerd. Dank u voor uw inbreng!

Verandering lichtstand.
10) Dieptepunt (+ BEELD)

Verona begint een monoloog.

Ik ben afgestudeerd aan het Conservatorium van Antwerpen
toen Dora Van der Groen daar net een jaar weg was.

Voor de mensen die niet weten wie Dora Van der Groen is
Ze is zowat God

Onder de Antwerpse conservatoria

En zij had dus de fameuze uitspraak:
“Soms moet je de hoer spelen.”

Dus toen mij het aanbod werd gedaan om luxeprostituee Evelyne te spelen

Heb ik daar eigenlijk geen twee keer over nagedacht

Ik had geld nodig om mijn feministische voorstelling “Well-Behaved Women Seldom Make
History” op het Edinburgh Fringe Festival te spelen

-die voorstelling staat hier volgend jaar op 1 februari ook, trouwens, welgekomen-

en ik was eerlijkheidshalve ook nieuwsgierig

hoe het zou zijn

om met Kurt Rogiers op set te staan

-toch een knappe man.

En ik had het al moeten weten

Toen ik dt-fouten in het script ontdekte
Maar ik heb het gedaan.

Dus bij deze,

Het dieptepunt van mijn carriere.

Verandering lichtstand

De techniek speelt de opname “Familie fragment” af.
Anemone kijkt naar het fragment.
Verona kruipt ineen uit schaamte.

Einde fragment.
Verandering lichtstand.
Anemone geeft Verona een tip of commentaar hoe ze het beter kan spelen.



Anemone: Nee, ik vind het echt niet slecht.
Die gast, ik weet niet wie het is, vind ik walgelijk (spelen).

Verona: Maar allé, Anemone. Het is verschrikkelijk. Het is niet erg, je mag dat toch zeggen: dat
het verschrikkelijk is. Wees eerlijk. (Ik weet dat ik het nooit zou doen, maar ik dacht wel, voor
een milliseconde dat als ik in Japan zou wonen, want die hebben daar een schaamtecultuur,
eens je met schaamte in aanraking komt, kan je er niet vanaf komen, dat het erg genoeg is om
zelfmoord voor te plegen.)

Anemone: |k vind echt dat het meevalt.
Bon, ik zal nog een nummertje trekken?

Verona: Moet ik daar punten voor krijgen?
Dan mag je ook onder nul geven.

Anemone roffelt haar hand door de nummers.

Nummer 11, hoe heet jij? Hoeveel geef jij Verona op 10 voor spel?
Nummer 11: een 5.

Anemone: Een 5, wordt genoteerd. Dank u voor uw inbreng!
Verona: Aangezien we bij het laatste fragment zijn aangekomen,
gaan we alles eens optellen.

Hoeveel was het?

Anemone: 6 plus 7 plus 10 plus 9 plus ... (7 cijfers)

Verona: (rekent uit met de rekenmachine) En omdat wij geen wiskundigen zijn, gaan we dat met
de rekenmachine uitrekenen. Dat is 52 gedeeld door 7 is 7,4. Niet slecht.

Anemone: Da’s geen slecht rapport.

Verona: Ik ben ook content.
En met dat cijfer gaan we het laatste filmpje in.

Verandering lichtstand.

EPILOOG

11) Supermarkt (+ BEELD)



Het filmpje van de supermarkt wordt afgespeeld.
Einde voorstelling.
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