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Anke Brouwers
Mooi zijn & zwijgen

In haar boek ‘Mooi zijn & zwijgen’ belicht 
ze de periode van de (Amerikaanse) stille 
film. Ze doet dit aan de hand van de 
meest markante vrouwelijke filmmakers 
en sterren uit de periode, want die waren 
in historisch grote getallen aanwezig, 
zowel op als achter de schermen.

Op maatschappelijk vlak vervulden deze 
vrouwen vaak de rol van rolmodel (als 
zelfstandige carrièrevrouwen en pioniers 
van een nieuwe kunstvorm) en in de film-
sector zelf bekleedden velen onder hen 
belangrijke zakelijke en creatieve functies 
(als managers, producenten, scenaristen, 
regisseurs).

Het Hollywood van de stille periode was 
er één van groei, creativiteit en oppor-
tuniteiten, ook voor vrouwen. Vanaf het 
moment dat de filmwereld zich ontpopte 
tot een grote en winstgevende industrie 
veranderde dit echter: de zitjes in de raden 
van bestuur en in leidinggevende functies 
werden overwegend mannelijk.

In Brouwers’ geïllustreerde lezing kun je 
kennismaken met actrices die vrouwen 
portretteerden in heel uiteenlopende 
rollen (van prostitueés tot moedertjes, van 

wezen tot prinsessen, van detectives tot 
zakenvrouwen), die zelf hun (gevaarlijke) 
stunts deden, en die de ‘nieuwe moderne 
vrouw’ belichaamden. Achter de scher-
men kwamen ze op voor vrouwenrechten, 
richtten ze hun eigen bedrijven op en 
streden ze tegen censuur.

We kennen allemaal Charlie Chaplin, 
maar de filmgeschiedenis werd ook 
geschreven door Mary Pickford, Gloria 
Swanson, Pearl White, Lois Weber, Alice 
Guy Blaché, Mabel Normand en vele 
andere ondernemende vrouwen. Ook hun 
verhaal mag verteld worden.

Anke Brouwers (°1980) is docent film-
geschiedenis aan de School of Arts/
HoGent en is daarnaast ook freelance 
redacteur, filmjournalist en scenarist. Ze 
woont met haar partner en twee kinderen 
in de omgeving van Antwerpen. Film 
is haar passie. Ze houdt van alle stijlen, 
makers en genres uit de hele film-
geschiedenis, maar stille film heeft een 
speciale plek in haar hart.





Ann Ceurvels
Etiketjes

Vind jij ook dat alle kinderen tegen-
woordig wel iets hebben? Autisme bijvo-
orbeeld. Daar hoorde je pakweg twintig 
jaar geleden toch amper iets over. Of wel, 
maar dat waren dan kinderen die stil in 
een hoekje zaten te kwijlen. Rain Man, of 
zoiets.

Erger jij je ook blauw wanneer je ouders 
ziet worstelen met hun veel te verwende 
kinderen? Die overal opkruipen, af duik-
en of aan zitten zonder daar ook maar één 
opmerking over te krijgen. En voel jij ook 
die onweerstaanbare drang om de ouders 
daarop te wijzen? Maar je aarzelt omdat 
je steevast vier letters naar je hoofd krijgt 
gesmeten: ADHD. Nog zo’n nieuwe ‘ziek-
te’. Vroeger ook nooit over gehoord.

Wel, dan zijn dit boek en deze lezing echt 
iets voor jou. Heel veel kinderen hebben 
tegenwoordig een ‘etiketje’. Een label dat 
vertelt wat ze kunnen of net niet kunnen.

In Etiketjes legt Ann Ceurvels uit waar-
om zoveel kinderen tegenwoordig een 
‘etiketje’ dragen. Ze probeert de ontelbaar 
vele ouders en families die er elke dag 
mee leven een warm hart onder de riem te 
stoppen. Want zij is zelf een etiketjes-
mama. Ja, zelfs een etiketjes-echtgenote.

Ben je bereid om je eigen overtuigingen 
even op de gang te parkeren en met een 
open geest te luisteren naar wat ze te 
vertellen heeft? Top. Wie weet gaat er wel 
een hele nieuwe wereld voor je open. En 
begrijp je straks sommige mensen uit je 
omgeving net dat beetje meer.

Ann Ceurvels werkt onder andere als 
kindercoach. Als moeder van een puber-
zoon met autisme schreef ze in 2017 een 
open brief aan minister Maggie De Block, 
die niet onopgemerkt bleef.

Foto: Thomas Sweertvaeger

Reactie van CC Opwijk: Het was fan-
tastisch. Heel het publiek was laaiend 
enthousiast.  Ann heeft een aangename 
stem om naar te luisteren, verveelde nooit, 
boeiend én leerrijk. Dikke merci! Zelden 
dat een zaal unaniem over de hele lijn 
enthousiast is!

De lezing kan ook geboekt worden in 
combinatie met muziek van Jonas 
Winterland!





Ann Ceurvels
Etiketjes (+18)

Wat als je op je achtendertigste plots vast-
loopt? Of wanneer je op je drieënvijftigste 
je carrière ziet verkruimelen zonder juist 
te weten waarom? Wat als je bijna zeventig 
bent en dan te horen krijgt dat je eigen-
lijk een atypisch brein hebt? De weg die 
volwassenen moeten afleggen om tot een 
diagnose te komen, ligt eveneens geplaveid 
met talloze vooroordelen en gefrons van 
wenkbrauwen.

In Etiketjes 18+ zoekt Ann Ceurvels uit of 
het zinvol is om als volwassene op zoek te 
gaan naar meer inzicht in je eigen func-
tioneren of dat het net beter is om in de 
etiketjes-kast te blijven. Wie weet maakt 
het antwoord op die vraag wel het verschil 
tussen overleven en leven.

Reactie van CC Opwijk: Het was fantas-
tisch. Heel het publiek was laaiend enthou-
siast.  Ann heeft een aangename stem om 
naar te luisteren, verveelde nooit, boeiend 
én leerrijk. Dikke merci! Zelden dat een 
zaal unaniem over de hele lijn enthousiast 
is!

Ann Ceurvels werkt onder andere als 
kindercoach. Als moeder van een puber-
zoon met autisme schreef ze in 2017 een 
open brief aan minister Maggie De Block, 
die niet onopgemerkt bleef.

Foto: Evy Raes

De lezing kan ook geboekt worden in 
combinatie met muziek van Jonas 
Winterland!
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Ann Ceurvels & 
Tania Poppe

Niet normaal! Het verhaal

Ann Ceurvels en Tania Poppe zijn NIET 
NORMAAL!

En dat vinden ze helemaal prima. 
Met een adembenemende kracht en snel-
heid nemen deze 2 rasvertellers
je mee op de rollercoaster van het leven 
zoals het nu eenmaal is, maar o zo heerlijk 
wanneer je het vanuit hun perspectief 
bekijkt. Vol herkenbare situaties, gênante 
anekdotes en irritante gastrollen.

Deal- je gaat weer naar huis met een nieu-
we blik op jezelf,  je leven en je relaties.

Ann en Tania zijn naast actrice ook coach, 
begeleider, moeder en ervaringsdeskun-
dige in (neuro-)divers en aanverwant 
overlevingsgedrag. 

Ze delen hun ervaringen, verontwaar-
digingen en mogelijke oplossingen graag 
op een creatieve manier.

Want, geloof het of niet, ze willen nog 
steeds de wereld een beetje diverser en 
verdraagzamer maken.

Het boek verscheen bij Houtekiet. Er 
zijn ook workshops voor scholen en voor 
volwassenen.

CREDITS:
Op het podium: Ann Ceurvels en Tania 
Poppe





Annick Ruyts
Bedank voor bewezen diensten

Meer dan we soms vermoeden is ons werk 
een deel van onze identiteit.
Wie dat afneemt, moet dat zorgvuldig 
doen. Wie het kwijtspeelt, heeft onder-
steuning nodig.
Want we willen vooral de goede 
herinneringen bewaren. Een bedanking 
voor bewezen diensten zou fijn zijn.

Eind 2022 werd Annick Ruyts ontslagen 
na een carrière van 33 jaar bij de VRT. 
Ze had haar ontslag niet zien aankomen 
en door de kille, onpersoonlijke manier 
waarop het werd afgehandeld ging ze 
door een diep rouwproces. Het verlies van 
haar status en de zingeving die ze haalt 
uit haar job maakten het voor haar heel 
moeilijk om tegen mensen te zeggen dat 
ze werkloos was.

Dit is een lezing voor alle mensen die 
met ontslag te maken hebben maar ook 
mensen die op een niet empatische 
manier afscheid moeten nemen van iets 
dat hun leven zingeeft. Om hen een stem 
te geven en de rouw en het verdriet onder 
de aandacht te brengen. Om werkgevers 
en medemensen die moeilijk een afsche-
idsgesprek kunnen aangaan, aan te ma-
nen om dat met de nodige zorg te doen. 

Om ex-collega’s, familie en vrienden 
inzichten aan te reiken in wat er soms 
omgaat in het hoofd van iemand die zijn 
werk is verloren.

Bij Annick viel zoals bij alle ontslagen 
mensen de structuur van haar dag weg en 
het was eenzaam in het begin. Ze merkte 
dat er nog een groot taboe ligt op ontslag 
en werkloosheid. Dus ging ze praten met 
experts en lotgenoten om uit te pluizen of 
het beter kan. Eén jaar later verschijnen 
haar bevindingen in een boek: Bedank 
voor bewezen diensten, hoe ontslag ook 
menselijk kan zijn. Bewust zonder -t, 
bedoeld als zacht aanmaning om mensen 
meer als mensen te behandelen bij een 
ontslag.

De lezing voert je mee door een bewo-
gen jaar en helpt beide partijen bij een 
afscheid, een ontslag, een uiteengaan van 
wegen om dit respectvol te laten verlopen.



Vier jaar geleden kon Annick Ruyts plots 
niet meer slapen. En ze is niet alleen, één 
op drie Belgen slaapt slecht of te weinig. 
Een probleem waar niet over wordt ge-
praat. Het riep bij Annick vragen op.

Waarom slapen we? Wat veroorzaakt 
slapeloosheid?  Wat doen mensen om ‘s 
nacht in slaap te geraken, of net om wak-
ker te blijven? 

De Slapelozen Te Gek

Om een antwoord te vinden op die vra-
gen heeft Annick 4 nachten nachtradio 
gemaakt met lotgenoten en experten, een 
tv-reeks gemaakt voor Canvas en een 
podcast. Annick schreef bovendien ook 
een boek.

Stof genoeg om haar ervaringen en 
inzichten mee te geven in een lezing.



Reporter Annick Ruyts reisde voor haar 
werk 12 jaar lang de wereld rond. Ze 
zag hierbij de helft van alle landen in 
de wereld en vooral heel veel vreemde 
gewoontes en grappige cultuurverschil-
len. Het heeft haar geest open gezet. En 
als westerse vrouw is ze natuurlijk altijd 
nieuwsgierig naar de emancipatie van de 
vrouwen in de wereld. 

Een lezing die je mee neemt op reis, en 
doet stilstaan bij wie we zijn en hoe we 
ons verhouden tot de rest van de wereld.

Grenzeloze Liefde

Wanneer reporter Annick Ruyts gevraagd 
wordt om een reeks te presenteren over 
psychisch welzijn, maakt ze de boeiendste 
reis van haar leven. Die door het 
menselijke brein. Zelf een leek stelt ze zich 
op en voor mensen die schuilgaan achter 
het grootste taboe van onze tijd: psy-
chische kwetsbaarheid. 

Haar uitgangspunt is: “We hebben het 
nog nooit zo goed gehad en toch hebben 
we ons nog nooit zo slecht en onveilig 
gevoeld. Hoe komt dat?” 

Burn out, labels bij kinderen, autisme en 
de psychologisering van de maatschap-
pij zijn maar enkele thema’s die aan bod 
komen. Annick vertelt eerlijk en open 
over haar bevindingen na vele gesprekken 
met ervaringsdeskundigen en hulpver-
leners.

Te Gek





Björn Rzoska
Gedeelde grond

Het is een verhaal dat in Vlaanderen en 
ver daar buiten blijft boeien: de kleinzoon 
van een oostfronter en een Poolse vrijhe-
idsstrijder. Met alle familieverhalen die 
daaraan vasthangen. Wat blijft er over van 
die verhalen als ze langs de historische 
bronnen worden gelegd? Wat vertelde 
Paul op zijn naoorlogs strafproces? Wat 
schreef Stefan in zijn naturalisatiedossier? 

Aan de hand van nooit eerder geconsul- 
teerde stukken, ook vanuit buitenlandse 
archieven, reconstrueert historicus Björn 
Rzoska nauwgezet het oorlogstraject 
van zijn beide grootvaders. En hoe ze 
op slechts een boogscheut van elkaar 
in Waasmunster gingen wonen. Zijn 
persoonlijke zoektocht levert niet alleen 
een pak verrassende inzichten op, maar 
dwingt hem om een pak familieverhalen 
bij te stellen. Hoe gevoelig ook, Rzoska 
doet dat zonder taboes.

De geschiedenis van de Tweede Werel-
doorlog blijft een onuitputtelijke bron, 
zelfs tachtig jaar na de bevrijding. Rzoska 
slaagt er treffend in te laten zien hoe ge-
wone mensen het grote verhaal beleefden 
en meeschreven. Hij geeft inzicht hoe hij 
daar als kleinzoon vandaag naar kijkt. En 
hoe de verhalen van zijn grootvaders van-
daag jammer genoeg nog steeds actueel 
zijn.

Niet enkel papieren spreken, ook plekken 
zijn dragers van historische informatie. 
Rzoska bezoekt enkele van die plaatsen: 
Lalkowy en Breslau in Polen, Montormel 
in Normandië. Zijn zoektocht eindigt 
dicht bij huis.

Björn Rzoska is historicus (UGent). Hij 
schreef eerder een boek over het naoor-
logse interingscentrum Lokeren. Na een 
passage in de culturele en de erfgoedw-
ereld, nam hij een politiek engagement op. 
Rzoska was elf jaar Vlaams parlementslid 
en vandaag nog steeds gemeenteraadslid 
in Lokeren.



Christophe Busch



Auschwitz. camp

VAN EEN IMPERIUM IN HET 
OOSTEN TOT EEN ICOON VAN 
HERINNERING

Het woord Auschwitz wekt beelden op 
van vernietiging en massamoord. Toch 
ligt de oorsprong van het kamp elders. Op 
zoek naar ‘ruimte om te leven’ zochten de 
nazi’s nieuwe kolonies in het Oosten. Zo 
kwamen ze terecht in Polen. Grondstoffen 
maakten de regio rond het Poolse stadje 
Auschwitz interessant voor de Duitse 
industrie. 

Het Duitse bedrijf IG Farben bouwde er 
een gigantische chemiefabriek. Een ideale 
stad met woonwijken, parken en transport 
moest rond het complex verrijzen. Maar 
al snel schakelde het bedrijf dwangar-
beiders in. De nazi’s stelden gevangenen 
van het concentratiekamp ter beschikking 
van het bedrijf.

Aan de hand van foto’s, kaarten en 
objecten toont deze lezing de complexe 
ontstaansgeschiedenis van het kampcom-
plex Auschwitz en hoe het een imperium 
in het Oosten moest worden. De onge-
breidelde moordmachinerie maakt echter 
dat vandaag Auschwitz het icoon is van 
herdenking en herinnering aan de Holo-
caust of Shoah.

Christophe Busch is criminoloog (Uni-
versiteit Gent) en Master in de Holocaust- 
en Genocidestudies (Universiteit van 
Amsterdam). Na zijn studies criminologie 
in Gent begon hij in 2001 te werken in 
de forensisch psychiatrie voor de behan-
deling van ontoerekeningsvatbare daders 
(internering). 

Later stond hij als coördinator in voor de 
uitbouw van een forensisch psychiatrisch 
zorgcircuit. Eind 2012 maakte hij de 
overstap naar Kazerne Dossin (Memo-
riaal, Museum en Onderzoekscentrum 
over de Holocaust en Mensenrechten) 
waar hij in januari 2013 werd aangesteld 
als operationeel directeur en in juli 2016 
als algemeen directeur, in opvolging van 
Herman Van Goethem die rector werd 
aan de Universiteit Antwerpen. 

Hij doctoreert aan de UvA over de com-
plexiteit van dadergedrag en de rol van 
beeldvorming in processen van cumulat-
ieve radicalisering. Hij is betrokken als 
expert radicalisering binnen verschillende 
overheidsdiensten. Eind 2019 verliet hij 
Kazerne Dossin en werd hij directeur van 
het Hannah Arendt Instituut voor diversi-
teit, stedelijkheid en burgerschap.

Foto: Jimmy Kets



Erfgoed herinnert ons aan wat we deden 
en wie we zijn. Maar wat als dat verleden 
heel erg beladen is en gepaard ging met 
grootschalig geweld en onnoemelijk veel 
leed? Beladen erfgoed, zoals genocidaal 
geweld tijdens de Holocaust of de kolo-
niale uitbuiting van het Afrikaanse con-
tinent, daagt een samenleving uit om te 
leren omgaan met een moeilijk verleden. 

Deze lezing gaat dieper in op de complex-
iteit van herdenken en herinneren, op wat 
precies erfgoed is en hoe een voortduren-
de lerende omgang met beladen erfgoed 
een hulp kan zijn om elkaars kijk op de 
geschiedenis en actualiteit beter te 
begrijpen. Op kritische wijze gaan we in 
op hoe onze omgang met erfgoed kan 
bijdragen aan multiperspectiviteit en 
verdraagzaamheid.

Beladen erfgoed Het pad van
radicalisering

Radicalisme, extremisme, terrorisme… 
Wat is het verschil? Waar slaat het alle-
maal op? Wat is het mechanisme achter 
het radicaliseringsproces? Welke dri-
jvende (f)actoren maken dat een indivi-
du, groep of gehele samenleving afglijdt 
richting extremistisch geweld? 

In deze lezing krijgt u een beter begrip 
van de definities, het fenomeen van cu-
mulatieve radicalisering toen en vandaag. 
Niet alleen krijgt u inzicht in de laatste 
procesmodellen, we staan ook stil bij de 
triggerfactoren die het geweldsproces 
kunnen doen versnellen, vertragen of 
omkeren. Terrorisme is een complex feno-
meen dat angst veroorzaakt in de samen-
leving, maar door een genuanceerde kijk 
kunnen we de essentie en onze aanpak 
beter situeren.



Het pad van
radicalisering

Wij versus zij

In een steeds complexer wordende samen-
leving is het logisch dat er meer fricties 
komen en gradueel de druk tot polarisatie 
toeneemt. De laatste jaren zien we dan 
ook een zorgwekkende toename van 
verhitte discussies over hoofddoeken, 
zwarte pieten en kerststallen tot regel-
rechte sociale catastrofes waarbij groepen 
vijandig tegenover elkaar komen te staan.

Van de Balkan, over de Brexit tot iden-
titaire bewegingen gaan we dieper in op 
de drijfveren van polarisatie, hoe een 
vijandige wij-versus-zij dynamiek het 
sociaal weefsel van een samenleving doet 
verbrokkelen. 

Maar ook hoe polarisatie heel verrijkend 
kan zijn voor een democratie als men op 
de bal i.p.v. de man speelt. Tot slot wordt 
er concreet ingegaan hoe je bedreigende 
polarisatie constructief kan ombuigen 
als burger en professional. Een must voor 
elke betrokken medemens.



Moordmarketing

Onze voorstelling van ‘de andere’ is gro-
tendeels afhankelijk van hoe ons sociaal 
referentiekader deze kijk bepaalt. De 
eugenetische wetenschap, met zijn ras-
senleer en sociaal-darwinistisch princi-
pes, zorgde begin vorige eeuw voor een 
ultieme tegenstelling tussen superieure 
Übermenschen en inferieure Untermen-
schen. 

Op basis van biologische en statistische 
principes werd een biopolitiek verkondigd 
die zou leiden tot sterilisatiewetgeving en 
uiteindelijk massamoord en genocidaal 
geweld.

De andere was biologische zo afwijkend 
en bedreigend dat uitroeien de juiste 
oplossing leek. In deze lezing analyseren 
we hoe de toenmalige rassenleer werd 
vermarkt via een moorddadige propa-
gandamachine. Vele landen maakten 
sterilisatiewetgeving om zogenaamde 
‘gedegenereerden’ of ‘erfelijk zieken’ uit te 
schakelen, maar in nazi-Duitsland ging 
men verder. 

In een gradueel proces van polarisatie en 
radicalisering werd het denkbaar, en door 
de oorlogscontext uitvoerbaar, om de an-
dere definitief te verwijderen. Hoe kon de 
kijk t.o.v. de ‘Andere’ zo afglijden en welke 
lessen kunnen we er vandaag uit trekken?



Van Holocaust tot terrorisme: hoe gewone 
mensen in staat zijn buitengewoon kwaad 
te plegen. 

Criminoloog en historicus Christophe 
Busch is gespecialiseerd in het onderzoek 
naar collectief geweld: concentratie-
kampen, genocide, terrorisme... Hij leidde 
tot 2019 het Holocaust museum Kazerne 
Dossin en is nu directeur van het 
Hannah Arendt Instituut voor burger-
schap, stedelijkheid en diversiteit.

In dit boek / deze lezing gaat hij uitge-
breid in op de vragen die hij en zoveel 
mensen zich stellen. Hoe kunnen 
schijnbaar gewone mensen verworden 
tot daders van vreselijke misdaden, 
zoals foltering, aanslagen, oorlog of zelfs 
uitroeiing? Wat drijft mensen ertoe om te 
radicaliseren, om terrorisme te plegen, om 
steden plat te bombarderen, om buitenge-
woon ‘duivels’ kwaad te gaan bedrijven? 

De duivel in elk van ons

 Busch stelt niet alleen vragen, hij geeft 
ook antwoorden. Over hoe men dader 
wordt en hoe dat het afhankelijk is van 
een complex samenspel van (f)actoren. 
Over hoe iets als de Holocaust ook in de 
toekomst nog kan gebeuren. Over hoe 
je als samenleving kan voorkomen dat 
mensen duivels worden.





Dave Sinardet
Alles wat u altijd wilde weten over 

de staat van België (maar nooit 
durfde vragen)

U loopt vaak verloren in ons Belgische 
institutionele labyrint?
Geen nood!
Professor Dave Sinardet is de ideale gids 
om u wegwijs te maken door onze 
sibillijnse staatsstructuur.

Hoeveel regeringen en parlementen heb-
ben we nu eigenlijk?
Waarom is ons land zo complex?
Wat betekenen ‘federalisme’ en ‘confeder-
alisme’ nu precies?
Wat zijn de verschillen tussen ons en 
andere federale landen?
Hoe komen al die staatshervormingen tot 
stand?
Zijn Vlamingen en Franstaligen werkelijk 
zo verschillend?
En hoe kunnen we België in de toekomst 
beter doen werken?

In glasheldere taal, doorspekt met een 
vleugje humor, gaat professor Sinardet op 
al deze vragen in. Én ook voor alle andere 
die u heeft maakt hij graag tijd vrij.

Deze lezing kan aangepast worden 
naargelang de voorkennis van het 
publiek. Ze is ook beschikbaar voor een 
buitenlands publiek, in de vorm van een 
‘crash course Belgium’.

Dave Sinardet is dan wel professor, maar 
ivoren torens zijn niets voor hem. Zijn 
missie en zijn passie: iedereen betrekken 
bij de politiek.
In toegankelijke, kristalheldere taal 
koppelt hij wetenschappelijk inzicht aan 
terreinkennis van de Wetstraat.
Zodat u écht mee bent.

Als professor politieke wetenschappen 
aan een Vlaamse en Franstalige universi-
teit (VUB en Saint-Louis) doorgrondt hij 
als geen ander het Belgische imbroglio in 
al zijn facetten.
Als onafhankelijke observator van het 
politieke reilen en zeilen komt hij scherp, 
kritisch en toch genuanceerd uit de hoek.
En als dé academische expert over feder-
alisme behoort hij tot het handvol mensen 
dat nog alle hoekjes en kantjes kent van 
onze staatsstructuur.

Dat maakt Dave Sinardet al bijna twee 
decennia tot een zeer gewaardeerde stem 
in het publieke debat. En dit aan beide 
kanten van de Belgische taalgrens, een 
unieke positie in ons gespleten land. Hij 
was de voorbije 15 jaar achtereenvol-
gens vaste columnist voor alle Belgische 
kwaliteitskranten. Ook andere binnen- en 
buitenlandse media kloppen vaak aan zijn 
deur.



België, quo vadis? 
Waarheen na 2024?

2024 wordt een politiek scharnierjaar.
Voor het eerst vinden tijdens hetzelfde 
jaar verkiezingen plaats voor álle be-
stuursniveaus: gemeenten, provincies, 
regio’s, België en Europa. Voor de 
politieke partijen staat er dus gigantisch 
veel op het spel, want in 2024 worden 
overal de machtsverhoudingen voor de 
volgende jaren vastgelegd. En die zullen 
mee de regeringsvormingen bepalen 
die partijen voor meerdere jaren aan de 
macht brengen of in de oppositie duwen.

Politici zullen ook geconfronteerd 
worden met vele maatschappelijke en 
economische uitdagingen die wachten 
op beslissingen. Ook is er sprake van 
een nieuwe, zevende, staatshervorming 
die tussen de partijen onderhandeld zou 
moeten worden en die onze staatsstructu-
ur deze keer écht in een andere plooi zou 
moeten leggen. 

Veel voorstellen om België anders te 
organiseren circuleren intussen al. Wat 
moeten we hier nu allemaal van denken? 
In glasheldere taal, doorspekt met een 
vleugje humor, legt professor Sinardet 
het u in geuren en kleuren uit. En hij gaat 
hierover ook graag in dialoog met zijn 
publiek. Al uw vragen zullen een ant-
woord krijgen.



Democratie: wat, waarom en 
waarheen?

Democratie is de slechtste bestuursvorm!
Weliswaar met uitzondering van alle 
andere vormen die van tijd tot zijn uitgep-
robeerd.

De voormalige Britse premier Winston 
Churchill vatte het perfect samen: we zijn 
soms gefrustreerd over ons democratische 
systeem, we hebben het gevoel dat het de 
hele tijd vastloopt, dat er teveel gepalaverd 
en gebakkeleid wordt. Maar we hebben 
ten gronde nog geen beter systeem gevon-
den.

Maar wat is democratie nu precies?
De wil van de meerderheid? Maar wat dan 
met de rechten van de minderheid?
Is de democratie in Europa in gevaar?

Moeten we onze democratie niet 
vernieuwen? En hoe dan?
Zijn referenda ‘democratischer’ dan een 
representatief systeem?
Moeten burgers meer te zeggen krijgen?
Hoe democratisch is de Europese Unie nu 
eigenlijk?

Wat is de rol van politieke partijen en zijn 
die in België niet te machtig?
Kennen we in België een echte scheiding 

der machten?
Waarom mogen onverkozen rechters 
politieke beslissingen in vraag stellen?
En hoe werkt een meertalige en federale 
democratie zoals de Belgische precies?

In glasheldere taal, doorspekt met een 
vleugje humor, gaat professor Sinardet op 
al deze vragen in. Én op alle andere die u 
heeft en waarvoor hij graag tijd vrijmaakt.





Delphine Lecompte
De literaire meltdown

Vraag je aan Delphine Lecompte om een 
titel van haar one-woman performance  
dan krijg je meteen een heleboel ex-
plosieve mogelijkheden:

De literaire meltdown van Delphine 
Lecompte
100 % smerig en versleten
Delphine Lecompte gooit een knuppel in 
het literaire hoenderhok
Delphine Lecompte rauw en schandalig.
Delphine Lecompte, de literaire luis in de 
pels
De woeste anti-burgerlijke roadshow van 
de roekeloze duizelingwekkende Delphine 
Lecompte

U mag zelf kiezen hoe u deze bijna 
winnares van De Slimste Mens wil voor-
stellen.

Delphine Lecompte vertelt 
schaamteloos, 
gulzig, 
venijnig 
tomeloos over haar grillige grappige 
wrange (soms) ontluisterende literaire 
parcours: van poëtische paria tot kort-
stondige publiekslieveling, en weer terug 
naar het poëtische pariaschap.

Ze roddelt gretig over haar collega’s, maar 
ze richt haar pijlen vooral op zichzelf. Dat 
deed ze ook in haar recent werk Wilde 
brieven aan woestelingen en Wie heeft 
Delphine Lecompte vermoord?

En natuurlijk draagt ze ook op onnavolg-
bare wijze haar gedichten voor.





Dichter & Denker

Delphine Lecompte &
 Johan Braeckman

Dichteres en schrijfster Delphine Le-
compte verwierf wereldfaam met haar 
opgemerkte deelname aan De Slimste 
Mens. Maar roem is een te mijden zaak, 
daar is zij al lang van overtuigd. Zij amu-
seert zich liever met lieden die uitmunten 
in archaïsche beroepen.
Dat spreekt dan weer tot de verbeelding 
van filosoof en professor aan de Ugent 
Johan Braeckman.
Hij onderwerpt deze lui aan een zeer 
vermakelijk onderzoek.

Johan Braeckman werd beroemd toen 
hij besloot een jaar niets te doen. Een 
herbronningsjaar waarna zijn agenda 
volledig explodeerde. 

Professor Braeckman is voorzitter van 
De Maakbare Mens en de sceptische 
organisatie SKEPP. Hij maakte enkele 
televisieprogramma’s en is ook regelmatig 
te horen op radio. 

Hij heeft een indrukwekkende publicat-
iereeks op zijn naam staan maar is bove-
nal een goede verteller die met de nodige 
humor tegenover Delphine Lecompte 
plaatsneemt.

In de halfopen-halfgesloten zomer van 
2021 deelde Delphine in Gent het podi-
um met Johan Braeckman. Het werd een 
avond om nooit te vergeten. Nu kan u 
uw publiek er ook zo eentje presenteren, 
eentje om in te lijsten!





Delphine & Mauro II & III

Delphine Lecompte 
& Mauro

Mauro Pawlowski en Delphine Lecompte 
maken amok, total loss.
Ze voeren een stekelige, smerige, ontrege-
lende, weerbarstige, gutsende, irrationele 
act op, zonder gêne.

Hun voorstelling kan nog het best om-
schreven worden als een kruising tussen 
Frank Zappa en een zwerm flamboyante 
diabolische infantiele vleerhonden.

Na een zeer succesvolle tournee is de jus 
tussen beiden nog lang niet op. 
De reacties op hun gezamenlijke podium 
performances zijn telkenmale unaniem 
lovend. 
“Fantastisch duo op het podium, publiek 
direct in een lachbui, schitterende symbi-
ose, heerlijke avond, meer van dat” was de 
algemene teneur van de feedback die we 
ontvingen

Dit duo  kan natuurlijk niet abrupt tot 
stilstand worden gebracht, dEUS of 
niet. Delphine en Mauro lanceren hun 
2.0 tournee extended of hoort u liever 
Delphine & Mauro II of III. Dat heeft 
natuurlijk een koninklijk cachet!

Mauro brengt bijna altijd iets nieuws en 
omarmt het experiment en Delphine durft 
zich onder zijn invloed ook smijten op 
het podium. Ze is daarbij heel alert op de 
reacties van het publiek.

Dit duo staat als een huis en brengt nieuw 
materiaal dat u doet lachen en huilen en 
dit bij voorkeur tegelijkertijd.





Don Vitalski, 
Johan Braeckman & 

Jean Paul Van Bendegem 
Alles Over Edgar Allan Poe

Vitalski, Van Bendegem en Braeckman 
worden stilaan een begrip. Hun eerste 
passage op het Nerdlandfestival de voor-
bije zomer toonde aan dat ze 
moeiteloos een tent van 1000 mensen 
weten te begeesteren. Diezelfde dag 
stonden ze ’s avonds ook nog in een 
uitverkochte Minard in Gent. De figuren 
uit het verleden die ze terug tot leven 
wekken, zijn duidelijk nog niet uitge-
zongen. Frankenstein, Sherlock Holmes 
en nu Edgar Allen Poe zijn schrijvers 
creaties of schrijvers die blijvend tot de 
verbeelding spreken.

In hun nieuwste worp zetten ze de spots 
op de Amerikaanse suspense-auteur 
aller tijden: de onvolprezen Edgar Allan 
Poe (1808-1848). Grondlegger van het 
griezelverhaal en uitvinder van het genre 
van de detective. Geëxalteerd romanti-
cus, professioneel drankorgel en uiterst 
gevreesd literair criticus. De bedenker en 
liefhebber van extreem moeilijke rebus-
sen en raadsels. 
Er wordt gefocust op zijn verhalen maar 
ook op zijn bizarre standpunten.

Waarom vond deze Edgar Allan Poe het 
houden van slaven een goed idee, terwijl 
anderen in het midden van de 19e eeuw 
juist ijverden voor hun vrijlating? 

Wat deed deze vreemde man, op het eind 
van zijn leven, in dat kleine, armoedige 
boerderijtje in de bossen van New York? 
Hoe komt het dat hij de eerste was om 
zich de vraag te stellen waarom het ’s 
nachts altijd zo donker is? In welke mate 
voorspelde hij zelfs de Big Bang Theorie? 
En op wat voor een uiterst raadselach-
tige manier is hij, op zo’n vroege leeftijd, 
gestorven? 

Al deze indringende vragen worden 
kwiek en trefzeker beantwoord, middels 
een fijne, avondvullende voorstelling, 
gebracht door drie uiterst eloquente liter-
atuurliefhebbers en volkstoesprekers.

Met: Don Vitalski, Jean-Paul Van Bende-
gem, Johan Braeckman



Frankenstein

Frankenstein is één van de meest merk-
waardige boeken ooit geschreven door 
een meisje van 19 jaar, de Londense 
Mary Shelley.

Braeckman, Van Bendeghem en Vitalski 
zijn een uniek trio, dat zichzelf wel eens 
The Fox Brothers noemt.  Hun verre-
gaande geleerdheid is altijd speels en 
guitig. De drie schijnen te rivaliseren in 
eloquentie, vallen elkaar af en toe aan, 
maar zijn vooral drie brothers-in-crime, 
met een oprechte liefde voor negentiende 
eeuwse literatuur.

Het trio stort zich met passie op een 
grote Engelse mythe: het Monster van 
Frankenstein.

De stormachtige biografie van Mary 
Shelley, schoonzus van de befaamde Lord 
Byron wordt uitgebreid belicht. Verder 
krijgen we ook zicht op het historische 
kader waarbinnen dit eerste SF-verhaal 
het daglicht zag; romantiek, 
elektrische experimenten, avontur-
lijke Poolreizen en andere onzalige stuff.

We bekijken ook wat Boris Karlov en de 
zijnen hebben betekend voor Franken-
stein in Hollywood.

Hierzo kan u alvast Vitalski aan het 
woord horen over Frankenstein:
https://radio1.be/vitalski-frankenstein



Sherlock Holmes

Sherlock Holmes Is één van de belangri-
jkste romanpersonages ter wereld en de 
inspiratiebron van talloze series en films.

Holmes staat bekend voor zijn 
intelligentie en het vermogen belangrijke 
conclusies af te leiden uit kleine, schijn-
baar onbelangrijke aanwijzingen

Zijn roem strekt zich uit over de hele 
aardbol en zijn uitspraken zijn legend-
arisch. Logisch denken is zijn grote 
kracht.

“Wanneer men het onmogelijke heeft 
geëlimineerd, moet dat wat overblijft, hoe 
onwaarschijnlijk het ook is, de waarheid 
zijn. “

Het oplossen van mysteries spreekt tot 
de verbeelding van iedereen en wakkert 
de speurder in elk van ons aan. Een 
populaire mythe is namelijk dat Sher-
lock Holmes de grondlegger was van het 
detective genre.  Maar klopt dit ook ?

Het publiek kan alvast het vergroot-
glas bovenhalen want THE GAME IS 
AFOOT!

Met Vitalski (schrijver, dichter, stand-up 
comedian, performer) als uw gastheer en 
de WATSON van deze avond. Hij nodigt 
de flamboyante professoren Jean Paul 
Van Bendegem (emeritus VUB) en Johan 
Braeckman (filosoof UGent) uit voor een 
duik in de nalatenschap van Sherlock 
holmes en zijn bedenker Arthur Conan 
Doyle.





Ellen Jansegers
Zwijgen is goud

Een derde tot de helft van de wereld-
bevolking is introvert. Maar wat wil dat 
concreet zeggen? In de lezing Zwijgen 
is goud, naar het gelijknamige boek, 
belicht Ellen Jansegers alle aspecten van 
introversie.

Wat het precies betekent, hoe het begrip 
is ontstaan, wat het met de hersenen doet 
en welke impact het heeft op relaties, 
werk en opvoeding. Ze gaat daarbij in 
tegen alle clichés en roept op om eindeli-
jk de positieve kanten van introversie te 
erkennen.

Introversie is een veelbesproken en 
bestudeerd persoonlijkheidskenmerk. 
Inzicht in introversie is essentieel om 
onszelf en de mensen om ons heen te 
begrijpen. Het verbetert onze communi-
catie, relaties, productiviteit en mentaal 
welzijn.

Verwacht een toegankelijke lezing vol 
herkenbare verhalen en wetenschappe-
lijke inzichten, aangevuld met concrete 
tips en tricks. Ellen Jansegers wisselt 
theoretische inzichten af met persoonli-
jke anekdotes en getuigenissen van meer 
en minder bekende introverten, zoals 
premier Alexander De Croo, Sam De 
Bruyn, Stephanie Coorevits en prof. Stijn 
Baert.

Na de lezing Zwijgen is goud over intro-
versie weet je:
- Wat introversie betekent (en wat niet)

- Waar de begrippen ‘introvert’ en
 ‘extravert’ vandaan komen

- Hoe de hersenen van introverte mensen 
anders werken dan die van extraverte 
mensen

- Wat het extraverte ideaalbeeld is, en 
welke gevolgen dit heeft op persoonlijk 
en maatschappelijk vlak

- Welke invloed iemands introverte aard 
heeft op werk, relaties en vrije tijd

- Wat de talenten van introverte mensen 
zijn en hoe we voorbij de clichés over 
introverte mensen als verlegen, arrogant 
of grijze muizen geraken

- Waarom introverte mensen hun kracht 
net vinden door in hun schulp te blijven

- Waarom iederéén profiteert van een 
introvertvriendelijke organisatie en 
samenleving





Erik De Soir

Wat is oorlog?
Wat is een bom?
Hoe voelt het om dood te gaan?
Mag ik nog lachen in het bijzijn van 
kinderen van vluchtelingen uit de oorlog?
Waarom blijf ik er altijd maar aan den-
ken?
Gaat het nu ook bij ons oorlog worden?

De hele wereld is geschokt door de plotse 
oorlog die ontstond tussen Rusland en 
Oekraïne. Het is bijna onvermijdelijk dat 
ook onze kinderen in contact komen met 
de beelden van de oorlog.

Maar hoe leg je de gruwel van de oorlog 
uit aan kinderen? En hoe ga je om met 
hun angsten terwijl je zelf ook hoopt dat 
de oorlog niet tot in ons land komt? Hoe 
leg je uit aan kinderen wat een atoom-
bom is terwijl ze wel lijken te weten dat 
dan ook bij ons alle mensen en dieren 
kunnen sterven?

In deze lezing vertrekt traumapsycholoog 
Erik De Soir van de concrete vragen van 
kinderen die een vertrekpunt zijn voor 
een gesprek met kinderen, thuis of op 
school. 

Hij toont in deze lezing hoe je met kin-
deren in gesprek kan gaan over de oorlog 
en het geweld dat daarbij komt kijken. 
Wanneer en hoe je kan inschatten of je 
kind op een gezonde manier omgaat met 
de uitdagingen van deze periode waarin 
er opnieuw een oorlog woedt in Europa 
die dood en verderf zaait. 

Hoe ze zich kunnen gedragen naar leeft-
ijdsgenoten die deze oorlog zelf hebben 
meegemaakt en nu veiligheid en gebor-
genheid zoeken in ons land.

De vele praktische tips maken deze lezing 
tot een absolute must voor ouders, leer-
krachten en hulpverleners die werken met 
vluchtelingen uit Oekraïne.

Bang voor de oorlog!?



Opvang van mensen in nood

Tijdens zijn lezing Opvang van mensen 
in nood staat Erik De Soir stil bij de 
zware last die alle betrokken partijen 
na een crisissituatie meedragen. Wat als 
je mensen moet opvangen voor wie de 
wereld net is ingestort? Of als je met hen 
moet terugblikken op vreselijke dingen 
die hen alle hoop op herstel hebben ont-
nomen? Als je met hulpverleners moet 
napraten over interventies waarbij alle 
hulp te laat kwam?

Wat als je mensen moet opvangen voor 
wie de wereld net is ingestort? Of als je 
met hen moet terugblikken op vreselijke 
dingen die hen alle hoop op herstel heb-
ben ontnomen? Als je met hulpverleners 
moet napraten over interventies waarbij 
alle hulp te laat kwam?

Hulpverleners ervaren het niet 
kunnen helpen of redden van 
slachtoffers overigens ook als erg 
ingrijpend. Dit gaat vaak gepaard 
met controleverlies en een gevoel 
van onmacht.

Slachtoffers willen vooral eerlijke 
informatie, als startpunt van hun 
doorwerking gaan ze vaak terug 
op zoek naar hun hulpverleners 
van het eerste uur. 

Het is belangrijk dat zowel 
slachoffers als hulpverleners 
kunnen terugvallen op een be-
grijpelijk kader, waarbinnen ze 
hun eigen ervaringen een plaats 
kunnen geven. Zonder de juiste 
aanpak riskeert elke getroffene van 
een schokervaring – slachtoffer, 
familielid of hulpverlener – vroeg 
of laat vast komen te zitten in een 
moeilijk proces.



Zinvol omgaan met verlies

Een lezing door Erik De Soir over de 
ontwikkeling van je Eigen innerlijk kom-
pas voor het zinvol omgaan met verlies.

Verliesverwerking vanuit de 18-ities

Traumatiserende gebeurtenissen rukken 
je weg uit de continuïteit van het leven 
en schorten de verbinding met anderen 
op. Je krijgt een gedwongen “time out” 
en komt terecht in de marge. Niemand 
verdient het om in de zijlijn van het leven 
terecht te komen, als een soort bijverschi-
jnsel, naast het leven dat anderen leven. 
Je krijgt dan de indruk dat je precies 
nergens meer deel van uitmaakt.

We zijn echter allemaal wezens van liefde 
en licht. Alles is aan alles verbonden. 
Al wat leeft, planten, dieren en mensen, 
maakt deel uit van een groter en beteken-
isvol geheel. Als mensen zijn we allemaal 
hetzelfde en willen alleen maar gelukkig 
zijn. Onze essentie bevindt zich op het 
niveau van het zuivere bewustzijn en 
heeft in feite niets te maken met onze 
kleur, onze cultuur of ons geloof.

In zijn lezing bouwt Erik De Soir zijn 
betoog op aan de hand van de 
18-ities – 18 Engelse woorden die op 
“-ity”eindigen – die hij aan de hand van 
talrijke getuigenissen schetst als een re-
genboog van concepten voor een zinvolle 
verwerking van verlies en trauma. 

Elk woord op zich geeft een bepaal-
de kleur aan de verliesverwerking, als 
onderdeel van een groter geheel. Zoals 
bij de filtering van wit licht, kan je leren 
de regenboog van de 18-ities in jezelf te 
maken om je leven te blijven zingeven na 
verlies. Wat is, is! 

Wie je op zijnsniveau wil worden, kan 
je worden, maar het kost je moed en 
blijvende inzet.





Eva Kestemont
Verbeterd recept

Natuurlijk weet je al dat ultrabewerkt 
voedsel niet de gezondste keuze is.

Toch eet je het vermoedelijk veel vaker 
dan je denkt (ja, ook dat gezond ogend 
potje humus is ultrabewerkt), en dat kan 
een probleem worden. Wetenschappelijk 
onderzoek linkt ultrabewerkt eten en 
drinken immers steeds overtuigender 
aan allerlei ernstige gezondheidsproble-
men, van obesitas over hart- en vaatziek-
ten tot depressies

Journalist Eva Kestemont schrapte een 
maand lang al het fabrieksvoedsel uit haar 
menu en deed een aantal verontrustende, 
maar ook enkele hoopvolle ontdekkingen. 
Zo bleek ultrabewerkt voedsel een fantas-
tisch aanknopingspunt om na te denken 
over de wereld van morgen. Verdient dit 
eten daar een plaats in en zo ja, hoe moet 
het er dan uitzien? Of willen we net hele-
maal zonder? Wat mogen we verwachten 
van de overheid en de voedingsindustrie 
zelf? En vooral: hoe kan meer genieten 
van eten meebouwen aan een duurzame 
toekomst?

Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij 
Ertsberg

Eva Kestemont (1990) schrijft en spreekt 
over eten. Dat is helaas niet altijd even 
smakelijk, want op het lange traject van 
veld tot bord duiken heel wat obstakels 
op. Ze leerde de knepen van het vak bij 
Knack Weekend, ging daarna aan de 
slag als freelance journalist en schreef 
“Verbeterd Recept”, een optimistisch boek 
over ultrabewerkt voedsel.





Fleur Van Groningen
Voelen zonder filter

Word jij regelmatig overweldigd door 
emoties? Druk je ze weg, tracht je ze te 
rationaliseren, verlies je de controle? 
Vind je het moeilijk om te voelen wat er 
in je omgaat? Loop je vaak tegen dezelfde 
pijnpunten aan? Wordt er misbruik van 
je gemaakt of negeer je je grenzen? Raak 
je overprikkeld, absorbeer je andermans 
emoties? Verlang je naar verbinding, 
harmonie en zelfvertrouwen?

Fleur van Groningen moest al op jonge 
leeftijd leren leven met verdriet, angst en 
woede. Ze doorleefde gebeurtenissen die 
haar tot op heden bijblijven, maar gaan-
deweg leerde zij ook hoe ze constructief 
kon omgaan met haar emoties en herstel-
de ze van trauma.

Bestseller Voelen zonder filter is het 
ontroerende, confronterende maar vooral 
inspirerende verslag van die lange zoek-
tocht, die uitmondt bij innerlijke rust. Het 
is een persoonlijk verhaal dat kan dienen 
als leidraad voor anderen.

Fleur van Groningen (1982) moedert, 
schrijft, tekent, schildert en musiceert.
Ze is huiscolumniste bij Het Nieuws-
blad Magazine en de Vlaamse editie van 
Psychologies Magazine. Eerder werkte ze 
voor o.a. Het Nieuwsblad, De Morgen, 
De Morgen Magazine, Goedele Maga-
zine, Flair, Feeling, GDL, De Standaard, 
Ché en NRC Handelsblad. Ze publi-
ceerde Haal het slechtste uit jezelf (2011), 
Dat kleine geluk (2015) en de bestseller 
Leven zonder filter (2017), over haar 
ervaring met hoogsensitiviteit. 



Frank Van Laeken



De jaren 
stillekes

We have
a dream

OPKOMST VAN POP & ROCK IN 
VLAANDEREN
(1959-1970)

In De jaren stillekes overloopt Frank 
Van Laeken (°1959) de moeizame tocht 
van pop- en rockmuziek doorheen onze 
contreien in de jaren 60. Van de eerste 
popklanken op een festival (‘Kili-watch’!) 
over The Beatles die niet welkom waren 
op de Vlaamse en Waalse televisie en 
Nonkel Bob & Tante Terry die Keith 
Richards mochten interviewen tot de 
eerste rockfestivals en de BRT Top 30. 
Een nostalgische muzikale tocht vanuit 
de duisternis (1959) tot het volle licht 
(1970).

Mét muziek, dat spreekt voor zich!

De lezing duurt 2 x 45 min

100 jaar geleden gebruikte de Belgische 
filoloog Théophile Simar voor het eerst de 
term ‘racisme’ in een wetenschappelijke 
studie. Een goede gelegenheid om de link 
te leggen tussen 1922 en 2022, vinden Paul 
Beloy en Frank Van Laeken. Ze doen dat met 
een boek (‘We have a dream! Racisme vroeger 
en nu’, uitgegeven bij Houtekiet, vanaf 21 
maart 2022 in de winkel), lezingen, deelname 
aan colloquia en debatten, enzovoort.

Paul en Frank overlopen heel kort waar het 
in hun gelijknamige boek over gaat, om dan 
tot de essentie te komen. Hoe manifesteren 
racisme en discriminatie zich in de domeinen 
onderwijs, arbeidsmarkt, cutlurele stereo-
types en sport? Daarna volgen algemene con-
clusies en worden er aanzetten tot oplossin-
gen gegeven.

Via provocerende stellingen trekken we de 
aanwezigen mee in het bad. Bedoeling is 
dat de toeschouwers actieve participanten 
worden, ook wanneer het over mogelijke 
oplossingen voor de toekomst gaat. Zo krijgen 
we wat in de Vlaamse samenleving veel te 
weinig gebeurt: een tegensprekelijk debat 
vanuit wederzijds respect en met inhoudelijk 
doordachte argumenten.

Zeggen dat er racisme is in de wereld is één 
ding, er iets aan proberen te doen een ander. 
Wij hebben een droom! (Vrij naar Martin 
Luther King) Op het einde van een lichtjes 
deprimerende uiteenzetting bieden Paul en 
Frank, met de steun van tal van experten, een 
reeks aanzetten tot oplossing, om dat gigan-
tische probleem uit de wereld proberen te 
helpen, zodat er toch licht is aan het eind van 
die donkere tunnel. We have a dream! En Paul 
Beloy en Frank Van Laeken komen die graag 
tot bij u brengen.





Guy Cardeynaels
Gewijde geschiedenis

Zomer 2020: historicus en theoloog Guy 
Cardeynaels wordt op verdenking van 
ketterij buitengesmeten als gods-
dienstleerkracht. Enkele weken later stelt 
prof. dr. Jürgen Mettepenningen, biss-
choppelijk afgevaardigde bij Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen, hem voor een 
boek te schrijven.

‘Leg nu eens iets uit aan de mensen over 
religie en theologie, maar dan plezant.’

Best verwarrend voor een mijnwerk-
erszoon die jarenlang bouwvakker, 
staalmonteur en putboorder is geweest. 
Voor de één mag godsdienst niet plezant 
zijn, voor de ander is dat juist een must? 
Moet er gekozen worden tussen vroom 
en vrolijk? Cardeynaels, seculier maar 
gefascineerd, bekent zich zonder aarzelen 
tot die laatste visie. In de spitsvondige 
bundel Hoeveel Kost Een Tapir? over-
peinst hij in 28 korte stukjes wat religie 
betekend heeft en kan betekenen voor de 
mens als soort en als individu.

Winter 2021: de boekvoorstelling blijkt 
een cocktail van comedy, catechese en 
cabaret. 

In een wervelende hagenpreek die mean-
dert tussen scherpe humor en diepe poel-
en (nu ja) van contemplatie, bespreekt 
Cardeynaels episodes uit zijn persoonlijke 
en uit dé Gewijde Geschiedenis. De Heer 
ziet het en knikt instemmend: let’s get this 
show on the road.

Geïntrigeerd door een van de meest op-
merkelijke verschijnselen in onze evolutie 
– religie – maar geen zin in de kerk, geen 
tijd voor de moskee of te laat wakker voor 
de synagoge? Nodig eens een gesjeesde 
godsdienstleerkracht uit!

Tip: boek voor grotere kuddes de ‘max-
iversie’ met muzikale begeleiding door 
toondichter Terry Beks!





Gwendolien Sabbe
Belgische circusartiesten in 

Amerika
“Clementine, hier sta ik aan eene van 
de lithos die hier met honderde aan de 
muren geplaatst worden. Henri”

Dit schrijft acrobaat Henri ‘Bento’ Frans 
op de achterkant van de foto aan zijn 
vrouw Clementine wanneer hij doorheen 
Amerika tourt met het befaamde Bar-
num & Bailey Circus, van 1910 tot 1912.

Henri Frans is één van de zestigtal Bel-
gische circusartiesten die begin vorige 
eeuw met de Red Star Line naar Amerika 
trok om er hun act in de grootste circus-
sen van die tijd zoals Barnum & Bailey, 
Ringling Brothers, in Vaudevilletheaters 
of op Fairs te spelen.

Ze kruisen Amerika door, zijn constant 
onderweg van contract naar contract, 
hangen hier en daar de toerist uit, maken 
vrienden, missen het thuisfront, beleven 
avonturen en catastrofes. Sommigen gaan 
één of meerdere keren op en af tussen 
België en Amerika, anderen blijven er 
voorgoed.

Met foto’s, archiefdocumenten, audio- 
en videofragmenten vertelt Gwendolien 
Sabbe het verhaal van deze artiesten. Ze 
beschrijft hoe hun leven onderweg in 
Amerika er uit zag en zoemt in op enkele 
persoonlijke verhalen. 

Waarom vertrokken ze? Waarom besloten 
sommigen om er te blijven, anderen 
juist niet? Hoe zag een dag bij Ringling 
Brothers eruit? Wat deden ze op hun vrije 
dag? Hoe deden ze hun was? Waar sliepen 
en aten ze? Hoe was het voor hen om 
in een Vaudevilletheater te spelen? Hoe 
anders was het in Amerika in vergelijking 
met hun tourleven in België of Europa? 
Hoe belangrijk is Amerika nog voor 
hedendaagse circusartiesten?





Harald Scheerlick
Dinomanie: dino’s in 

onze popcultuur
Zo’n 66 miljoen jaar geleden werden alle 
niet-vliegende dinosaurussen brutaal 
van de aardbol geveegd, maar in onze 
popcultuur zijn ze nog nooit zo levend 
geweest als vandaag. We bekijken hun 
avonturen op televisie en in de bioscoop, 
dragen ze op onze kleren, eten ze op 
en rijden erin rond. Dino’s spreken al 
eeuwen tot de verbeelding van kinderen 
en volwassenen. En in tegenstelling tot 
draken hebben ze ook écht bestaan.

Of je nu rondrijdt in een Ford Raptor, fan 
bent van country-
legende Johnny Cash, de eerste Jurassic 
Park film al zeventien keer hebt gezien of 
net als steenrijke ondernemers als Marc 
Coucke en Fernand Huts een paar miljo-
en euro over hebt voor een 
dinoskelet: er zitten meer dino’s in je 
leven dan je denkt.

Dompel jezelf onder in een wereld 
vol pretparken, computerspelletjes en 
stripverhalen waarin dino’s centraal staan. 
Hoe kijken wetenschappers naar de dino-
manie, die sinds de jaren 90 helemaal 
geëxplodeerd is? Wat was het eerste 
dinopark ter wereld? En waar kan je 
dinodrollen kopen?

Harald Scheerlinck (1989) is journalist en 
radiomaker voor Radio2 en VRT NWS. 
Hij is ook de gastheer van zijn eigen nos-
talgische podcast Akkerdjie, waarin hij 
jeugdhelden ontvangt voor een gezellige 
babbel. Verhalen vertellen is zijn passie en 
met ‘Dinomanie’ doet Harald dat voor het 
eerst in boekvorm. Hij draaide meer dan 
10 jaar lang mee in het stand-up comedy-
circuit. Zijn lezingen zijn overgoten met 
een humoristisch sausje voor een ideale 
combinatie van info en entertainment.



Jan De Deken



Melk, honing, 
kerosine

The Polar 
Project

OP REIS NAAR DE GELUKKIGSTE EN 
ONGELUKKIGSTE PLAATSEN TER 
WERELD.

Om uit te zoeken wat mensen (on)gelukkig 
maakt in verschillende culturen en levensom-
standigheden, reisde Jan De Deken naar elf 
uithoeken op zes continenten.

Hij was te gast bij sloppenwijkbewoners in 
het door oorlog verscheurde Oost-Congo, 
een Rwandees gezin dat zich een weg naar de 
middenklasse baant en veel gelukzoekers die 
geloven dat verlossing elders ligt dan thuis. 
Hij proefde van de met champagne overgoten 
weltschmerz van jonge Singaporese bankiers 
en van het Japanse cyberdaklozenbestaan, en 
zocht het (on)geluk in ayahuasca-ceremonies, 
vluchtelingenkampen en een koude rivier die 
Fort Europa van het Midden-Oosten scheidt.

Onderweg vroeg Jan De Deken aan hon-
derden mensen wat hen gelukkig maakt. 
Schuilt geluk in tevredenheid? Hoe gelukkig 
kunnen mensen die in conflictgebied leven 
zijn?

Deze lezing is brandend actueel in tijden van 
de klimaatopwarming

In 2019 werd ‘The Polar Project’ van Jan De 
Deken gelanceerd. Dit is het eerste Neder-
landstalige multimediale magazine dat zich 
volledig toespitst op het thema van deze tijd: 
HET KLIMAAT!

Voor het lanceringsdossier maakte Jan De 
Deken samen met Thomas Ceulemans de 
Vranckx-documentaire ‘Amazones’.  Het Am-
azonewoud en de minder bekende Cerrado 
branden in Brazilië. De inheemse bevolking 
wordt als eerste door de rook bevangen, maar 
vecht terug. Ze volgen in Brazilië drie sterke 
inheemse leidsters waaronder Sonia Guaja-
jara.

Met The Polar Project trekt Jan De Deken 
radicaal de kaart van vernieuwende mul-
timediale storytelling, om het verhaal van 
klimaatverandering op een toegankelijke en 
indrukwekkende manier te vertellen. Een 
manier die mensen niet afstoot, maar net 
aantrekt.



Jan De Smet Het Rariteiten-
kabinet



Het Rariteiten-
kabinet

Rariteitenkabinet:
Bob Dylan special

LEZING MET AUDITIEVE VOOR-
BEELDEN: LIVE , VINYL EN CD

Wedden dat U muziek straks soms ook om te 
lachen vindt?  Sinds hij in 1970 door die rare 
microbe gebeten werd, zoekt Jan De Smet 
(1953) naar alle interessante uitwassen van de 
populaire muziek. Het resultaat is een paar 
ton vinyl met het meest hilarische en merk-
waardige klankmateriaal van de afgelopen 80 
jaar. De tijd is eindelijk rijp om dit uitzonder-
lijke erfgoed te ontsluiten om iedereen te laten 
meeluisteren naar dit fabelachtige en soms 
zelfs onwaarschijnlijke aanbod.

Het begon allemaal met een liedje van Spike 
Jones – (de grootste muzikale zot aller tijden) 
en is sindsdien geëvolueerd naar een benij-
denswaardige collectie. Laatavond radioluis-
teraars hebben een aantal jaren geleden  met 
dit fenomeen al kennisgemaakt via de typische 
Jan De Smet invulling van het programma 
“Closing Time” op VRT Radio 1. En onder-
tussen is de collectie alleen maar gegroeid 
met hilarisch muzikaal vertier uit binnen- en 
buitenland.

IT AIN’T ME BABE…DAT BEN IK NIET…

De tachtigste verjaardag van Robert Allan 
Zimmerman (25.04.1941) werd in volle 
corona-periode een beetje in mineur gevierd. 
Zijn onbeschrijfelijk rijk gevulde carrière 
van om en bij de 60 jaar kan natuurlijk nooit 
onopgemerkt voorbijgaan, ook al mogen we 
nu al zijn 81ste jaar beginnen vieren. Al jaren 
kent zijn oeuvre een lawine aan coverversies 
want iedereen wil wel een graantje mee-
pikken in de slipstream van zijn “grote 
successen”. Dat leidde tot zowel mooie, 
nieuwe interpretaties van Dylan-composities 
als tot “covers” die we eerder met de slappe 
lach naar de kringloop zouden afvoeren.

Wel, laat dat nu net de opdracht van dit
“rariteitenkabinet” zijn!

Wist U dat heer Dylan gecoverd is door (o.a.) 
Frank Zappa, Julie London, Neil Innes , Spike 
Jones , James Last , Mae West , Telly Savalas 
(Kojak) , Franky Valli & The Four seasons, 
Hugo Montenegro , Duane Eddy, Christiane 
van den Wyngaert (ex- opperrechter strafhof 
Den Haag ) ,  Hugues Aufrey…   (…lijstje 
ingekort door de redactie) 

 Ook Jazz ensembles, Strijkkwartetten en 
Synthesizerfreaks hebben zich te goed gedaan 
aan diverse Dylan-composities. De meest 
Hilarische, Onwaarschijnlijke en Hoe-Is-
Het-In-Godsnaam-Mogelijke tracks worden 
verzameld in deze Rariteiten-special.

Jan De Smet zal U begeleiden in de geheime 
kamers van het Dylan-universum. Meteen 
wordt de aloude boutade “Nobody Sings 
Dylan Like Dylan” meer dan ooit bevestigd!





Jeroen Schreel
Bomen in een notendop

WAT JE WIL WETEN OVER BOMEN

Hoe stroomt water in bomen? Wat is 
fotosynthese, en hoe beïnvloedt klimaat-
verandering de werking van bomen? 
Dit zijn enkele vragen die velen van ons 
bezighouden.

In “Bomen in een notendop” neemt 
Jeroen Schreel je op een ontspannende 
manier mee naar de fascinerende wereld 
van bomen. Hij legt uit hoe bomen 
functioneren, hoe we bossen weerbaarder 
kunnen maken en hoe bomen proberen 
om te gaan met klimaatverandering. Al 
snel wordt duidelijk dat bomen meer 
zijn dan fantastische organismen die 
CO₂ kunnen opslaan, het zijn complexe 
organismen die onmisbaar zijn in onze 
steden.

Jeroen Schreel is een onderzoeker in de 
plantwetenschappen met een passie voor 
wetenschapscommunicatie. Momenteel is 
hij werkzaam als onderzoeker bij ILVO, 
voorheen heeft hij gewerkt als postdoc-
toraal onderzoeker aan Florida Inter-
national University en doctoraal onder-
zoeker bij Universiteit Gent. 

In zijn werk “Bomen in een notendop” 
maakt Jeroen gebruik van de kennis die 
hij heeft verworven tijdens zijn doctor-
aatsonderzoek naar watertransport in 
bomen. Hij bouwt hierop verder om uit te 
leggen wat fotosynthese precies inhoudt 
en hoe klimaatveradering het function-
eren van bomen beïnvloedt.

Na deze lezing zul je bomen nooit meer 
in hetzelfde daglicht zien, althans, dat is 
de bedoeling…





Johan Braeckman
Darwins moordbekentenis

Geen enkele wetenschappelijke theorie 
beïnvloedt zo dramatisch ons denken 
over de natuur en onszelf als Charles 
Darwins evolutietheorie.

In de woorden van de Amerikaanse fi-
losoof Daniel Dennett is Darwins theorie 
een universeel zuur; ze lijkt alles aan te 
tasten, ook eeuwenoude en vastgeroeste 
overtuigingen.

Het is dan ook niet te verwonderen dat 
de discussies en controverses, die gestart 
zijn op de dag dat Darwins boek Over het 
ontstaan van soorten werd gepubliceerd, 
tot op heden voortduren. Veel debatten 
over Darwin zijn niet louter wetenschap-
pelijk van aard.

Darwinistisch denken gaat evenzeer over 
religie, moraal, cultuur, gedrag en alles 
wat we als typisch menselijk beschouwen.
Sommigen zijn daar bijzonder opgetogen 
over, anderen vinden het een gruwel. In 
deze voordracht worden deze kwesties 
uitgelegd en vanuit historisch en wijsgerig 
perspectief ontleed.

Gaandeweg wordt duidelijk wat evolutie 
betekent, en waarom Darwin schreef dat 
zijn overtuiging dat soorten kunnen evol-
ueren bijna gelijk stond aan het bekennen 
van een moord.

Johan Braeckman (°1965) doceert aan de 
Universiteit Gent. Hij is tevens een graag 
genode gast op Canvas, Radio 1, Klara en 
vult interessante podcasts. Bizar genoeg is 
hij tevens een aanhanger van de luiheid. 
Zijn sabbatjaar ging over menige tong en 
was nationaal nieuws in alle media.

Johan Braeckman vertelt met veel humor 
en toont aan dat we veel minder kristisch 
denken dan we zelf wel beseffen !

Braeckman studeerde wijsbegeerte aan 
de Universiteit Gent, Menselijke Ecologie 
aan de Vrije Universiteit van Brussel en 
Environmental History aan de University 
of California, Santa Barbara. Hij schreef 
een doctoraat over de evolutietheorie van 
Darwin en publiceerde meerdere boeken, 
wetenschappelijke artikels en hoorcol-
leges. 

Zijn interesses gaan in het bijzonder uit 
naar culturele aspecten van de weten-
schappen, de ethische problemen verbon-
den aan de geneeskunde en de biologie 
en naar de kenmerken en oorzaken van 
irrationaliteit.

Foto: Gwenny Cooman



Er was eens Is er leven na
de dood?

OVER DE MENS ALS VERTELLENDE 
AAP

Over de hele wereld vertellen mensen 
elkaar verhalen. Het is een van onze 
meest karakteristieke eigenschappen. We 
kunnen ons de mensheid niet voorstel-
len zonder haar verhalend vermogen. 
Succesvolle verhalen, die over de eeuwen 
en taalbarrières heen een groot publiek 
bereiken, gaan niet over om het even wat. 
Er komen opvallend vaak ernstige en 
beangstigende problemen in voor.

Wat mag daarvan de reden zijn? Waar-
om is moord, horror en ellende in fictie 
aantrekkelijker dan peis en vree? Wat 
leert ons dit gegeven over onszelf? Zoek-
en we troost en ontspanning in verhalen, 
of is er meer aan de hand? In deze lezing 
gaan we op zoek naar een verklaring 
voor de aantrekkingskracht van fictie.

De opvatting dat het leven niet eindigt 
met het afsterven van het lichaam, 
dateert wellicht reeds uit de prehisto-
rie. Vermoedelijk is het vereren van 
overleden voorouders, waarbij men ervan 
uitging dat hun geest op een of andere 
wijze nog intact was, een van de oudste 
vormen van religie.

Tot op heden gelooft wellicht een meer-
derheid van de wereldbevolking dat het 
leven niet ophoudt bij de dood. Maar zijn 
er eigenlijk bewijzen voor deze vreem-
de opvatting? In deze lezing worden de 
meest plausibele argumenten die het 
standpunt dat er leven na de dood is 
ondersteunen, kritisch doorgelicht.



Is er leven na
de dood?

Leve de luiheid!

Luiheid is een negatief begrip. Het wordt 
in verband gebracht met vadsigheid, 
gemakzucht, onverantwoordelijkheid. 
Een luiaard is een nietsnut, een leegloper 
of een lamzak. Wie Ivan Gontsjarovs 
roman Oblomov leest, kan maar weinig 
sympathie opbrengen voor het luie hoof-
dpersonage. In de christelijke traditie 
is luiheid zelfs een hoofdzonde, zoals 
hoogmoed, hebzucht en onkuisheid.

In deze voordracht wordt uiteengezet 
waarom luiheid ook een deugd kan zijn. 
De moderne mens heeft voor niets nog 
tijd, wordt gedreven door hebzucht en 
consumptie, en kampt steeds meer met 
depressies en burn-outs. Bovendien 
hebben velen onder ons geen zinvol werk, 
maar oefenen we eerder een “bullshit-
job” uit. Misschien kan een welbegrepen 
vorm van luiheid een alternatieve vorm 
van levenskunst zijn, waarin we authen-
tieker nadenken over arbeid en andere 
fundamentele aspecten van het menselijk 
bestaan?

Heb je liever goede, betrouwbare kennis 
dan een hoofd vol misvattingen en wil je 
doorgronden hoe je dat best kan bereik-
en? Johan Braeckman onderzoekt de oor-
zaken en legt de klemtoon op de mentale 
valkuilen waarin we terechtkomen door 
de normale werking van onze psychol-
ogische vermogens. Hoewel de menseli-
jke soort onbetwistbaar intelligent is, 
valt evenmin te ontkennen dat we heel 
wat denkfouten maken. Vaker dan we 
beseffen. We denken dat we op het goede 
spoor zitten, maar vaak gaan we de mist 
in.

Kritisch denken: 
valkuilen en 

mogelijkheden



In het bijbelse boek Prediker was de 
vraag retorisch: “Wie kan recht maken 
wat God krom heeft gemaakt?” In onze 
tijd begint het er sterk op te lijken dat de 
mens hiertoe wel degelijk in staat is.

Sedert de ontrafeling van de structuur 
van DNA in 1953 is de kennis van het er-
felijke materiaal van levende organismen 
spectaculair toegenomen.
Wat in de negentiende en vroeg twintig-
ste eeuw begon met erwten en fruit-
vliegjes, resulteerde in het begin van de 
eenentwintigste eeuw in de ontrafeling 
van het menselijke genoom.

Over de maakbare mens

De mogelijkheden die dit met zich mee-
brengt om onze erfelijke eigenschappen 
te manipuleren zijn potentieel bijzonder 
groot.

Maar ook op allerlei andere vlakken 
neemt de maakbaarheid van de mens 
sterk toe, denk aan voortplanting, brein-
chirurgie, orgaantransplantatie….In deze 
voordracht bespreken we de ethische uit-
dagingen waarvoor de wetenschappelijke 
inzichten en technische mogelijkheden 
ons plaatsen.



Lou Reed: Rock & roll
existentialisme

Lou Reed (1942-2013) was dichter, 
gitarist, componist en fotograaf. Hij was 
mede-oprichter van The Velvet Under-
ground, een rockgroep die een bijzonder 
grote invloed uitoefende op de verdere 
geschiedenis van de rockmuziek. Reeds 
tijdens de periode van The Velvet Under-
ground was duidelijk dat Lou Reed geen 
mainstream rockmuzikant was. 

Hij werkte samen met kunsticoon Andy 
Warhol, liet zich inspireren door schri-
jvers en dichters, en bezong de zelfkant 
van het stedelijke leven. Ook zijn solocar-
rière is gewijd aan minder voor de hand 
liggende thema’s, zoals verslaving, homo- 
en transseksualiteit, huiselijk geweld en 
zelfdoding.

Lou Reed schreef er meerdere klassiek 
geworden songs over. Hij zag zijn hele 
oeuvre niet zozeer als een verzameling 
rocksongs, maar als een roman waarin 
de stad New York de hoofdrol speelt.

De onderwerpen die Lou Reed behan-
delt in zijn songs, zijn vaak hard, pijnlijk 
en confronterend. Toch worden ze ook 
poëtisch en soms romantisch weerge-
geven. Lou Reed past zodoende in de 
traditie van schrijvers, dichters en filo-
sofen zoals S. Kierkegaard, Edgar A. Poe 
en William S. Burroughs, die in hun werk 
op indringende wijze de betekenis van het 
menselijk bestaan verkennen.

Deze lezing kan ook geboekt worden met 
live muziek ondersteuning van Rick De 
Leeuw en Jan Hautekiet!



Johan Lambrechts
100% ijs 



100% ijs Cool for kids! (10+)

Antartica & het klimaatverhaal

Lezing voor 10+ (school- , familie- of 
kindervoorstelling)

“Antarctica cool for kids” is een edu-
catieve en sterk interactieve lezing van 
reisjournalist, schrijver en rasverteller 
Johan Lambrechts, over een werelddeel 
dat tot de verbeelding spreekt voor tien-
plussers.

Zo hoorde, voelde en zag je de Zuidpool 
nog nooit!

Wist je dat het ijs op Antarctica 4,5 
kilometer dik is? Dat de mond van een 
walvis zo groot is dat je er een kleine 
auto in kunt parkeren? Dat het een Belg 
was die 100 jaar geleden als eerste op de 
Zuidpool overwinterde? En waarom het 
geen goed idee is om de ijsbeer naar de 
Zuidpool te verplaatsen?

Deze interactieve lezing met veel beelden 
kan het hele schooljaar door georga-
niseerd worden, omdat ze een link heeft 
met verschillende leergebieden/eindter-
men zoals taal, muzische vorming, maar 
vooral wereldoriëntatie.

Ze past ook perfect in het kader van 
milieuacties, klimaatacties, Dikke 
Truiendag, Earth Week, duurzaam-
heidsdagen, … want ook de klimaat-
verandering en de stijging van de 
zeespiegel komen uitgebreid aan bod. 
Kortom: Johan Lambrechts toont je hoe 
belangrijk de Zuidpool is voor onze 
klimaattoekomst.

Lezing 3de graad middelbaar onderwijs 
(eventueel ook 2de) & volwassenen!

Een belevingsverhaal van journalist 
Johan Lambrechts over dit onmetelijke 
continent dat weinig bekend is maar dat 
uiteindelijk ook een sterke band heeft 
met België.

Bovendien gaat Johan ook dieper in op 
de cruciale rol van het continent in de 
problematiek van de GLOBAL 
WARMING.

TIP! Combineer de lezing met een expo 
‘100% IJS  – Antarctica’ door Hilde 
Vander Linden! De expo is een productie 
van Bibliotheek Genk. Bij interesse, neem 
contact op met Viviane.Dirckx@genk.be

Als er één symbool is in deze tijden 
van klimaatverandering, dan is het het 
ongerepte Antarctica. 4.000 kilometer 
sneeuw en ijs, soms in een laag tot 4,5 
kilometer dik. Temperaturen die kunnen 
dalen tot 85 graden onder nul. Blizzards 
en onpeilbare onderaardse meren. Het 
gevoel dat je volledig van de wereld bent.

Maar weinig bekend is dat het continent 
ook een grote rol speelt in ons huidige én 
toekomstige klimaatleven.

Johan Lambrechts was zelf al drie keer 
op Antarctica, de laatste keer in 2014.





José De Cauwer, 
Frederik Backelandt

& Mathieu Engels 
+ extra Wielergast

Koershelden
Wielershow met José De Cauwer & 
Frederik Backelandt

Samen met José De Cauwer, dé wieler-
stem van Vlaanderen, duikt journalist 
Frederik Backelandt de wielergeschiede-
nis in. 
De grote wielerkampioenen zijn de 
leidraad van een entertainende en 
muzikaal opgeluisterde zaalshow vol 
wieler anekdotiek. 

Al hun koershelden komen aan bod, 
van Fausto Coppi tot Eddy Merckx, van 
Jacques Anquetil tot Bernard Hinault, 
van Gino Bartali tot Tom Boonen. 
En tegelijk maakt het duo heel wat 
zijsprongetjes naar het wielrennen en 
de kampioenen van nu.  Mathieu Engels 
zorgt voor de muzikale soundtrack.

De koers toen en nu: hetzelfde principe 
maar toch to-taal anders! Over hoe je 
eerst het bord van een ander moet 
leegeten. Over hoe veeleisend het wiel-
rennen tegenwoordig wel is. Over 
hoeveel beter het vroeger was… of net 
niet? En over de strafste stoten van José. 
Da’s Koershelden! 

Een cycling trip down memory lane 
waarbij we 74 jaar wielergeschiedenis 
overspannen, gevoed met tal van anek-
dotes en verhalen (verteld door Frederik, 
José en de extra wielergast). 

In samenwerking met de wielertijd-
schriften Grinta! en Poggio.

In het eerste luik van de EPIC wielershow 
waren oud wielrenners als Tom Boonen, 
Johan Museeuw, Adrie van der Poel… te 
gast.





Julien De Wit

Ge(e)neratie
Waarom jongeren hun stem moeten laten 
horen en hoe ze dat kunnen doen.

Alle lezingen van Julien De Wit zijn 
actualiteitsgebonden maar naar gelang de 
klemtonen die de organisator wil leggen, 
kan de lezing focussen op verschillende 
onderdelen uit het geheel.

De lezing kan een gids zijn voor jongeren 
en hen aanreiken hoe ze hun stem kun-
nen laten hore : USE YOUR VOICE.

De lezing kan echter ook een praktische 
leidraad bieden voor mentaal welzijn bij 
jongeren: MIND YOUR MIND.

Leg je de focus echt op de studenten en 
dan krijgt het publiek een idee hoe je 
het maximum uit je studentenjaren kan 
halen: DE SUPERSTUDENT.

Er kan ook gekozen worden om de 
jongeren te vergelijken met vorige gene-
raties en op zoek te gaan naar raakpunten 
en verschillen: GE(E)NERATIE.

Julien De Wit bekijkt de doelgroep van 
elke lezing en kiest dan enkele thema’s 
die aansluiten bij die groep. Het boek van 
Julien gaat immers heel breed. De uitge-
kozen thema’s linkt hij vervolgens aan de 
actualiteit.

In de lezingen kijkt hij naar jongeren en 
ouderen en alles er tussenin. Welke ver-
schillen zijn er tussen generaties en zijn 
die werkelijk zo groot?

Wat kenmerkt dan weer de jeugd van nu 
en hoe kijken ze naar de toekomst ? Zijn 
er daar rode draden te vinden doorheen 
de verschillende generaties?

Naar gelang de thema’s die de organisator 
naar voren wil schuiven worden 2 van 
volgende thema’s verder uitgediept tijdens 
de lezing: Onderwijs, Politiek, Armoede, 
Diversiteit, Mentaal welzijn, Media, 
Jongeren en cultuur, Activisme, Onze 
Toekomst.

Met Julien De Wit heeft u een spreker 
in huis die voor elk publiek een unieke 
lezing te bieden heeft.





Kobe Van Herwegen
Kobe, Gaston & Leo

Van 1972 tot en met 1993 vormden Gas-
ton Berghmans en Leo Martin het popu-
laire komische duo Gaston & Leo. Tijdens 
de hoogdagen van hun succes speelden ze 
in blijspelen, schitterden ze op tv of op het 
witte doek en doorkruisten ze met hun 
theatershows het hele land.

Met Gaston als de clown en Leo als
trouwe aangever braken ze alle records. 
Maar hoe overweldigend hun succes ook 
leek, de medaille heeft een keerzijde. 
Terwijl de lach op het podium zegevierde, 
wierpen slepende ziektes achter de scher-
men een schaduw over hun geluk.

Exact 30 jaar na het overlijden van Leo 
Martin, dat het abrupte einde betekende 
van Vlaanderens populairste komische 
duo, voerde acteur Kobe Van Herwe-
gen een uitvoerig onderzoek naar hun 
verhaal. Het resulteerde in het uitgebreide 
overzichtsboek ‘Gaston & Leo met lach en 
Traan’ en de hommage musical ‘Gaston & 
Leo’ waarvoor hij samen met Frank Van 
Laecke het scenario schreef.

Op algemene aanvraag brengt hij nu ook 
een voordracht over beide heren door-
spekt met exclusieve beeldfragmenten, 
uniek audiomateriaal, nooit eerder ver-
toonde foto’s en interessante weetjes.

Wat is het verhaal achter Joske 
Vermeulen? Hoe verliep de zangcarrière 
van Gaston? En was Leo enkel maar een 
aangever?

Kortom, wie waren Gaston en Leo?





Kris Peeters
Hoe loopt het verkeer(d)?

Iedereen heeft wel een mening over 
mobiliteit en hoe de mobiliteitsproblemen 
aan te pakken.

Daarbij blijken veel mensen zich te 
steunen op veronderstellingen en 
overtuigingen die de toets van de realiteit 
niet doorstaan.

Mobiliteitsexpert Kris Peeters neemt u 
mee voor een wandeling langs de 
belangrijkste mythes en doorprikt ze een 
voor een.

Daarna vertelt hij er graag bij wat dan 
wél de toets doorstaat en wat we daarmee 
kunnen doen op weg naar een gelukkige 
mobiliteit.

Kris Peeters, also known als ‘de andere 
Kris Peeters’ (de echte, zegt hij zelf) is een 
toonaangevende stem in het maatschap-
pelijke debat rond mobiliteit. Het be-
wustzijn groeit dag na dag dat de manier 
waarop we vandaag onze mobiliteit 
organiseren tot veel problemen leidt. 

Meer en meer steden en gemeenten, maar 
ook andere overheden, bedrijven en tal 
van organisaties zijn op zoek naar een 
ommekeer. In verschillende hoedani-
gheden (fietsambtenaar, mobiliteitscon-
sulent, zelfstandig mobiliteitsexpert, 
lector verkeerskunde…) timmert Kris 
Peeters al ruim 30 jaar aan verkeersveilige 
wegen en een duurzamere mobiliteit. Hij 
doet dat met het schrijven van boeken, 
blogs, columns (o.m. in De Standaard) 
en dus ook met het geven van lezingen in 
Vlaanderen en Nederland. Hij won geen 
schoonheidsprijzen, maar in 2016 wel 
de Moro Persoonlijkheidsprijs.

Foto: Rien Van De Velde



Op eenvoudig verzoek werkt Kris Peeters 
voor u een lezing op maat uit. Hij kan 
hiervoor een beroep doen op een grote 
parate kennis over (duurzame, of in zijn 
woorden: toekomstbestendige) mobiliteit, 
files, veiligheid in het verkeer, ruimte-
lijke ordening, ecologie, … bedenk het 
maar, hij spreekt erover. Maar wel op zijn 
eigenwijze wijze, zodat u naar huis gaat 
met een heel nieuwe woordenschat, of 
wist u misschien al wat burkarijders zijn, 
aflaatpalen of de zonde 30?

De lezing van Kris Peeters is ook 
beschikbaar voor de 3de graad middel-
baar onderwijs.

Kris Peeters zijn nieuwe boek “Weg van 
het systeem” (uitgeverij Vrijdag) is uit! 
De nieuwe lezing biedt een zicht op de 
toestand in de wereld maar ook hoop! Het 
kan anders!

Oliecrisis, economische crisis, terreurcri-
sis, bankencrisis, eurocrisis, vluchtelin-
gencrisis, Oekraïnecrisis… De laatste 
vijftig jaar lezen als één lange processie 
van crisissen, de ene bovenop de andere. 
Terwijl de gezondheidscrisis nog woedt, 
dient de klimaatcrisis zich aan, met 
daarbovenop een democratie- en biodi-
versiteitscrisis. Moeten we ons niet stilaan 
beginnen afvragen of we wel te maken 
hebben met een systeem in crisis? Zou 
het kunnen dat het eerder gaat om een 
crisissysteem: een systeem dat zijn eigen 
crisissen genereert?

In deze lezing neemt socioloog, antro-
poloog en verkeerskundige Kris Peeters u 
mee in een verhaal over de toestand van 
onze wereld. Die is zorgwekkend, maar 
gelukkig zijn er ook uitwegen en is er dus 
ook hoop. Kris Peeters geeft u graag een 
preview van waarheen die ons kunnen 
leiden. Daarbij is de broodnodige scheut 
humor nooit ver weg, zijn overtuiging 
getrouw dat ‘overleven’ maar zin heeft als 
we ook nog kunnen ‘leven’.

Duur van de lezing: 45’-120’, af te spreken, 
ook in functie van debat met het publiek.

Weg van het systeem!



Wandelbuffet met lekkers 
uit de verkeersjungle

EEN WANDELING MET MOBILITEITS-
EXPERT KRIS PEETERS
Wilt u graag wandelen met een 
mobiliteitsexpert? Dat kan! Want wat is er 
consequenter dan een mobiele lezing over 
mobiliteit?

Denk aan een wandelbuffet voor de geest 
waarbij we ons laven aan de klank van 
de stad of de stilte van het dorp en ons te 
goed doen aan wat de verkeersjungle aan 
lekkers biedt.

Maximaal 30 wandelaars!

Mobiliteitsexpert Kris Peeters laat je je 
eigen omgeving met andere ogen zien. 
Samen met jou hakt hij zich een weg door 
het woud van borden, waadt hij door de 
verkeersstroom en strandt hij af en toe op 
een verkeerseiland.

Tussen de 4x4’s wijst hij op zebra’s, giraffen 
en olifantenpaadjes en maakt je staps-
gewijs vertrouwd met de wisselwerking 
tussen mobiliteit en stedenbouw, tussen 
verkeer en architectuur, tussen mensen en 
infrastructuur.

Kortom, hij maakt je letterlijk en figuurlijk 
streetwise. Na de wandeling zal wat alle-
daagse is nooit nog vanzelfsprekend zijn.

Op eenvoudig verzoek werkt Kris Peeters 
voor u een lezing op maat uit. Hij kan 
hiervoor een beroep doen op een grote 
parate kennis over (duurzame, of in zijn 
woorden: toekomstbestendige) mobiliteit, 
files, veiligheid in het verkeer, ruimte-
lijke ordening, ecologie, … bedenk het 
maar, hij spreekt erover. Maar wel op zijn 
eigenwijze wijze, zodat u naar huis gaat 
met een heel nieuwe woordenschat, of 
wist u misschien al wat burkarijders zijn, 
aflaatpalen of de zonde 30?

De wandeling van Kris Peeters is ook 
beschikbaar voor de 3de graad middel-
baar onderwijs.



Kristien Hemmerechts



À  la guerre Borst
Hubertina Aretz, Leopold Flam, Gerard 
Boyart en Maria Van Lommel zaten tij-
dens WO II alle vier in het verzet. 
Hubertina en Leopold werden op 15 
maart 1944 gearresteerd en naar een con-
centratiekamp gestuurd. De echtelieden 
Gerard en Maria werden op 19 januari 
1944 gearresteerd en naar een concen-
tratiekamp gestuurd. Hubertina en Maria 
werden met dezelfde trein uit Antwerpen 
naar Ravensbrück gedeporteerd en zaten 
er ruim vijf weken lang in dezelfde 
quarantainebarak. Of ze met elkaar ken-
nis hebben gemaakt is niet geweten, maar 
die kans is groot.

Leopold en Gerard werden allebei zwaar 
mishandeld in de kantoren van de Ant-
werpse Sipo-SD, de Sicherheits-
polizei-Sicherheitsdienst. Alle vier zijn 
ze erin geslaagd de extreme ontberingen 
en vernederingen te overleven, zij het ter-
nauwernood. En alle vier hebben ze over 
hun ervaringen een geschreven getuige-
nis nagelaten met concrete en levendige 
details. In de voorstelling À la guerre 
vertelt Kristien Hemmerechts hun verhaal 
aan de hand van fragmenten en foto’s. 
De voorstelling is een eerbetoon aan hun 
grote moed en wilskracht.

Over Hubertina Aretz publiceerde KH 
de historische roman Hubertina (2021); 
samen met Guido Van Wambeke stelde zij 
het boek Ik zal alles verdragen, ook me-
zelf (2023) samen met fragmenten uit de 
dagboeken en briefwisseling van Leopold 
Flam; en zij redigeerde de getuigenis van 
Gerard Boyart en Maria Van Lommel, De 
beul was dood (2023).

In oktober 2015 kreeg Kristien 
Hemmerechts de diagnose borstkanker.

Dat was uiteraard geen prettig nieuws, 
maar de ervaring heeft haar ook veel ge-
leerd, onder andere over de onwennigheid 
van haar gezonde medemens. Ze ontdekte 
een kleine nieuwe missie: vertellen hoe 
je het best kunt reageren wanneer een 
vriend, vriendin, kennis of collega kanker 
blijkt te hebben.

Wat kun je beter niet zeggen of doen, 
en wat doe/zeg je wel. Voor haar lag de 
sleutel in aanvaarding: aanvaard wat er 
met je gebeurt. En verder: ga aankloppen 
bij een bekwame oncoloog, onderga alle 
onderzoeken, maar probeer ook jezelf te 
blijven, de persoon die je was en bent, en 
niet alleen een patiënt.

In 2016 was Kristien Hemmerechts ook 
ambassadrice van Pink Ribbon.





Kristof Smeyers
Wolf: wildernisgeschiedenis

‘Raaf. Cultuurgeschiedenis in vo-
gelvlucht’ (2022) en ‘Wolf: wildernisges-
chiedenis’ (2023) vormen de basis voor 
voorstellingen over dierengeschiedenis. 
Afhankelijk van de interesse van het 
publiek kan zo’n voorstelling inzoomen 
op specifieke dierenmythologieën, -folk-
lore en -geschiedenissen. Of ze kan net 
uitzoomen: dan gaat ze over de manieren 
waarop mensen met dieren omgaan (in 
het landschap én in de verbeelding), over 
thema’s als natuurfilosofie, ‘non-human 
history’ en de ongrijpbaarheid van het 
dier.

De vorm en het format van elke lez-
ing hangen af van het doelpubliek en 
de organisator. Dat kan gaan van een 
formele voordracht of literaire monoloog, 
over een gesprek met een interviewer of 
panel, tot een interactieve workshop met 
publiek (inclusief groepswandelingen en 
erfgoedevenementen). Hij staat open voor 
specifieke voorstellen van de organisator 
en denkt graag mee na over een geschikt 
format.

Kristof Smeyers (1988) is historicus aan de 
KU Leuven, waar hij onderzoek doet naar 
de geschiedenis van het bovennatuurlijke 
en paranormale. Als auteur schrijft hij 
over flora, fauna en folklore. Sinds 2017 
is hij nauw betrokken bij De Nederlandse 
Boekengids, waarvan hij kernredacteur is 
en waarvoor hij regelmatig essays schrijft 
over geschiedenis, politiek en economie. 
In 2016 publiceerde hij ‘Het gestolde land. 
Een economische geschiedenis van België’ 
(Polis). In 2022 verscheen ‘Raaf. Cultuur-
geschiedenis in vogelvlucht’ (Ertsberg). In 
2023 volgde ‘Wolf: wildernisgeschiedenis’ 
(Ertsberg).





Kurt Van Eeghem
Eeuwig zingt Litouwen

EEN TOCHT DOOR BAROK
LITOUWEN
‘Onbekend maakt onbemind’

Litouwen is Europa, je betaalt er met de 
Euro en het behoort tot de Schengenzone 
maar we kennen het niet. En dat is 
doodjammer.

De spraakwaterval Kurt Van Eeghem 
brengt daar verandering in met een 
sprankelende lezing. U bent verwittigd…
zijn enthousiasme is aanstekelijk. Het kan 
gebeuren dat u na de lezing ogenblikkelijk 
een reis naar Vilnius bestelt.

Zijn boek over Litouwen verscheen bij 
Uitgeverij Polis.

Zelden was een cliché zo waar als in het 
geval van Litouwen.
Toen Kurt Van Eeghem de studio’s van de 
VRT achter zich sloot, vertrok hij ogen-
blikkelijk naar Litouwen om er te wonen, 
te schrijven en vele honderden kilometers 
te wandelen.
Hij vond er veel meer dan hij zocht en viel 
van de ene verbazing in de andere.
Nu, talloze reizen later deelt hij graag 
de vele ervaringen tijdens een boeiende 
lezing.

Over wat ooit het grootste land van Eu-
ropa was, dat reikte van de Baltische Zee 
tot aan de Krim. Over Vilnius, de meest 
noordelijke Barokstad van Europa vol 

schitterende kerken en paleizen.
Over een land dat tot in het jaar 1.000 was 
bewoond door heidenen
maar waar even later alle godsdiensten 
welkom waren.

Over een land waar de kunsten bloeien 
en, bijvoorbeeld, de helft van de bevolking 
muziek kan lezen en schrijven.

Eeuwig zingt Litouwen in haar prachtige 
taal. Overal weerklinkt gezang.

Kurt Van Eeghem is met pensioen. Maar 
dit is niet zijn reële status. Hij ademt cultu-
ur. Bekend van radio en televisie, geroemd 
om zijn welsprekendheid en wellevend-
heid. Kurt is vandaag volledig in zijn sas 
op Klara.

“Met Kurt kan er niet veel misgaan.”, zeg-
gen zijn collega’s.

“Als Kurt Van Eeghem niet bestond, 
moesten ze hem uitvinden.”, zegt slimme 
mens Bert Kruismans. 

Foto: Sara De Graeve

Beschikbaar voor derde graad middel-
baar.
Avondvullend!



Kurt & all 
that jazz

Kurt à 
la carte

Wedden dat u binnenkort uw eerste 
jazzplaat koopt? En wel dank zij Kurt van 
Eeghem. Hij neemt alle vooroordelen over 
het genre weg en leert u mensen kennen 
met magische namen als Monk, Miles en 
Mingus. Zeg ja tegen jazz.

Een verhaal van een liefhebber, niet van 
DE kenner. Een uitnodiging aan alle aan-
wezigen om op een begeesterende manier 
kennis te maken met de geschiedenis en 
de bijzondere fascinatie die van het genre 
uitgaat. Een zeer persoonlijk verhaal 
waarbij het de bedoeling is om mensen 
een opstap te bieden in deze voor velen 
onbekende en vaak ook wat afschrikkende 
wereld.

Beschikbaar voor derde graad middel-
baar. Avondvullend!

Wilt u een persoon, een feit, een his-
torisch feit of gebouw, een avondje 
klassiek of jazz of een culinaire avond met 
smaak opluisteren en zoekt u een spreker 
die zich in uw onderwerp verdiept en 
hierover met verve komt praten?

Kurt Van Eeghem doet het met veel plezi-
er, aan de hand van eigen opzoekwerk of 
op basis van materiaal geleverd door de 
organisator.

Beschikbaar voor derde graad middel-
baar. Avondvullend!



Kurtoisie Moet er nog
kunst zijn?

Etiquette anders bekeken door meester-
verteller ‘Kurt Van Eeghem’.
Waar komen de etiquetteregeltjes van-
daan en wat is hun nut heden ten dage?
Op deze vragen krijgt u een antwoord 
in een geestig en degelijk onderbouwd 
verhaal.
Over het na-apen van wat er aan de kon-
inklijk hoven gebeurt.
Over de tocht die de etiquette naar Vlaan-
deren maakte.
Over de onzin van veel van die ‘opgesto-
ken vingertjes’.

En vooral, over het alternatief: hoffeli-
jkheid anno 2.0.
Een hilarische en toch leerrijke avond. 
Kurtoisie, boeiend en geestig.

Een andere kijk op ‘hoffelijkheid’ en 
‘omgangsvormen’. Zijn de etiquetteregels 
nog van deze tijd. Een negatief antwoord 
wil zeggen dat het anders kan en moet. 
In deze lezing worden originele, vaak 
grappige maar toch ook zeer boeiende 
alternatieven voorgesteld. We nemen een 
duik in het verleden en zo ontdekken we 
de echte waarde van ‘etiquette’ en dat durft 
al eens tegen te vallen. De luisteraar krijgt 
een fascinerend verhaal te horen en kan, 
zoals het hoort, zijn vragen toetsen aan de 
stellingen van de spreker.

Beschikbaar voor derde graad middel-
baar. Avondvullend!

Het begrip ‘Humaniora’ wordt niet meer 
correct gedefinieerd in ‘Van Dale’.
‘Het traject naar de menswording’ is niet 
meer in trek.
We moeten kunnen in plaats van kennen.

In ‘moet er nog kunst zijn’ gaat Kurt Van 
Eeghem dieper in op deze dichotomie.

Dat dit invloed heeft op de kunsten is ev-
ident: de jongeren moeten leren omgaan 
met verschillende meningen, kunst reikt 
die aan.

Met zijn bekende humor vuurt hij de ene 
na de andere boeiende stelling op ons af.

Kunst is een kwetsbaar plantje.
We hebben het almaar over cultuur, maar 
cultuur kan van alles betekenen. Kunst 
daarentegen is weerloos. En toch speelt ze 
een bepalende rol in ons land: Van Eyck, 
Rubens en Ensor kennen we allemaal. Zij 
overleven de eeuwigheid. Wat niet zozeer 
geldt voor politici: veel van hen zijn we 
alweer vergeten. En juist zij spelen een 
belangrijke rol in het verder bestaan en 
ontwikkelen van kunst…

Op het slappe koord van de vele botsingen 
tussen maatschappij en kunst, brengt Kurt 
Van Eeghem een spannend pamflet.

Beschikbaar voor derde graad middel-
baar. Avondvullend!





Laurence Bauffe
Dag eetstoornis,
genoeg is genoeg

Laurence Bauffe is mama van 2 en vocht 
meer dan dertien jaar tegen een hard-
nekkige eetstoornis. Sinds 2022 gaat het 
eindelijk écht beter. Toen liet ze haar 
gezin vier maanden achter om in opname 
te gaan in een eetstoorniskliniek. Een 
hartverscheurende beslissing, maar wel 
de juiste. Daar schreef ze haar boek “Dag 
eetstoornis, genoeg is genoeg” (Lannoo).

Met haar verhaal van hoop en positiviteit 
wil ze anderen inspireren om ook te bli-
jven vechten. Herstellen van een mentale 
ziekte is mogelijk, ook na al die jaren, 
ook op latere leeftijd. De ontbrekende 
factor tijdens alle pogingen tot herstel 
was zelfliefde. Nu ze weer weet wie ze is 
en zichzelf accepteert lukt alles net dat 
tikkeltje beter. 

Naast het boek, deelt Laurence haar ver-
haal ook via Instagram. Daar toont ze op 
een eerlijke, integere manier hoe ze denkt 
en wat een eetstoornis en herstel werkelijk 
inhoudt. Een enthousiaste, verfrissende 
verschijning met een interactieve manier 
van vertellen die boeit van de eerste tot de 
laatste minuut.

instagram: @laurencebauffe





Lucien Van Impe, Roger De 
Vlaeminck & Filip Osselaer

In onzen tijd

Lucien Van Impe en Roger De Vlae-
minck: twee iconen van het wielrennen, 
grootheden op de fiets! De ene Monsieur 
Paris-Roubaix, de andere de beste klim-
mer aller tijden. Mannen die de mooiste 
zeges behaalden, die de wereld van de 
koers met verstomming sloegen, die van 
het eind van de sixties tot een stuk in de 
jaren tachtig samen lief en leed deelden in 
het peloton. 

Over al die schitterende, ontroerende, 
spannende, sensationele, droevige, fan-
tastische, triestige, hilarische momenten 
kunnen ze uren praten.

De mooiste anekdotes, de meest memo-
rabele gebeurtenissen vertellen ze vanaf 
nu in een humoristisch, nostalgisch 
programma vol straffe verhalen. Lucien 
en Roger: samen op het podium. Filip 
Osselaer – auteur van fel bejubelde sport-
boeken – neemt hen op sleeptouw.

Een avond over winnen en verliezen, val-
len en opstaan, klimmen en dalen. Over 
kasseien en bergen, liefde en verdriet, over 
de tijd van toen, over “onzen tijd”. En over 
dat ene speciale moment in de zomer van 
1975…

Met beeld en geluid, truitjes en fietsen.

CREDITS
Op het podium: Lucien Van Impe, Roger 
De Vlaeminck en Filip Osselaer

Twee keer 45 minuten, met een pauze.
Foto- en signeersessie na afloop.



Majd Khalifeh



Herboren: hier
komt een nieuwe 

Belg

Sociale media op 
de redactie

In zijn lezing “Herboren” gebaseerd op 
zijn gelijknamig boek neemt Majd u mee 
op sleeptouw doorheen de verschillende 
stappen van zijn eigen zoektocht: van 
nieuwkomer tot actieve burger.

Zijn verhaal Herboren is een verhaal 
dat in deze tijden van polarisatie en 
vluchtelingenbashing, een tegenstem 
biedt. Een positief verhaal waar we alle-
maal iets van kunnen opsteken. Het boek 
Herboren: hier komt een nieuwe Belg 
kreeg veel weerklank in de media.

Dit is een uitzonderlijk getuigenis.  
Vluchtelingen, nieuwe Belgen, maar ook 
alle Belgen hebben hier een boodschap 
aan.

Het boek werd bekroond met de Libera-
les prijs. Het was genomineerd voor een 
LangZullenWeLezen trofee in de categorie 
actualiteit.

Majd Khalifeh belandde als staatloze Pal-
estijn op jonge leeftijd in België. Hij werd 
opgevangen in een asielcentrum en zocht 
vandaar uit zijn weg in een maatschappij 
waar hij niets van af wist. Majd Khalifeh 
zijn eigen taal, cultuur en kennis leken 
plots verdampt. Zijn complexe eigen-
heid was teruggebracht tot één woord: 
‘vluchteling’. In Herboren vertelt hij over 
zijn zoektocht van nieuwkomer tot actieve 
Belgische burger.

Hoe worden beelden, foto’s en oogge-
tuigen via sociale media verzameld, ge-
verifieerd en gebruikt in het nieuws? Majd 
leert u door de bomen het bos te zien.

Majd Khalifeh (°1983) is een manusje van 
alles. Hij is verslaggever en onderzoeks-
journalist, documentairemaker, spreker 
en auteur. Daarnaast spreekt hij ook 4 
talen: Arabisch, Nederlands, Engels en 
Frans.

Een aanslag in Barcelona, een orkaan in 
de VS of een brand in een vluchtelingen-
kamp in het Midden-Oosten.

VRT-journalist en expert sociale 
media Majd Khalifeh maakt dagdagelijks 
gebruik van Facebook, Twitter en andere 
sociale media websites om nieuwsver-
halen uit de hele wereld te kunnen 
berichten voor HET JOURNAAL en 
andere programma’s op de VRT-nieuws-
dienst.





Marc, Baron Bossuyt

Tussen demagie en hypocrisie

Vertrekkend van zijn ervaring als eerste 
Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen (1987-1997), behandelt 
hij de problematiek van asielzoekers 
en vluchtelingen in België en in Euro-
pa vanuit juridisch en maatschappelijk 
oogpunt, met bijzondere aandacht voor de 
uitdagingen voor de bevoegde instanties, 
de oorzaken, de valkuilen, de evoluties, de 
procedures, de opvang, de 
verwijderingen, de regularisaties, enz.

Doctor in de rechten (Gent, 1968), 
docteur ès sciences politiques (Genève, 
1975), hoogleraar Universiteit Antwerpen 
(1977-2007), Commissaris-generaal voor 
de vluchtelingen (1987-1997), rechter 
(1997-2007) en voorzitter (2007-2014) van 
het Grondwettelijk Hof, voorzitter van de 
VN-Commissie mensenrechten (1989) en 
van de VN-Sub-Commissie mensenrecht-
en (2006)



www.jenevermuseum.be



Marcel Vanthilt, Leen Diepen-
daele & Gaetan La Mela

Straks gaat het jenever sneeuwen

Onder het motto het moet niet altijd 
gin-tonic zijn, zetten we een drankje van 
eigen contreien in de kijker, de jenever of 
de klare zo u wil.

Uit de prachtige bloemlezing jeneverge-
dichten die het Hasselts Jenevermuseum 
uitbracht in september 2020 kiest Marcel 
Vanthilt een 50-tal korte & langere 
jeneverteksten. Hij zet die met multi-in-
strumentaliste Leen Diependaele 
(Samowar, Tine Reymer, Het Paleis) en 
percussionist Gaetan La Mela (Opera 
Vlaanderen, Hermès Ensemble) op 
muziek.

Die muziek is hedendaags fris en de 
teksten waaien aan uit een ver en dicht-
bij verleden.  Van J. Bernlef over Simon 
Carmiggelt naar Gerrit Komrij. Van Luuk 
Gruwez over Louis Verbeeck naar Eddy 
Van Vliet. Allen prezen zij de jenever!

Het is een ode aan de drank, een luid lof-
lied, maar tevens een intrieste klaagzang 
en treurnis over drankzucht en wat het 
allemaal aanricht. Humor en verdriet: de 
lach, de traan, de fles ...

Straks gaat het jenever sneeuwen
Dan maken we glijbanen van jenever
‘s Morgens op je raam
Prachtige jeneverbloemen
En over de hele natuur
Een waas van jenever.

Een voorstelling die je drenkt in een roes 
van woord, muziek en ... jenever. 





Marijke Umans

(Over-) leven met 
gescheiden ouders

Sinds 2017 is Marijke gescheiden ouder 
van twee kinderen. Gedurende die eerste 
zeven jaar proefde, zag en voelde ze welke 
hulpverlening er bestaat, tot waar die hulp 
reikt en vooral wat er van de kinderen 
verwacht wordt en ze zelf moeten kun-
nen en doen. Wat opgroeien in scheiding 
teweegbrengt binnen de gezinssituaKe, op 
school, welke impact het heeft op kin-
deren, hun hobby’s…

Gedurende deze periode verdiepte ze zich 
in vakliteratuur, soorten hulpverlening, 
bewustwording hierrond en visies en 
zocht ze uit welke mogelijkheden er besta-
an om kinderen in hun kracht te zetten, 
los van een loyaliteitsconflict. In deze 
rijkdom aan materiaal en hulpverlening 
miste ze een boek. Eén dat handvaten 
aanreikt en informatie verschaft op maat 
van tieners en jongeren zelf! Een boek 
dat (h)erkenning biedt, scheiding uit de 
taboesfeer haalt en jongeren rechtstreeks 
aanspreekt om hen in hun kracht te 
zetten.

Je kan als ouder een voorbeeld bieden of 
als hulpverlener een leidraad om met de 
situatie om te gaan, maar zij moeten het 
doen. De kinderen en jongeren zijn kind 

van gescheiden ouders voor de rest van 
hun leven en moeten veerkrachachtig 
omgaan met hun nieuwe realiteit. Dat 
ouders scheiden hebben kinderen niet In 
de hand, hoe ze ermee om kunnen gaan 
en (over-) leven wel.

Om kinderen en jongeren taal te geven 
aan de soms on-be-grijpbare situaties die 
scheidingen met zich mee kunnen bren-
gen, schreef ze een hulpgids als leidraad 
om op te groeien met ouders in scheiding. 
Een alfabetisch gerangschikt woorden-
boek waar 480 woorden in verband met 
scheiding worden gebracht en uitgelegd, 
geïllustreerd door tal van getuigenissen 
van kinderen en jongeren zelf. In het 
tweede deel van het boek krijg je tools 
aangereikt richting hulpverlening en ach-
tergrondinformatie vertrekkend vanuit de 
rechten van het kind.

Tijdens deze avond richt ze zich tot vol-
wassenen die kinderen en jongeren willen 
ondersteunen in hun zoektocht of op zoek 
zijn naar taal rond dit onderwerp. Ze deelt 
haar kennis vanuit en rond het boek en 
de rechten van het kind, en brengt hierbij 
ook live enkele muzieknummers.



www.aaargh.be



Mario De Koninck
Mario, morgen gadegij 

naar de dokter! (16+)

Theatervoorstelling van cartoonist 
AaaRGh over zijn autisme.

Mario, beter bekend als cartoonist 
AAaRGh…, heeft autisme. Maar dat weet 
hij niet. Niemand weet dat. Tot zijn 31ste. 
Dan krijgt hij de diagnose, een jaar nadat 
zijn leven voorgoed veranderde. Een voor-
stelling met antwoorden. En humor.

Is het toeval dat hij cartoonist is? Waarom 
krijgt hij stress van frieten? Waarom kijkt 
hij door het raam van hotelkamers? Wat 
doet hij op zijn 80ste? Waarom slaat hij 
bloemen kapot?

“Mario, morgen gadegij naar de dokter” is 
een theatervoorstelling van en door 
AAaRGh… over een cartoonist met 
autisme. Of is het een autist met cartoon-
isme?

Reactie op try-out van het publiek : 
“Geweldige voorstelling. Eindelijk het 
verhaal verteld vanuit de invalshoek van 
iemand die zelf autisme heeft. Lachen en 
ontroering.”

Mario De Koninck tekent al 25 jaar car-
toons onder het pseudoniem AAaRGh… 
Hij publiceerde verschillende cartoon-
boeken en debuteerde in 2018 met de 
moderne sprookjesreeks De prinses die 
alles had. Dat boek werd door LangZullen-
WeLezen verkozen tot beste kinderboek van 
dat jaar. 

In 2023 verscheen zijn eerste jeugdboek 
“SOEP!”. Mario is een van de 5 acteurs van 
De Nonsens Alliantie, een vijfkoppig col-
lectief dat interactieve comedy brengt voor 
bedrijven, scholen en verenigingen. Sinds 
2023 toert Mario rond met een voorstelling 
over zijn autisme, een diagnose die hij op 
31-jarige leeftijd kreeg.

Tekst & spel: Mario De Koninck





Marleen Beevers

Je kleren kunnen positieve veranderingen 
brengen voor jou en voor anderen.

Ze zijn verbonden met je brein en kun-
nen ingezet worden als instrument om 
je zelfvertrouwen en je uitstraling te 
bekrachtigen en een duurzame impact op 
de wereld te versterken.

Marleen is holistisch stijlexperte, auteur en 
spreker. Verbinding in schoonheid vormt 
de rode draad in haar leven. Een onverz-
adigbare interesse in de dynamieken van 
de menselijke psyche en de invloeden van 
schoonheid, mode en stijl, bracht haar tot 
een breed studiespectrum van literatuur, 
psychologie, filosofie, interieur design, 
yoga, matchmaking en fashion 
psychologie.

Het Satisfashion Model®, haar unieke 
holistische stijlaanpak, is gebaseerd op een 
fusie van Oosterse en Westerse 
psychologische stromingen. Het analyseert 
en vertaalt persoonlijkheidsdynamieken 
naar kleding en stijl en zorgt voor een 
optimale uitstraling, communicatie en 
voldoening.

Met deze maatschappelijk relevante missie 
inspireert en begeleidt ze individuen en 
bedrijven die streven naar een duurzaam en 
sterk persoonlijk evenwicht, een inclusieve 
bedrijfscultuur en een gepersonaliseerde 
branding.

Haar boek Satisfashion biedt een be-
vrijdende kijk op persoonlijke stijl en de 
handvaten voor een positieve impact van je 
kleding op jezelf en je omgeving.

SATISFASHION





Martine Prenen 
De Happiness Coach

Restart
RESTARTEN  hoe doe je dat?

Op de één of andere manier hebben 
we allemaal in een kwetsbaar, papieren 
bootje gezeten. We maken van alles mee, 
dragen allemaal onze rugzak. Af en toe ga 
je op je bek, hoe goed je ook je best doet, 
zo is dat, that’s life. Daarna krabbel je zo 
goed en kwaad als het kan, soms met de 
noodzakelijke hulp van anderen, overeind 
en ga je verder met je leven.

Deze causerie gaat over JEZELF HER-
UITVINDEN – JE KOERS BIJSTELLEN: 
RESTARTEN

RESTART gaat over vallen en opstaan, 
over de SCHIJNBAAR, eindeloze zoek-
tocht naar balans en evenwicht, die we 
allemaal ergens in ons leven, soms een 
heel stuk van ons leven, voeren.
Door verdriet, tegenslagen, ziekte, 
bepaalde beslissingen, kunnen we aardig 
de koers kwijtraken, maar elk mens kan 
zijn route weer terugvinden.

En dat gebeurt vanuit verschillende 
pijlers:
JE HOOFD – JE LIJF &-en DAT WAAR 
JE JE MEE VOEDT.

Als je je leven veerkrachtiger en 
energieker wil maken, dan helpt Martine 
Prenen je op weg. Met de nodige tips en 
tricks die ze aanreikt.

Daarna gaat het publiek naar huis met een 
glas dat MINSTENS halfVOL is ….
Alle zintuigen worden geprikkeld.  
Geuren, beelden, gevoelens, alles uit 
de koekendoos van Martine zal jullie 
aanzetten tot een heuse RESTART! De 
lezing wordt geserveerd met een sausje 
van humor!

Martine Prenen is bekend als presenta-
trice van verschillende tv-programma’s. 
Ze studeerde met onderscheiding af als 
gezondheids- en voedingsconsulent, geeft 
lezingen en treedt regelmatig op met haar 
prettig gestoorde theatershows. Ze werd 
gedoopt tot happiness coach en maakt 
Mar10’s podcast over dingen die het leven 
prettiger en gezonder kunnen maken. Ze 
schreef onder andere de bestsellers ’t Zijn 
de hormonen! En Forever Young!



www.mereldevilderrobier.wordpress.com

(c) Sara De Graeve



Merel de Vilder Robier
Pysche & Eros

In de smetteloze tussentijd, de corona 
dagen die Merel de Vilder Robier cadeau 
heeft gekregen, maakte ze een vertaling/
bewerking van de mythe van Psyche en 
Eros zoals ze die terugvond in Stephen 
Fry’s boek “Mythos”.

Niet goed wetende wat met dat nieuw 
werkstukje aan te vangen, schreef ze de 
heer Fry een brief met het verzoek of hij 
haar de permissie kon geven die bewerk-
ing in public te performen.

En wat raadt ge?
De goede man zei YESSSSssssss.

“….zo gebeurde het dat Psyche, misleid 
door haar stoute zusters, terwijl haar 
Eros diepdiep sliep, zich met de verdekte 
olielampe in haar éne hand en het mes in 
haar andere, over hem heen boog.
Zacht licht viel op het vredige, slapende, 
wreed naakte lijf van het allerschoonste 
wezen dat ze ooit gezien had. In het zoele 
lamplicht zag ze voor het eerst zijn gave, 
bronzen huid en op zijne rug ontwaarde 
ze, quelle surprise, twee schitterende, 
iriserende vleugels. 

Psyche wist meteen wie daar lag. Dat 
was geen wildebeest of gedrocht, geen 
monster, geen draak. Dit was de god van 
de liefde zelve…”.

Merel is actrice, auteur, performer en als 
dochter van Pjeroo Roobjee, geboren met 
een dwarse geest en een hartstochtelijke 
liefde voor taal. Daaruit ontstond een 
drang, een niet te negeren dwang, om die 
taal te gebruiken als was het een matière 
die te kneden en te boetseren. Een grond-
stof die ze soms zachtjes masserend, maar 
vaak met hamer en beitel te lijf gaat.



Dingske (8+)

In de laatste stinkende stegen van een 
wreed wreed vervuilde, troosteloze groot-
stad zal Dingske, een kleine jongen, door 
zijn naaste familie verschopt en vergeten, 
een beter leven bij elkaar sprokkelen en 
bricoleren.

Merel de Vilder Robier schreef, met de 
steun van Literatuur Vlaanderen, “2a,2b 
+ dien’ van boven” een modern sprookje 
voor grote mensen en hun kinderen. 

Merel de Vilder Robier, actrice, auteur, 
performer, is, als dochter van Pjeroo 
Roobjee, geboren met een dwarse geest 
en een hartstochtelijke liefde voor taal, 
daaruit ontstond een drang, een niet te 
negeren dwang, om die taal te gebruiken 
als was het een matière die te kneden en 
te boetseren is. Een grondstof die ze soms 
zachtjes masserend, maar vaak ook met 
hamer en beitel te lijf gaat.

In 2017 verscheen haar literair debuut 
“Le petit théâtre de Fanny Ruubier of ‘ier 
moet iets schoons gebeuren dat mislukt” 
bij uitgeverij Bebuquin.

Een voorstelling, getiteld “Fanny”, geba-
seerd op dit werk, werd in 2020/2021 door 
Theater Stap, Het Scheldeoffensief en de 
Roovers gecreëerd.

Zelf brengt ze “Le petit théâtre de Fanny 
Ruubier of ‘ier moet iets schoons gebeuren 
dat mislukt”  solo, als miniatuurvoor-
stelling, op bijzondere locaties gaande van 

culturele centra tot bibliotheken en van 
boekhandels tot huiskamers.

“Wa is da met da Lam” een theatertekst 
voor kinderen, hun ouders en grootoud-
ers, schreef ze in het kader van het Gentse 
Van Eyck jaar in opdracht van De Graaf. 
De voorstelling ging in de zomer van 2021 
in première. Dit stuk, waarin Merel de 
Vilder Robier het publiek in haar unieke 
taal rondleidt in het atelier van de jonge 
Jan Van Eyck, werd ook uitgegeven door 
uitgeverij Bebuquin.

In de smetteloze tussentijd, de coronad-
agen die Merel de Vilder Robier cadeau 
heeft gekregen, maakte ze een vertaling/
bewerking van de mythe van Psyche en 
Eros zoals ze die terugvond in Stephen 
Fry’s boek “Mythos”.



Le Petit Théâtre 
de Fanny Ruubier

Fanny Ruubier, averechtse Lolita, meiske 
uit een ander zonnestelsel, wordt, wegens 
herhaaldelijk wangedrag en de ongezonde 
interesse van buurman Richard in haar 
persoon, naar de bedompte stad Gent 
gestuurd. Ze krijgt daar, in ruil voor de 
zorg voor haar hoogbejaarde Oowma, 
behalve kost en inwoon ook de opvoeding 
die ze volgens haar verwanten verdient. In 
het duister van haar ballingschap probeert 
ze een leven in elkaar te bricoleren.

De auteur, actrice, performer brengt de 
tekst integraal, een tedere, doch bij de 
strot grijpende gebeurtenis.

Haar literair debuut Le Petit Théâtre de 
Fanny Ruubier Of ‘Ier moet iets schoons 
gebeuren dat mislukt, een wreed en gru-
welijk, lieflijk en bitterzoet liefdesliedje, 
verscheen in 2017 bij uitgeverij Bebuquin.

“Le Petit Théâtre de Fanny Ruubier… is 
een pareltje.” Wim Opbrouck
“Het is een indringende wereld die mij 
van begin tot einde niet loslaat.” Josse De 
Pauw

“Merel de Vilder Robier brengt haar “petit 
théâtre de Fanny Ruubier” of “ier moet 
iets schoons gebeuren dat mislukt” op een 
sterk persoonlijke manier. Haar perfor-
mance-lezing is een ode aan de orale 
traditie. Zij leest het verhaal heel door-
leefd en kleurrijk voor. Haar professioneel 
verteltalent zorgt ervoor dat het publiek 
niet alleen het verhaal hoort, maar het 

ook voor zich tot leven ziet komen.
Het vraaggesprek met het publiek daarna 
verloopt heel eerlijk en openhartig. Niet 
alleen vragen over haar schrijverschap, 
het groeiproces van het verhaal, haar 
liefde voor de taal en het jongleren met 
woorden komen aan bod maar ook the-
ma’s zoals seksueel misbruik, psychiatrie 
en de Dutroux-affaire.
Een ontmoeting die zorgt voor een boe-
iende inkijk en haar geschreven verhaal 
zeker een meerwaarde geeft.” uit het 
verslag van de lezing in de academie van 
Eeklo.

“Meeslepende en boeiende voorstelling. 
Zelden meegemaakt dat een auteur  zijn/
haar werk integraal voorleest met zoveel 
passie en vol overgave.” uit het verslag van 
de lezing in boekhandel Beatrijs, Oude-
naarde

“De performance was knap. Merel las 
haar werk voor, maar bij haar is dat niet 
zomaar voorlezen, het is puik acteerw-
erk.” uit het verslag van de lezing in de 
bibliotheek van Brakel.

Merel de Vilder Robier speelt sinds 1983 
hoofd- en gastrollen in het theater en op 
de televisie. Ze vertolkte Meiske in het 
gezongen theaterprojekt “Diep in het Bos” 
van Eric De Volder en Dick Van der Harst 
en is bij het grote publiek vooral bekend 
als Bianca in “Thuis”.





Michael van Droogenbroeck

Investeren in de tweede
& drede helft van uw leven

Als je kinderen bijna het huis uit zijn en 
de lening op je huis bijna is afbetaald.

Wat kan je dan doen met je geld?

Voor vele veertig-en vijftigplussers is dit 
een prangende vraag. Michael Van 
Droogenbroeck focust niet op één con-
crete manier maar neemt het gehele pak-
ket in overweging. Hij bekijkt gouden tips 
maar belicht ook de mogelijke risico’s.

Daarna komt de zogenaamde derde 
helft. In het voetbal is de derde helft, de 
nabespreking van de match tussen pot en 
pint, niet zelden de beste helft. Volgens 
sommigen geldt dat ook voor het leven.

Vanaf je zestigste verjaardag kun je het 
zo langzamerhand wat rustiger aan gaan 
doen en wat meer genieten, met zicht 
op je pensioen. En dat brengt specifieke 
financiële vragen met zich mee.’

Je bent (binnenkort) met pensioen, en je 
hebt een appeltje voor de dorst bij elkaar 
gespaard. Maar wat kost oud(er) worden? 
Moet je (veel) belastingen (blijven) betalen 
als je met pensioen bent? Mag je (voltijds) 
bijklussen? Heeft het voor zestigplussers 

(nog) zin om (actief) te beleggen? Schenk 
je (nu al) aan je (klein)kinderen, of stel je 
(ook) een testament op? Wat doe je met je 
huis, ruil je dat in voor een (service)flat? 
Kun je daar nog (gemakkelijk) voor lenen 
op oudere leeftijd? En (waarom) kan een 
zorgvolmacht nuttig zijn?

Een helder opgebouwde lezing die 
geldzaken vanaf veertig jaar bespreekbaar 
maakt, ook tussen generaties onderling.

Ook een kleine gidsing door de complexe 
Belgische regelgeving over pensioenen.

Met aandacht voor alle aspecten van 
ouder worden, van kinderen die het huis 
uitgaan, leningen die afbetaald zijn tot 
verwinteren in warmere oorden en de zin 
en onzin van een uitvaartverzekering.





Mieke Mievis
Miekes mysterieuze lichaam

Een paar jaar geleden verdiepte Mieke 
Mievis zich intensief in de geheimen van de 
lichaamstaal. Honderden boeken en video-
tapes van wetenschappelijke proeven heeft 
ze gelezen en bekeken. Miekes Mysterieuze 
Lichaam is het resultaat van deze studie. 
Tijdens het eerste deel van de lezing licht 
Mieke de beginselen van de lichaamstaal 
toe. Vervolgens ontleedt ze uw lichaam van 
kop tot teen.

Wedden dat u binnenkort ook al eens onder 
de tafel kijkt tijdens een vergadering?  En 
dat u leugenaars of mensen op de versierto-
er sneller zal herkennen?

Want alles wat u in uw verbale commu-
nicatie verzwijgt, verklapt u toch via uw 
lichaam. Wie de taal van het lichaam leert 
lezen komt dus meer te weten over al die 
gevoelens die niet in woorden worden gevat. 
U hoort van Mieke ook waarom mannen 
met hun benen open zitten, vrouwen hun 
hoofd schuin houden en een vlezeke-vlezeke 
handdruk de beste is. 

Zelfs het mysterie van de sacoche wordt 
opgehelderd. De volgende keer dat u op een 
feestje bent, aan de onderhandelingstafel zit, 
of lekker mensen aan het kijken bent, weet u 
meer dan er gezegd wordt.
Een oogopener die uw leven voor altijd zal 
veranderen. Op eenvoudig verzoek werkt 
Mieke Mievis voor u een lezing uit met een 
specifiek accent. Ze kan hiervoor beroep 
doen op een grote parate kennis over 
onderwerpen als: lichaamstaal in de liefde, 
lichaamstaal bij onderhandelingen, …

Verder kan ze de inhoud van de lezing 
uitbreiden naar lichaamstaal in inter-
actie met onze omgeving en met andere 
mensen. Zo komt u te weten hoe uw eigen 
lichaam spreekt en reageert op anderen. 
En vice versa. Oftewel: lichaamstaal in 
groepsverband.

Zonder tegenbericht brengt Mieke de 
stevige basisversie van haar lezing.

Mieke Mievis, from the seventies, wou in 
2007 wel eens bij een televisieproductie-
huis werken. Ze solliciteerde om achter de 
schermen te werken en belandde ervoor. 
Haar interesse voor lichaamstaal sluit per-
fect aan bij haar werk als relatietherapeut 
en seksuoloog (met een praktijk in Haacht 
en Ternat). Mensen en relaties fascineren 
haar en ze vormen de rode draad door-
heen de vele beroepen die ze uitoefent: 
spreker, trainer in communicatietech-
nieken, single coach bij een datingsite, …

Mieke is de trotse mama van twee 
kinderen die voor haar geen geheimen 
kunnen verbergen.

De lezing ‘MIEKES MYSTERIEUZE 
LICHAAM’ is ook beschikbaar voor de 
3de graad middelbaar onderwijs.



Geluk gezocht

Na een heuse zoektocht naar de Liefde in 
Hart Gezocht, speuren Hilde Martinez en 
Mieke Mievis verder in hun tweede boek. 
Deze keer gaan ze op zoek naar Geluk. 
Want wat is geluk eigenlijk? Het is iets 
wat je niet alleen zomaar kan overkomen, 
je kan het ook gedeeltelijk zelf maken. 
Bovendien is de definitie van geluk voor 
iedereen anders en verandert ons geluks-
gevoel met de leeftijd. Een onderzoek 
waard!

Hilde en Mieke brengen de resultaten van 
hun zoektocht naar geluk, opgedeeld in 
verschillende fasen in ons leven. Verwacht 
je aan herkenbare verhalen, handige tips, 
praktische oefeningen en wetenschappeli-
jk onderbouwde uitleg over waarom iets 
ons gelukkig kan maken, uiteraard alweer 
met de nodige humor overgoten.

Het boek verscheen bij uitgeverij 
Houtekiet.

Af en toe is het leven gewoon KAK.

KAK zoals in ‘het zit niet mee’, maar dan 
tien keer erger. Je kinderen zitten in een 
moeilijke fase en lijken alleen nog maar 
het woord ‘nee’ te kennen, je puberzoon 
weigert zijn haren te laten knippen en 
ergens schaam je je haast dat hij met zijn 
witte sokken in zijn veel te korte broek 
naast je loopt, je komt voor de zevende 
keer terug van een speed date en kruipt 

in de zetel met een pak chips denkende 
dat alle ‘goeie’ al uit de wereld zijn… Dat 
is kak, dat is niet leuk, daar word je niet 
gelukkig van. Dat klopt.

Maar er is hoop! Een deel van je geluk is 
niet maakbaar, en kan je niet veranderen. 
Dit boek gaat over de 40% van je geluk die 
je wél zelf in de hand hebt en legt je uit 
hoe je heel doelbewust geluk kan inbou-
wen in KAK-periodes in je leven. Niet 
alleen om die periodes dragelijker te mak-
en, maar ook omdat gelukkig zijn mag 
en kàn, ook in ellendige tijden. In welke 
relatie je je op dat moment ook bevindt; 
of je nu single bent, een zieke partner 
verzorgt of een moeilijke tijd beleeft op 
het werk,… We helpen je manieren te 
vinden om dan positiever door het leven 
te stappen.

De herkenbare situaties doen je wellicht 
glimlachen, maar toets de tips vooral 
eens af aan jouw leven, ga aan de slag met 
de oefeningen en verrijk jezelf met alle 
wetenschappelijke uitleg over o.a. positi-
eve psychologie. Wedden dat je gelukkiger 
wordt met na deze lezing?



Hart gezocht 

Seksuologe Mieke Mievis (bekend van 
De Laatste Show) testte alle moderne 
en minder moderne middelen in haar 
zoektocht naar een lief.  Journaliste Hilde 
Martinez zorgde voor wetenschappelijke 
onderbouw! Samen brengen ze een hilar-
isch overzicht van hun bevindingen en 
bieden ze heel wat tip & tricks!

“Hart Gezocht” is een  grappige show 
vol herkenbare verhalen, maar ook met 
bruikbare tips, verhelderend cijfer-
materiaal en een hoop wetenschappelijke 
uitleg die veel verklaart.

Maar had dit alles ook resultaat?
Dat wordt duidelijk in “Hart Gezocht”!

Want hoe kan het dat je verliefd wordt op 
iemand die je enkel online spreekt en nog 
nooit ontmoet hebt?
Hoe doorsta je een ‘fling’?
Ook mensen die niet weten van een fling 
is, helpen we verder :-) 
Waarom ga je best heel hard lopen
als je date een narcist blijkt te zijn?

Het Uitgangspunt is simpel: “daten is 
een ontdekkingstocht, een meeslepend 
avontuur, waar vooral hard gezocht wordt 
naar een hart.”

Als single krijg je vaak ongevraagd een 
hoop goedbedoelde raad. Mensen willen 
je graag helpen om je ‘van straat te 
krijgen’. 

Maar werken al die tips wel?
Wat werkt er en wat niet?
Hoe word je een begeerlijke single?
Welke trucs helpen om een date te 
versieren?
Waarom neem je best geen profielfoto met 
een zonnebril op je neus?

Hart Gezocht geeft ook meer inzicht in de 
biologische reacties die ervoor zorgen dat 
je holder de bolder verliefd wordt.
Er wordt ook ingegaan op het fenomeen 
bindingsangst en de dames leggen ook uit 
waarom je iemand best niet te lang aan 
het lijntje houdt.

Hart Gezocht onderzoek het daten op alle 
mogelijke manieren. Mieke probeerde 
alles wat enigszins gangbaar is en ook 
wat minder evident lijkt zoals fileflirten, 
relatiebureaus, onlinedaten, tinderdaten, 
speeddaten, afterworkparty’s enz.





Nele Van den Broeck
Woordtroost

Al acht jaar schrijft Nele Van den Broeck 
een veelgeprezen vaste column voor De 
Standaard. Dit jaar ligt haar romandebuut 
Iemand Anders in de rekken.
In een ontroerende en geestige lezing Nele 
leest columns en passages uit haar roman 
en vertelt openhartig over haar vak. Ze 
reikt haar publiek het soelaas en de vreug-
de van literatuur aan door middel van een 
grote eerlijkheid, een poëtisch maar toch 
bondig taalgebruik, en een troostende 
herkenbaarheid.

Nele behandelt thema’s als psychische 
kwetsbaarheid, grote dromen, hilarische 
mislukkingen en filosofische alledaag-
sheid. Haar werk is een constante zoek-
tocht naar de handleiding van het leven. 
Vraag Nele niet wat ze later worden wil, 
want ze weet het nog altijd niet.

PERS:
‘Een pittige roman met een strakke 
spanningsboog, een aanbiddelijk en 
aandoenlijk hoofdpersonage, doordender-
ende zinnen, een ritmische taal en snedige 
observaties.’ **** − Humo

‘Nele Van den Broeck rollebolt met taal, 
strooit met radde observaties en betrapt 
vrolijk de tijdsgeest in komisch debuut.’ − 
De Morgen

‘Iemand Anders is heerlijk baldadig en 
ongegeneerd grappig.’ **** − Het Nieuws-
blad

‘Iemand Anders heeft een vaart van 
jewelste, aangestookt door de virtuositeit 
van Van den Broeck’s woorden. De wijze 

waarop ze de lezer weet mee te slepen is 
uniek. Aanbevolen leesvoer!’ ***** −Cut-
ting Edge

‘Iemand anders is een pageturner, raast 
als een trein. Het verhaal zit goed in 
elkaar; zonder dat het om een plot draait 
wil je verder lezen, en voor je het weet 
ben je weer vijf hoofdstukken verder. Van 
den Broeck vertelt met smakelijk schrijf-
plezier, het voelt alsof je het moment zelf 
meemaakt dat ze ontdekt dat ze dit kan. 
En zo is het maar net. Iemand anders is 
de geboorte van een schrijfster. Eentje die 
hopelijk nog meer van dit soort boeken in 
haar mars heeft.’ − De Zondag

‘Nele Van den Broeck schrijft spran-
kelend, onverbloemd en met een groot 
gevoel voor absurde humor.’ − Feeling
‘De personages krijgen het hard te ver-
duren, maar dat maakt deze roman er niet 
minder hilarisch om.’ − Het Belang Van 
Limburg

REACTIES:
‘Heerlijk om zo’n eerlijke, onverbloemde 
versie van een leven te lezen. Herkenbaar, 
hilarisch en verslavend.’ − Selah Sue

‘Dit boek heeft me weer aan het lezen 
gekregen.’ − Eva Mouton

‘Fantastische trip van een boek, het sleurt 
je helemaal mee. Ik heb luidop gelachen. 
We zijn allemaal een beetje Sandra.’ − 
Astrid Stockman

‘Iemand anders is een onweerstaanbare 
roman.’ − Marnix Peeters





Peter Van Dyck
Watskebeurt, lage landen?

Journalist en muziekfanaat Peter Van 
Dyck stelde met “Watskeburt, lage 
landen?” een ware eregalerij samen van 
het Nederlandstalige lied. Voor het boek, 
uitgegeven bij Lannoo, groef hij in leven 
en werk van bekende helden, vergeten 
goden en rijzende sterren aan het Neder-
landse en Vlaamse muziekfirmament: van 
volkzangers en cabaretiers tot polderrock-
ers, beatniks, nederhoppers en frithop-
pers. Een cultuurgeschiedenis – van na de 
Tweede Wereldoorlog tot heden – die de 
brug slaat tussen jong en oud, Vlaams en 
Nederlands, levenslied en hiphopbeat.

Tijdens de lezing deelt de auteur alle leuke 
anekdotes, weetjes en must knows met het 
publiek.

De auteur deelt inzichten in hoe inspi-
ratie werkt bij liedjesschrijvers, over 
hoe een stroeve zangtaal de creativiteit 
aanzwengelt, over de grote diversiteit bin-
nen het Nederlandstalige lied, over de on-
telbare kruisbestuivingen tussen Vlaan-
deren en Nederland en over de frappante 
overeenkomsten tussen levensliedzangers 
en hedendaagse rappers.

Op een muzikale soundtrack komt u meer 
te weten over de muziek in uw eigen taal 
dan u ooit voor mogelijk hield.

Peter Van Dyck (1965) is allroundjournal-
ist en tekstschrijver. Tussen 1989 en 2006 
was hij muziekjournalist bij Joepie en 
Focus Knack. Nadien ging hij geen enkel 
onderwerp uit de weg. Hij schrijft even 
graag over management, mobiliteit, tech-
nologie en wetenschappelijk onderzoek 

als over sport, cultuur, lifestyle en human 
interest. Maar de liefde voor muziek b.lijft 
toch het grootst

Reacties op Watskeburt, Lage Landen?

Dit boek zal al wie interesse heeft in het 
Nederlandstalige lied willen gelezen 
hebben. Het lijkt wel een bron waaraan 
je je kan blijven laven. Watskeburt, Lage 
Landen ? is een prachtig resultaat van en 
titanenwerk, gedurende vijf jaar. Hiervoor 
verdient Peter Van Dyck alle lof.
– New Folk Sounds

Dit boek is – ook over genereatiegrenzen 
heen – een aanstelijke verkenning van 
ideeën, taal en muziek – De Standaard

Nog nooit maakte iemand zo’n uitvoerig 
én leesbaar document van de Nederland-
stalige liedkunst – Jan De Smet

Dit boek gaat over de wil om een liedje 
te maken. Over het bijzonder huwelijk 
tussen taal en muziek. Over het bijzonder 
huwelijk tussen taal en muziek. Over pop-
liedjes die deel uitmaken van een traditie, 
van een verhaal, van onze geschiedenis 
– Spinvis

Vanuit liefde voor het onderwerp ges-
chreven, dat is er zo mooi aan – Raf 
Walschaerts





Piet De Pessemier
Neil Young

Piet De Pessemier, Neil Young-liefhebber 
in hart en nieren, zanger en gitarist bij de 
band Mad About Mountains en LeNoise 
(zijn eigen Neil Young tributeband) maakt 
een reis doorheen Neil Youngs leven en 
vertelt anekdotes die Neil Young zo speci-
fiek maken als mens en als muzikant.

Waar haalt hij zijn inspiratie? Hoe komt 
hij aan die specifieke sound?…
Verschillende punten uit zijn leven 
worden uitgelicht en aangevuld met live 
muziek en luisterfragmenten.

Neil Young, gitarist, songwritter, uitvin-
der…

Met een valse start en gezondheidsprob-
lemen begon Neil Young aan zijn leven 
en werd een zelfzekere, koppige muzikant 
die als de muze roept alles achter laat en 
verder gaat.

In 2020 werd Neil Young 75 jaar !

Niet meer achterom kijkend.  Maar toch 
is hij ook een twijfelaar. Iemand die steeds 
op zoek is naar zichzelf. Iemand die zijn 
grenzen wil verleggen en in werelden wil 
stappen waar hij geen benul van heeft, 
steeds op zoek is naar de perfectie…

Met dank aan C-Mine cultuurcentrum en 
bibliotheek Genk.
De lezing kwam tot stand in het kader van 
hun gezamelijk Neil Young Project.
Er loopt momenteel ook een expo over 
Neil Young en er volgen nog een aantal 
Neil Young activiteiten.

Foto: Michel Hakim



Reg Jans
WO II: De band 

of brothers 
in Bastogne



WO II: De band 
of brothers 
in Bastogne

WO II: het 
Ardennen 
Offensief

2001 werd een keerpunt in de traditionele 
filmwereld.  Amper drie jaar na de release 
van de film ‘Saving Private Ryan’ lanceerde 
de Amerikaanse zender HBO (Home Box 
Office) de tiendelige mini serie ‘Band of 
Brothers’ , gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Stephen Ambrose. 

Dit keer kon de hele wereld zich inlev-
en in het verhaal van Easy Company, een 
groep Amerikaanse parachutisten die in de 
Tweede Wereldoorlog deel uit maakten van 
de geallieerde bevrijdingstroepen. Op een 
zeer realistisch weergegeven manier werd de 
kijker door Steven Spielberg en Tom Hanks 
meegetrokken in het verhaal van deze groep 
soldaten; van de landingen in Normandië, via 
Nederland en Bastogne tot aan het Adelaars-
nest in Berchtesgaden. ‘Band of Brothers’ 
won 6 Emmy Awards, een Golden Globe, 
een American Film Institute Award en een 
Writers Guild Award.

Tijdens deze lezing neemt Reg Jans je mee 
naar 1944-1945 en vertelt hij het echte ver-
haal van Easy Company in Bastogne. In zijn 
typisch eigen stijl, geschiedenis met een hoek 
af en, beladen met foto’s en anekdotes, dom-
pelt Reg het publiek onder in de wereld van 
de Band of Brothers, op het slagveld en op de 
filmset. Deze lezing over Easy Company is 
omwille van de ervaring van de spreker uniek 
in de wereld.

Educatief, Inspirerend en Entertainend
De lezing duurt: 2x 50 Minuten (vra-
genronde optioneel)

Op 16 December 1944 vallen de Duitsers Bel-
gië binnen.  Met Stalins Rode Leger dat aan de 
poorten van Nazi-Duitsland staat in het oosten en 
de Geallieerde troepen die vanuit het westen hun 
opmars maken is Hitler nerveus op zoek naar een 
oplossing om het tij te doen keren. Door de haven 
van Antwerpen in te nemen zou hij niet enkel een 
heel Amerikaans leger gijzelen in het noorden 
maar ook de levensnoodzakelijke bevoorrading-
sader van dit leger afsnijden. Dit zou de situatie 
in zijn voordeel doen kantelen en hem mogelijk 
de kans bieden zijn plannen terug op de rails te 
krijgen.

Het gebied dat werd uitgekozen om de aanval in 
te zetten was de Belgische Ardennen, heuvelachtig 
met onverharde wegen, moeilijk berijdbaar en net 
daardoor het minst verdacht. Het succes van de 
operatie, die Wacht am Rein werd gedoopt, hing 
volledig af van het weer, de snelheid van uitvoer-
ing en het verrassingseffect.

Tijdens deze lezing schetst WWII historicus 
Reg Jans een duidelijk beeld van het Ardennen 
Offensief. Een verhelderende tijdlijn vanaf de 
bevrijding in September 1944 tot aan het einde 
van de gevechten in 1945. In zijn typerende eigen 
stijl vertelt Reg onder andere over het bloedbad in 
Malmedy, de verdediging van St Vith, Bastogne, 
Operatie Greif en Afro-Amerikaanse soldaten, dit 
alles doorspekt met persoonlijke verhalen die Reg 
heeft verkregen door zijn relaties met bevriende 
oorlogsveteranen.

Een zeer leerrijke, onderhoudende ervaring met 
een vleugje humor van de bovenste plank! 

De lezing duurt: 2x 50 Minuten (vragenronde 
optioneel)





Robert Van Yper
Boogie Woogie 

Boogie Woogie. Het grappige woord alleen 
tovert een glimlach op de lippen. De 
vrolijkste muziek uit de rockgeschiedenis. 
Zo vrolijk, dat het “the Devil’s music” 
wordt genoemd. Onweerstaanbaar zet ze 
aan tot dansen en tot andere goddeloze 
wilddoenerij.

Toch is Boogie Woogie niets méér dan één 
van de bloeiende zijtakken van de Blues. 
Ontstaan als amusement na het menson-
terend slavenwerk op de katoenplantages 
in het zuiden van de States. In de honger-
jaren na de Wall Street Crash vlucht de 
muziek mee naar de noordelijke steden, 
waar ze alleen maar wilder wordt…

Al snel speelt ze een woelige rol bij het 
ontstaan van die andere, al net zo verdor-
ven muziekstijl: de rock ‘n roll.

De blanke burgerij gaat in shock als ook 
jonge blanke tieners wild beginnen te 
dansen op die heidense ritmes met hun 
dubbelzinnige teksten. En stel je voor: 
soms dansen blanke meisjes zelf met 
zwarte jongens. Het einde van de Bes-
chaving! En dat allemaal door… jawel: 
door die verdoemde muziek van de 
Duivel, die later mee de Sixties bepaalde, 
en zelfs tot in de hardrock te horen is.

Robert Van Yper vertelt dit spannende 
verhaal – rijk geïllustreerd met his-
torische klank- en beeldfragmenten.

Robert Van Yper produceert muziek- en 
theaterprojecten.

Voor Radio 2 maakte hij een 24-delige 
reeks over de geschiedenis van de Rock-
‘n-Roll.

Hij schreef 2 boeken die in de pers als 
‘standaardwerk’ omschreven worden.

In ROCK IT lezen we alles ontstaan en 
evolutie van de Rock-‘n-Roll, waarbij 
teruggegaan wordt tot 1865. Daarbij gaat 
het niet alleen alles over de rootsgenres als 
Blues, Country, Boogie, Bluegrass en Gos-
pel, maar er wordt ook diep gegraven naar 
de sociale en culturele wortels waaruit die 
muzikale en maatschappelijke revolutie 
ontstond.

Met LENNON schreef hij een opgemerkte 
biografie van de opper-Beatle. Ook hier 
niet alleen muziek, maar vooral veel ach-
tergrond en analyse van de kern waaruit 
Lennon zijn woelige carrière en privé- 
leven bouwde in het rumoerigste muziek         
decennium van de vorige eeuw.



Imagine no
John Lennon

Cursus: De roots
van de pop- en 

rockmuziek
De cursus start met de blues, een genre 
dat ontstond in slavenkampen. Samen 
met haar religieuze evenknie, de gospel, 
groeide die emotionele volksmuziek uit 
tot dé grondlaag van wat in de fifties en 
sixties de populairste muziekstijl ooit 
zou worden: rockmuziek. Daarna komt 
country aan bod, waarrond veel vooroor-
delen hingen. Decennialang bestond deze 
puur blanke volksmuziek naast de zwarte 
blues, in dezelfde dorpen en gehuchten. 
Maar fanatiek racisme stond interactie 
in de weg. Verder worden opwindende 
lokale subgenres overlopen zoals; hillbilly, 
bluegrass, cajun, western swing.

Deze driedelige reeks sluit af met een kijk 
op de positie van vrouwen in dit alles. 
Vandaag staan vrouwen behoorlijk gelijk 
tussen de mannen van rock en pop. Maar 
daar ging een lange strijd aan vooraf. In 
The Seventies begon het wat te lukken. 
In The Sixties was er eigenlijk alleen 
Janis Joplin. En daarvóór? Je ontdekt 
hoe sommigen toch een opmerkelijke 
plaats veroverden, soms met verrassende 
songs over lesbische relaties, misbruik en 
prostitutie en dikwijls met een opgestoken 
middenvinger richting mannen… MeToo 
in de fifties?

Wie is de echte John Lennon? Het vlotte 
tieneridool of de extreem linkse barrica-
denbestormer? De ‘Working Class Hero’ 
of de ‘Vredesapostel’? Het harde Revolu-
tion of het dromerige Imagine? 

Robert Van Yper schreef er een boek 
over en is beschikbaar voor een boeiende 
lezing, die kan aangevuld worden met 
live muziek met Kloot Per W, of met een 
reading door Luckas Vander Taelen die 
Lennonteksten in het Nederlands verta-
alde.

Voor velen is John Lennon dé persoon-
lijkheid van The Swinging Sixties, zelfs 
dé persoonlijkheid van de 20ste eeuw. 
Met zijn Beatles zorgde hij voor het beste 
amusement aller tijden. Met zijn solocar-
rière zorgde hij voor de meest 
controversiële acties.



Rock it - een race 
met de duivel

Metoo in
de fifties?

DE GESCHIEDENIS VAN VROUWEN 
IN DE ROCK’N’ROLL

Vrouwen in de rockbusiness, het is geen 
evident verhaal. Elk decennium heeft 
zijn door de industrie geprefabriceerde 
“poppemiekes”.

Maar vrouwen met echte rock-uitstraling 
en credibility, die ook op termijn nog iets 
betekenen?  Niet zo veel, zelfs vandaag 
niet.

Ook in die roemruchte Seventies en 
Eighties kon je ze op 1 hand tellen  En in 
de Sixties kom je al niet veel verder dan 
alleen maar Janis Joplin.
Maar hoe zat het dan in de nog eerdere 
voorgeschiedenis van de rock – die zogen-
oemde ‘rock’n’roll-revolutie’ van de fifties?
En in de jaren die dààraan voorafgingen?

Ja, er valt wel één en ander te ontdekken. 
De grote bluesmadammen met zelfs toen 
al straffe standpunten over agressieve 
mannen, lesbische relaties, prostitutie, …
Sommige strijdbare countryzangeressen. 
En al de tegenkanting die ze kregen.
Er was zelfs een vrouwelijke Elvis. Maar 
hoe komt het dat we daar vrijwel niets 
over horen?

Robert Van Yper (auteur van het stan-
daardwerk Rock it) komt het allemaal uit 
de doeken slaan in een met sociale duiding 
en veel muziekfragmenten geïllustreerde 
lezing.

Ons aller zo geliefde Rockmuziek heeft 
een lange voorgeschiedenis.  Ze groeide 
uit het tumultueus samenvloeien van 
blanke en zwarte muziekstijlen.

In zijn boek “ROCK IT – EEN RACE 
MET DUIVEL” vertelt Robert van Yper 
dat verhaal van naaldje tot draadje. Begin-
nend in … 1865.  Jawel.

De verhalen, en natuurlijk veel authen-
tieke muziekfragmenten, alles mooi 
geplaatst in de historische en sociale 
context.

Kan op 1 avond of namiddag in 1 over-
zichtslezing maar u kan ook kiezen voor 
een meer gedetailleerde aanpak met drie 
lezingen of een specifiek genre nemen en 
dat laten uitlichten.





Rudy Van Giel
Hoop 

Broeders zonder liefde
Rudy beschrijft in zijn boek hoe een 
palliatieve organisatie die aidspatiënten 
opving (op het ogenblik dat er nog geen 
enkele therapie bestond) werd ondergrav-
en door een kerkelijke organisatie. In dit 
opmerkelijke relaas onthult hij hoe de 
kerk er alles aandeed om de rijke subsi-
diepot in handen te krijgen. Het boek legt 
een web bloot van leugens en bedrog. Er is 
zelfs sprake van infiltranten en spionnen. 
Rudy toont aan hoe geen middel onbenut 
bleef opdat de gezondheidszorg in ons 
land de christelijk-conservatieve richting 
zou blijven aanhouden.

Rudy Van Giel is huisarts geweest in een 
multiculturele en sociaal precaire omgev-
ing te Gent. Hij telde patiënten met roots 
in 86 verschillende landen; hij was niet 
alleen dokter voor die mensen, maar werd 
ook op hun vele feesten uitgenodigd. Zelf 
zegt hij hiervan dat hij niet op reis hoefde 
te trekken, de wereld kwam wel naar hem 
toe.

Toen hij met pensioen ging, rees de angst 
al die menselijke contacten te moeten 
verliezen en daarom begon hij te mailen… 
met almaar meer correspondenten, want 
zijn teksten werden doorgegeven. Hij 
schreef dan ook geen korte berichtjes, 
maar hele epistels, waarvoor hij terugviel 
op vroegere teksten. Hij had namelijk 
altijd al geschreven, maar was er nooit 
mee naar buiten getreden. Op aansturen 

van een reeks BV’s deed hij dat drie jaar 
opeens geleden wel. En toen ging het snel. 
Naast talrijke artikels in tijdschriften en 
online, komt in maart ’24 zijn tweede boek 
uit. Zijn onderwerpen put hij uit de din-
gen die hij zelf beleefde. En als homosek-
suele huisarts in een multi-etnische buurt 
zijn er dat nogal wat. 

Zijn eigen strijd tegen kanker die hij zeer 
humoristisch verwoordde, die tegen de 
kerkelijke hiërarchie, zijn contacten met 
het misdaadmilieu, hoe hij opgeslokt werd 
in de leefwereld van zwarten, Maghrebi-
jnen, Turken… hoe hij het onbegrip tussen 
die verschillende culturen persoonlijk 
ondervond. Enzovoort: 50 jaar ervaring 
laat nu eenmaal zijn sporen na. Vooraleer 
te stranden in Gent, heeft hij gewoond in 
Antwerpen, Genk en Amsterdam.





Samira Harmach
Gedwongen, gevlucht, 
verstoten... maar vrij!

‘Ik heb eindelijk een man voor haar 
gevonden.’

Samira Harmach is 24 jaar wanneer het 
vooruitzicht op een gedwongen huwelijk 
haar dwingt tot een radicale conclusie: 
ze moet weg. Dit is het waargebeurde 
verhaal van een vrouw die moest brek-
en met familie om haar eigen keuzes te 
maken. Samira beschrijft welke littekens 
haar familie sloeg, maar ook hoe ze haar 
vrijheid en trots veroverde.

‘Ik heb eindelijk een man voor haar 
gevonden.’

Samira groeit op in een conservatief 
Marokkaans gezin waar je als dochter 
traditioneel wordt opgevoed en onder de 
duim wordt gehouden. Als Samira buiten-
shuis gaat, wordt ze gevolgd en gecon-
troleerd. Bij elk opstandig woord volgen er 
berispingen en vaak wordt Samira publiek 
vernederd. Thuis vallen er dreigementen 
en uiteindelijk ook klappen. Op 17 juli 
2000 beslist Samira dat het daar stopt.

Nog liever dan uitgehuwelijkt te worden, 
kiest ze voor een bestaan als vluchteling in 
eigen land. Knokkend en overlevend ont-
dekt ze dat de voortdurende angst voor de 
wraak van haar familie het niet haalt van 
een gevoel dat ze nu voor het eerst leert 
kennen: vrijheid.

23 jaar later is Samira eindelijk niet meer 
bang om te spreken. Ze neemt ons in 
vertrouwen en vertelt een verhaal dat 
ontroert, maar in de eerste plaats de mond 
doet openvallen. ‘Gedwongen, gevlucht, 
verstoten… maar vrij!’ is geen persoonlijke 
afrekening, noch een politiek pamflet. Het 
is een verhaal over de moed die een vrouw 
nodig heeft om zichzelf te zijn. En het is 
een aanmoediging: je bent niet alleen, ik 
heb het ook gedaan. Je kunt dit.

Samira doet haar verhaal en beklemtoont 
dat het wel een 25 jaar geleden is dat dit 
gebeurde. Echter voor sommige Marok-
kaanse meisjes is dit nog steeds de realiteit.





Sarah Vandoorne
Kleerkastvasten

WEET WAT JE DRAAGT

Een derde van de kleren in je kleerkast 
draag je nooit. Een ander derde draag je 
zelden. Negen op de tien kleren heb je een 
jaar lang niet aangeraakt. Je gooit meer 
kleren weg dan eender welke andere 
Europese consument en toch blijf je 
nieuwe kleren kopen. Omdat je het gevoel 
hebt dat je nieuwe kleren nodig hebt. Om-
dat je elke ochtend denkt dat je niets hebt 
om aan te trekken.

Dat wil de mode-industrie je immers 
doen geloven. Merken introduceren 
gemiddeld om de zes weken – sommige 
zelfs elke dag! – een nieuwe collectie. Als 
tegenreactie hierop besloot journalist Sar-
ah Vandoorne om zes weken lang slechts 
zes kledingstukken te dragen. Wat begon 
als een ludieke actie groeide uit tot een 
jarenlang onderzoek waarbij elke schakel 
in de textielketen kritisch onder de loep 
werd genomen.

Waar komen onze kleren vandaan, hoe 
worden ze gemaakt, wie maakt ze en waar 
belanden ze als wij ze niet (meer) willen?

Van België en Nederland over Marokko, 
Indonesië en Ghana tot India en Bangla-
desh: Sarah neemt je tijdens de lezing 
mee op haar zoektocht naar de herkomst 
en waarde van onze kleding.

Sarah Vandoorne (1991) specialiseert zich 
als freelance journalist in een eerlijkere 
textielindustrie. Duurzaamheid is haar 
stokpaardje, maar meestal schrijft ze over 
onrecht en (on)macht, van katoenplantage 
tot kleerkast. In april 2023 verscheen haar 
debuut “Kleerkastvasten. De textielketen 
ontrafeld” bij uitgeverij Vrijdag. Haar werk 
was ook eerder te zien op het Design Fest 
Gent.

Foto: © Sandra Mermans
Foto boekvoorstelling: (c) Marcia van der 
Zwan
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Stijn Meuris
Tekst & Uitleg

Al 5 Tirades smijt Stijn Meuris zich met 
tomeloze energie op de actualiteit en 
fileert hij genadeloos de stand van het 
land. Live op het podium, zoals we van 
hem gewoon zijn met de nodige humor 
en de gedrevenheid van een 
rasperformer.

Intussen heeft hij ook zijn band Noord-
kaap nieuw leven ingeblazen. Ooit was de 
band, winnaar van Humo’s Rock Rally 
en nu na jaren stilte verzengt Meuris met 
zijn muzikanten terug de festivalpodia 
met ongeziene kracht. 

Wat de bebrilde Limburger in al die jaren 
bijeenschreef voor zowel Noordkaap, 
Monza als MEURIS wordt gezien als iets 
met een eigenzinnige eigenheid die z’n 
gelijke niet kent in het Nederlandse lied. 
Hyperpersoonlijk, afwijkend en vaak 
kritisch, maar altijd honderd procent 
Meuris.

De man met een mening duikt voor 
deze wel zeer onderhoudende causerie in 
zijn eigen repertoire. Een repertoire dat 
meteen ook een spiegel is van La Flandre 
Profonde en zo komen we terug op de 
actualiteit. 

Het één brengt het ander mee. Laat ons 
eens kijken hoe ver en hoe diep die twee 
met elkaar verweven zijn. Stijn geeft tekst 
en uitleg.



Goodbye Hubble, welkom
James Webb Space Telescope

Een eerbetoon aan de legendarische 
Hubble Space Telescope en een inkijk in 
zijn opvolger.

Op 24 april 1990, dertig jaar geleden, 
lanceerde de Nasa de Hubble Space Tele-
scope in een baan om de aarde. En tot 
ieders afschuw was dat aanvankelijk geen 
succes; het krachtigste speelgoed van 
astronomen bleek… bijziend te zijn. Een 
vergissing van een paar honderd miljoen 
dollar die leest als een thriller.

Maar na een gewaagde en geslaagde red-
dingsoperatie in de ruimte (toen nog met 
behulp van de Space Shuttle) overtrof de 
HST ruimschoots alle verwachtingen. 
De miljoenen foto’s die deze sterrenki-
jker-in-de-ruimte met de afmetingen van 
een schoolbus sedertdien heeft geprodu-
ceerd behoren tot het beste materiaal dat 
de wetenschappelijke wereld ooit heeft 
mogen aanschouwen.

Hubble bezorgde ons een inkijk in de 
diepste regionen van de kosmos, met 
vaak adembenemend beeldmateriaal. 
Nieuwe sterrenstelsels, zwarte gaten, 
nevels en opnames van de verst verwij-
derde structuren in het heelal; op enkele 
decennia tijd gaf Hubble sterrenkundi-
gen een enorme boost om de kosmos te 
begrijpen. Waarvoor hulde.

Volgend jaar gaat de Hubble echter op 
welverdiend pensioen en zijn opvolg-
er staat in de steigers. Al geruime tijd 
trouwens, want de James Webb Space 
Telescope ligt inmiddels flink achter op 
het schema en het budget werd al over-
schreven met bijna een miljard dollar. 
Maar als alles goed gaat wordt de JWST 
op 30 maart 2021 de ruimte in geschoten. 
Met verwachtingen die nog een stuk 
hoger liggen dan bij de Hubble. Voor het 
eerst zal de mens in staat zijn de geboorte 
van het heelal te fotograferen.

Aan de hand van een gedreven uiteen-
zetting, met humor en feitenkennis, en 
begeleid door knap beeldmateriaal zal 
Stijn Meuris een vervolg leveren van zijn 
succesvolle reeks lezingen over ‘Stijn En 
De Sterren’. Een actuele aanrader voor 
jong en oud, kenner en leek.



Stijn en de sterren

Wedden dat u binnenkort aan Stijn 
Meuris denkt als u naar de hemel kijkt? 
De Man van Noordkaap, Monza en 
Meuris is al van kindsbeen begeesterd 
door het heelal. Hij voert u mee naar zijn 
favoriete ruimte. Met een ster tussen de 
sterren.

In 2008 zendt Canvas de televisieversie 
van ‘Stijn en De Sterren’ uit. Daar komt 
vervolgens de zesdelige Canvas-reeks 
‘Stijn & Het Heelal’ (2009) van. Die leidt 
op haar beurt tot het boek ‘Stijn & De 
Sterren (Borgerhoff & Lamberigts).

Geïnspireerd door de Canvas-reeks en 
door het boek, voegt Stijn Meuris drie 
uitbreidingen toe aan de lezing die hij al 
een paar seizoenen geeft.

1. STIJN EN DE STERREN
Stijn Meuris over astronomie. Het heelal 
voor beginners. Stijn vertrekt op de aarde 
en trekt via ons zonnestelsel het heelal in. 
Het is wetenschap, het is filosofie en het 
is humor. Helemaal Meuris dus.

2. STIJN EN DE STERREN – HOE 
LANG GAAT HET HIER NOG DU-
REN?

Een lezing over het einde van onze aarde 
en bij uitbreiding van het heelal. 

Het slechte nieuws is dat het hier binnen 
een half miljard jaar onherroepelijk 
gedaan is. Het goede nieuws is dat daar 
heel wat vuurwerk aan te pas komt.

3. STIJN EN DE STERREN – HET IS 
GROEN EN HET BESTAAT NIET

Een lezing over de zin en onzin van 
buitenaards leven. Ook wel ‘de groene 
mannetjes’ genaamd. Groen zijn ze niet. 
Maar wiskundig is de kans niet ondenk-
beeldig dat er ergens iets is ‘out there’. 
Meer weten?

4. STIJN EN DE STERREN – WORDT 
HET NOG WAT MET DE RUIM-
TEVAART?

Er hebben tot vandaag 12 Amerikaanse 
mannen op de maan rondgelopen. Een 
doorslaand succes kan je de bemande 
ruimtevaart dan ook moeilijk noemen. 
De onbemande versie daarentegen is één 
groot avontuur. Een lezing over het nut 
van de (on)bemande ruimtevaart.





Stijn Van Der Stockt
De Vlaamse Canon

Een reis doorheen het ABC van onze 
grandeur in kleine dingen.

In deze lezing neemt Stijn jullie mee 
doorheen het ABC van onze Vlaamse 
identiteit, van ‘Aperitieven’, ‘Breugel en 
‘Cyclocross’ tot ‘XTC’, ‘Yogasnuivers’ en 
‘Zillion’.
Mogelijk is de vraag wie we zijn en waar 
we vandaan komen na deze uiteenzetting 
nog steeds niet echt beantwoord, maar u 
zal alvast een paar keer gelachen hebben, 
en dat is toch ook al iets.

Wat maakt de Vlaming Vlaming? Wie 
is hij/zij/die en waar komt hij vandaan? 
Vragen die de Vlaamse regering 
Jambon-I zo belangrijk vond dat de re-
geringsverklaring om een heuse Vlaamse 
Canon smeekte. Anno 2023 is die er 
eindelijk.

Zo lang konden Stijn Van der Stockt en 
Geert Stadeus niet wachten. Zelf meer er-
varingsdeskundig dan deskundig stelden 
ze vanuit een fors ontwikkeld buikgevoel 
hun eigen encyclopedie samen van onze 
Vlaamse zeden en gewoonten, onze cul-
tuur en onze geschiedenis.

Een trip met verhalen, statements en veel 
grappige liedjes.

Stijn Van der Stockt (°1983) maakt al 15 
jaar tv, maar is in de eerste plaats satiri-
cus. Hij is de bezieler van de website De 
Raaskalderij. In Iedereen Beroemd stak 
hij als De Coach de draak met de actu-
aliteit, in de rubriek ‘Homo Flandriens’ 
onderzocht hij de Vlaamse cultuur 
als volleerd Brits antropoloog, en als 
frontman van de gelegenheidsband ‘De 
Vlaamse Kanonnen’ bezong hij er onze 
Vlaamse zeden en gewoonten.

Met ‘De Vlaamse Canon, een aanzet 
tot’ schreef hij, samen met wijlen Geert 
Stadeus, zijn eerste boek.





Tania Poppe
Perfect

Laat ons vooral de puntjes op de i zetten, 
de dingen écht goed doen, of beter, 
perfect.
We gaan de lat toch niet verlagen, nee, 
dat kan niet, want er wordt wel wat van 
ons verwacht.
MOET MOET MOET is de drive in je 
leven.
Gelukkig zijn, dat ben je, als alles perfect 
is…

Jij kan er toch niets aan doen dat je over-
al ziet wat er niet klopt.
Je legt jezelf erg veel op en dus horen 
anderen toch ook wel een tandje bij te 
steken.
Jezelf graag zien, tja…dat is moeilijk.
Je hebt het druk, maar dat is oké want 
dat hoort er bij.
Iedereen doet dat toch, de benen vanon-
der zijn lijf lopen…niet?

Herkenbaar? Dit is één van de meest 
voorkomende overlevingspatronen in 
onze maatschappij: Perfectionisme.

Tania vertelt vanuit haar persoonlijk 
verhaal hoe het patroon in haar leven bin-
nensloop hoe ze het van dichtbij leerde 
kennen én doorgronden.

Tania vertelt waar de oorsprong van dit 
patroon ligt, hoe het dwangmatig en 
sturend je leven kan gaan bepalen.
Maar ook, hoe jij kan er anders mee kan 
omgaan en welke stappen je kan zetten 
om je ervan te bevrijden.

Verwacht je aan een avond met veel 
inleving, voorbeelden, heldere instappen 
en inzichten.
Er is ook tijd voor vragen én antwoorden.





Tom Naegels
Nieuw België op het podium

Tom Naegels, winnaar van de Prijs voor 
het Belangrijkste Boek van het Jaar, 
brengt zijn bejubelde en bekroonde boek 
naar het theater.  

Ik was zestien op Zwarte Zondag. 
Sindsdien heb ik nooit anders geweten 
dan dat er wel ergens een discussie 
gaande is over een onderwerp dat met 
migratie te maken heeft: over racisme, 
over de islam, over “onze identiteit”, 
over terreur, over woke, over extreem-
rechts... 
Ik heb mij dertig jaar lang gesmeten in 
die discussies. Maar toen was het op.
Ik was moe. Ik was leeg. Ik wilde een 
stap opzij zetten. Ik wilde begrijpen hoe 
het kàn, dat dit land zo veranderd is. 
Wat is ons overkomen?  

In Nieuw België neemt Tom Naegels ons 
mee door veertig jaar Belgische geschie-
denis, van de Bevrijding tot die zondag 
in november 1991, toen hij op televisie 
het Vlaams Blok zag doorbreken. 

Hij bewerkte zijn bejubelde boek Nieuw 
België. Een migratiegeschiedenis – win-
naar van de Prijs voor het Belangrijkste 
Boek van het Jaar, genomineerd voor de 
Boon literatuurprijs en de Confituur- 
prijs van de onafhankelijke boekhandel – 
tot een levendige theatertekst. 

Begeleid door sprekende en geestige 
beeldfragmenten, beantwoordt hij zijn 
eigen vraag: wat is ons overkomen?

‘Nieuw België’ van Tom Naegels is een 
magnum opus dat de blik op ons land 
voorgoed zal veranderen – Humo

Een must-read – Knack

Tom Naegels is auteur, journalist en 
columnist. Zijn journalistieke en
 opiniërende werk verschijnt in 
De Standaard. Het debat rond migratie is 
één van zijn kernthema’s.

De volledige titel van het boek is NIEUW 
BELGIE, een migratiegeschiedenis. 1944-
1978. 

Nu brengt hij het échte verhaal van een 
thema dat al jaren de politieke agenda 
domineert  en de volksgeest beroert, naar 
de theaterzaal. De inhoud van dit boek 
vind je terug in archieven. Tom heeft er 
diep in gegraven en zes jaar aan dit boek 
gewerkt.

Lezing: Tom Naegels
Regie en enscènering: Tania Poppe





Veerle Janssens
Vrouw aan de piano

VROUWELIJKE COMPONISTES 
VOOR HET VOETLICHT.

De lezing ‘Vrouw aan de piano’ zoomt 
in op het leven en werk van vrouwelijke 
componistes. Veerle Janssens spreekt 
vanuit eigen engagement en ervaring. Op 
haar vijftigste heeft ze zich na vele jaren 
van ‘aanmodderen’ weer aan haar (nieu-
we) piano gezet. Ze heeft zich verdiept in 
het werk en het leven van te lang vergeten 
componistes, zoals Fanny Mendelssohn, 
Clara Schumann, Mel Bonis, Cécile 
Chaminade, Ethel Smyth en Lili Bou-
langer. Met hedendaagse componistes, 
zoals Eliane Rodrigues en Annelies Van 
Parys, keek ze naar de muziekwereld van 
vandaag.
Krijgen vrouwen intussen evenveel 
kansen?

Veerle Janssens illustreert deze lezing 
met mooie muziek.
Eventueel speelt ze zelf piano.

Haar boek Vrouw aan de piano ver-
scheen bij Uitgeverij Vrijdag.

‘Vrouw aan de piano’ is het verslag van 
een bewogen jaar, waarin ze een nieu-
we wending gaf aan haar professionele 
leven, maar vooral zich aan haar nieuwe 
piano verdiepte in het leven en werk van 

vrouwelijke componistes. Fanny Men-
delssohn, Clara Schumann, Mel Bonis, 
Rebecca Clarke, Cécile Chaminade, Ethel 
Smyth, Lili Boulanger en vele anderen: 
wie zijn deze vrouwelijke componistes en 
waarom horen we ze zo weinig? En hoe 
kijken hedendaagse componerende vrou-
wen, zoals Eliane Rodrigues en Annelies 
Van Parys, naar de muziekwereld?

Veerle Janssens (°1965), germaniste Ned-
erlands-Duits van opleiding, was bijna 30 
jaar lang journaliste en eindredactrice, 
eerst bij De Standaard, daarna bij De Tijd. 
Op haar 50ste zei ze, na een burn-out, 
de krant vaarwel en maakte ze eindelijk 
weer meer werk van haar passie: pianos-
pelen. Maar het schrijven liet ze niet los. 
Ze besloot over die stap in haar leven een 
boek te schrijven.

Om brood op de plank te krijgen, maar 
vooral uit engagement werkt Veerle 
Janssens halftijds als coördinatrice bij 
de burgerbeweging Ringland, die de 
overkapping van de Antwerpse ring met 
succes op de kaart gezet heeft.

Foto: Dirk Martens

Veerle Janssens is ook inzetbaar in pan-
elgesprekken, debatten & workshops!



Vitalski Pinguins kunnen
toch wel vliegen



Pinguins kunnen
toch wel vliegen

Prince!

VITALSKI ZET DE VREEMDSTE EN 
MEEST NUTTELOZE KENNIS OP EEN 
RIJTJE VOOR JOU!

Wist je dat…
– In Albuquerque het wettelijk verboden 
is om met een valse snor naar binnen te 
stappen in een kerk?
– Een mens nooit met zijn eigen tong zijn 
eigen elleboog kan aanraken?
– Vrouwtjeskangoeroes maar liefst drie 
vagina’s hebben?
– Prince Charles wc-brillen verzamelt?
– Shakespeare is gestorven op zijn ver-
jaardag?
– Er is geen enkel woord dat rijmt op 
twaalf?

In één vlotte, avondvullende voorstelling, 
losjes gecombineerd met een zeer kleine 
publieksquiz, worden deze en andere 
wereldschokkende waarheden door Don 
Vitalski met veel brio aan het publiek 
geserveerd.

Jong en oud stapt weer buiten als een 
wijzer mens, niet zonder flink wat te heb-
ben afgelachen, maar vooral zonder één 
leugen te hebben moeten aanhoren.

Want, inderdaad: pinguïns kunnen toch 
wel vliegen!
(zij het liefst in een onderkoeld vlieg-
tuig…)

Sinds vrijdag 21 april 2017, de eerste 
sterfdag van Prince, geeft Vitalski her en 
der een uitgebreide lezing over de veel 
minder gekende kant van Prince. 
Schrijver van geheimzinnige teksten, 
geniale schepper van merkwaardige, 
ingetogen, meditatieve muziek. En daar-
voor kan je misschien maar beter even 
gaan zitten…

Een zoektocht naar de mens van vlees 
en bloed achter het muziekicoon, in zijn 
leven en in zijn werk. Met uiteraard veel 
prachtige muziek tussendoor. Niet zozeer 
de grote hits, maar wel de meer obscure, 
verrassende meesterwerkjes, die bijna 
niemand kent.

Getrouwe liefhebbers halen hun hart op, 
nieuwkomers weten niet wat ze mee-
maken.

Hij richt zich naar mensen die weinig 
van Prince weten maar ook naar echte 
fans. Voor hen laat Vital weinig gekende 
fragmentjes horen. Hij legt ook uit wat de 
Minneapolis-sound is, welke songteksten 
van Prince autobiografisch zijn en vertelt 
veel kleine anekdotes.”

Met zijn lezing wil Vitalski vooral het 
beeld over Prince bijstellen. “Prince heeft 
veel meer dan alleen maar dansmuziek 
gemaakt. Zijn ingetogen, meditatieve 
luisterliedjes, zoals God en Solo, hoor je 
nooit op de radio. Op die Prince leg ik de 
nadruk”, aldus de superfan die zichzelf 
uitdaagt tot “een zoektocht naar de mens 
van vlees en bloed achter het muziek-
icoon”.

Voor liefhebbers van de man maar ook 
voor leken!





Ward Vandepitte
Boeddhisme, filosofie van 

de middenweg

Inspiratiebron voor de druk bezette 
westerling

Ward Vandepitte is leraar, filosoof en 
promovendus aan de Radboud Universi-
teit waar hij werkt aan een doctoraat over 
het boeddhisme in relatie tot de westerse 
samenleving.

In 2001 ontdekte hij bij toeval het boed-
dhisme. Een bijlage in de krant prikkelde 
zijn nieuwsgierigheid.
Het boeddhisme zette voor hem de deur 
open naar het ontdekken van het wonder, 
dat ons bewustzijn is. Op een unieke en 
toegankelijke wijze nodigt het
boeddhisme ons uit om ‘naar binnen’ te 
kijken en onszelf te (her)ontdekken.

Ward Vandepitte is leraar, filosoof en 
promovendus aan de Radboud Universi-
teit waar hij werkt aan een doctoraat over 
het boeddhisme in relatie tot de westerse 
samenleving.

In 2001 ontdekte hij bij toeval het boed-
dhisme. Een bijlage in de krant prikkelde 
zijn nieuwsgierigheid.

Het boeddhisme zette voor hem de deur 
open naar het ontdekken van het wonder, 
dat ons bewustzijn is. Op een unieke en 
toegankelijke wijze nodigt het 

boeddhisme ons uit om ‘naar binnen’ te 
kijken en onszelf te (her)ontdekken.

We hoeven trouwens onze cultuur niet 
af te zweren om ‘boeddhist’ te zijn: als 
een kameleon past het zich aan naar de 
gebruiken van het land waar men het 
verwelkomt. Een ander cliché ontkracht: 
het boeddhisme is niet per se iets voor 
monniken in oranje gewaden of iets 
exclusief Aziatisch. Het tegendeel is waar, 
het is perfect in te passen in ons drukke 
en hectische bestaan.

Ten slotte is er ondertussen afdoende 
wetenschappelijk bewijs dat meditatie 
een positieve impact heeft op zowel onze 
geestelijke als lichamelijke gezondheid 
(denken we aan mindfulness dat met 
succes wordt ingezet in scholen, zieken-
huizen en zelfs gevangenissen). Neu-
roloog Steven Laureys vindt zelfs dat 
meditatie een verplicht vak moet worden 
op school.

Daarom blijft het waardevol om de 
boeddhistische ideeën door te geven aan 
iedereen die daar voor openstaat.

Als praktiserend boeddhist organiseerde 
Ward Vandepitte reeds retraites en geeft 
hij meditatie-initiaties.





Wim Claeys
Mijn papa was bij de SS

Als jong ventje liep muzikant en cab-
aretier Wim Claeys (1972) te pronken 
met memorabilia uit het nazitijdperk. 
Bij het VNJ, de Vlaams-nationalistische 
jeugdbeweging, zong hij uit volle borst 
mee met aangebrande oorlogsliederen. 
Want ja, in de oorlog was zijn papa SS’er 
geweest en hij had aan het oostfront 
gevochten tegen de Russen, dus kon de 
SS toch niet slecht geweest zijn?

Pas toen Wim als tiener de gruwel van de 
Holocaust onder ogen zag, begon hij zich 
vragen te stellen bij het oorlogsverleden 
van zijn vader en het gedweep met na-
zisymbolen binnen het VNJ. Terwijl het 
Vlaams Blok almaar groter werd en het 
VNJ steeds meer in de richting dreef van 
extreemrechts, werd Wim in een andere 
richting getrokken: die van de muziek.

Wim keerde zich af van het Vlaams-
nationalistische milieu waarin hij op-
groeide, maar nooit van zijn vader. Die 
bleef in de eerste plaats altijd zijn lieve, 
grappige papa.

Ook mogelijk voor leerlingen uit het 
middelbaar. 



Zaki



Ondeugend 
doorgaan

Sticky 
songs

De voorbije jaren heb ik veel lezingen gegeven 
naar aanleiding van mijn boek ‘Ondeugend 
Ouder Worden’. De basis van boek en lezing 
zijn de misvattingen en vooroordelen over de 
latere leeftijd. De conclusie is wel dat ouder-
domsdiscriminatie stelselmatig groeit in onze 
maatschappij. 

Ouderen en zwakkeren zijn opgesloten in te-
huizen waar de nodige medische zorg ontbrak, 
met als gevolg een onwaarschijnlijke sterfte. 
Dat is niet meer of minder dan schuldig ver-
zuim van het beleid. Gandhi heeft nochtans 
gewaarschuwd: “Hoe groots een natie is kan je 
merken aan de manier waarop ze de zwaksten 
behandelen.”

Maar toch werd door vetbetaalde geleerden 
geopperd dat men de senioren daarvoor moest 
straffen. Hen opsluiten en de rest vrij laten om 
te doen wat ze altijd al deden. Dat ouderen 
zouden moeten opdraaien voor het financieel 
verlies van de jongere generaties door corona. 
Puur discriminatie. Het zijn de senioren niet 
die het virus binnen brachten in de zorgcentra. 
Zij hebben het niet meegebracht uit Italië, uit 
de apres ski blokhuizen, of van hun corona-
fuiven en barbecues.

Ik zal mijn overigens heel positieve lezing 
aanpassen aan het gevaar voor dit fascistisch 
denken. Ja, we zullen doorgaan. 

Ik verwijs dikwijls naar de profetische woor-
den van Herman Van Veen:

“Lieverd mocht ik ooit door wat dan ook mijn 
verstand verliezen doordat mijn hart met 
propjes schiet of ik niet verder kan dan mijn 
wandelstok lang is rol mij dan niet naar zo’n 
tehuis waarop geschilderd staat Carpe Diem of 
We Zijn Er Bijna.”

Al jaren krijgt Zaki de vraag wanneer hij eens 
een lezing maakt over muziek. Wel bij deze 
krijgt die vraag meteen een sterk antwoord.

Hoeveel impact heeft muziek op ons leven ?

Is uw favoriete muziek uw eigen keuze of heeft 
de muziek u gekozen?  Pertinente vragen die 
Zaki onderzoekt in een nieuwe lezing: Sticky 
Songs!

Zaki kijkt naar de muziek die ons gelukkig 
maakt, onze angsten verdrijft, ons denken, 
onze passie en onze dagelijkse handelingen 
stuurt. Ons gewild of ongewild kippenvel 
bezorgt, laat lachen en doet huilen. Ons 
lichaam, onze hersenen en onze gevoelens 
beïnvloedt, en nog veel meer. Noot voor noot.
Ik verwijs dikwijls naar de profetische woor-
den van Herman Van Veen:

“Lieverd mocht ik ooit door wat dan ook mijn 
verstand verliezen doordat mijn hart met 
propjes schiet of ik niet verder kan dan mijn 
wandelstok lang is rol mij dan niet naar zo’n 
tehuis waarop geschilderd staat

Natuurlijk horen daar veel muziekfragmenten 
bij. Van Sully tot Avicii, de Chilli Peppers, 
Dury, Dead Prez en Bowie. Van de Rolling 
Stones tot Britney Spears en Aretha Franklin, 
van Winehouse tot Clouseau en Eminem.

Over wijn, chocolade, muziek en zo veel 
meer… Uw muziek zal nooit meer hetzelfde 
zijn.
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