
Maandag 25 maart 2024, 20.00 uur  
(onthaal vanaf 19.30 uur)

Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

Met auteur Rudy Van Giel, 
Hendrik Vos en  
Griet Vandermassen

‘ Van Giel is een bevoorrechte 
getuige van de belangrijkste 
maatschappelijke evoluties van 
de voorbije veertig jaar. Hoop 
is een indringend en uniek 
tijdsdocument.’

Johan Braeckman, filosoof en  

auteur

‘ Een waargebeurd verhaal van 
een sterk geëngageerde arts die 
tegengewerkt wordt door mensen 
en instellingen van wie je dit 
niet zou verwachten… of toch? 
Lezen maar!’

Marleen Temmerman, gynaecoloog 

en oud-senator

BOEKVOORSTELLING  
EN GESPREKSAVOND



www.humanistischverbond.be
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Jaren 90, Gent. Een goedbedoelende vzw opent een 
opvangtehuis voor zieke en stervende minderbedeelden 
en aidspatiënten. Maar als een muurzwam achter het 
behang woekeren de zielenherders van de Kerk. Niet uit 
naastenliefde, maar uit winstbejag, uit machtswellust en 
in een poging hun dominantie over de ethische principes 
van het land te behouden.

Huisarts Rudy Van Giel beschrijft hoe hij werd herleid 
tot een radertje dat paste in de machinerie zoals die de 
Broeders van Liefde voor ogen stond. In Hoop schetst 
Van Giel de modus operandi van de Kerk: hoe vrijwilligers 
nietsvermoedend een caritatief initiatief instappen en 
geconfronteerd worden met een sluipend gif dat zich 
almaar meer verspreidt en dat ze pas kunnen duiden 
wanneer het al te laat is. De muurzwam manoeuvreerde 
zich in alle kieren, tot hij de muren zodanig had 
geërodeerd dat heel de constructie in elkaar stuikte.

Hoop vertelt het verhaal van een geëngageerde arts en 
zijn strijd tegen wereldvreemde Broeders zonder liefde.

Rudy Van Giel (1951) 

was tot voor kort huisarts 

in de Gentse volkswijken. 

Hij was er actief in 

een opvangtehuis voor 

aidspatiënten. Daar ervoer 

hij bespeeld te worden 

door mensen met minder 

christelijke bedoelingen.

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Toegang gratis. Inschrijven (verplicht) via deze link of via de QR-code.

Meer info: secretariaat@humanistischverbond.be,  
T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren), 
www.humanistischverbond.be

Organisatie: Humanistisch Verbond, Humanistisch Verbond Gent, Kwintessens, Geuzenhuis en Uitgeverij Ertsberg

Griet Vandermassen is germaniste en doctor in 

de wijsbegeerte. Ze schrijft columns voor 

De Standaard en publiceerde meerdere boeken.

Hendrik Vos is politicoloog, verbonden aan de 

Universiteit Gent, waar hij ook directeur van het 

Centrum voor EU-studies is. Zijn specialisaties zijn 

Europese politiek, besluitvorming in de Europese 

Unie en actuele vraagstukken van de Europese 

politiek.
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